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  NT01 - Ik alleen ....ben de koning!


  'Alle roddels, alle complotten die men smeedt, elk vaag gerucht... Je moet het mij vertellen. Begrepen?' sist koning Herodes tegen zijn politieke informant, de baas van alle spionnen. 'Niemand zal koning worden in mijn plaats. Hier, neem deze beurs met geld. Je krijgt het driedubbele als je mij de namen noemt van hen die een coup voorbereiden.'


  'Ik doe mijn best, majesteit.'


  De informant buigt als een knipmes en stopt grijnzend de beurs in de plooien van zijn mouw. O, hij geniet van de macht die deze baan hem bezorgt. Hoewel... De Verschrikkelijke, zoals hij Herodes in gedachten noemt, zo onbetrouwbaar is als een windwijzer. Voor je het weet rolt je eigen kop. Dat is wel gebleken. Zelfs zijn eigen kinderen en zijn vrouw heeft hij laten vermoorden. Een koude rilling glijdt over de rug van de spion, als hij tersluiks naar Herodes' gluiperige gezicht kijkt... Gelukkig komt op dat moment de Opperdeurbewaarder melden dat er hoog bezoek is. Drie koningen uit het Oosten, sterrenkundigen vragen beleefd audiëntie.


  Het lijkt een heel andere Herodes, die even later zijn gasten ontvangt. Vrolijk, gastvrij, joviaal... 'Welkom, collega's, gaat u zitten. Neemt u wat van onze versnaperingen...'



  De koningen moeten, zoals het in het oosten gebruikelijk is, veel beleefdheden uitwisselen. Ze wachten geduldig tot Herodes de tijd rijp acht om hen naar de reden van hun komst te vragen.


  'Wat voert u hierheen, mijne Heren?' klinkt het eindelijk.


  Melchior, één van de drie neemt het woord en vraagt beleefd:


  'Majesteit, kunt u ons soms zeggen waar de nieuwe koning der Joden geboren is? Wij hebben zijn ster in het oosten gezien... We zijn gekomen om Hem hulde te bew...'


  Herodes verslikt zich in zijn sapje. Een nieuwe koning??


  Even komt er wrede trek op zijn gezicht, maar hij beheerst zich.


  'Een nieuwe koning?' zegt hij koel. 'Hoe bedoelt u?'


  De geleerden vertellen dat er een nieuwe ster is verschenen aan de hemel, groter en mooier dan alle andere sterren die ze ooit hebben gezien. Volgens de oude boeken is dit het teken van de geboorte van een zeer belangrijke koning...


  'Pss! Pss! ER IS EEN KONING DER JODEN GEBOREN, HOOR JE DAT??' De ene bediende fluistert het door aan de andere. Het gerucht lekt zelfs door tot buiten het paleis. Heel Jeruzalem staat in de kortste keren op stelten. Zou eindelijk de Messias gekomen zijn, waar ze al zo lang op wachtten? De geruchten worden hardnekkiger, vooral als even later de Hoge Raad van overpriesters en schriftgeleerden, bijeengeroepen wordt. Die moet Herodes informeren over de eventuele geboorteplaats van de Messias. Tjonge, net of dat zo moeilijk is. Elke gelovige jood weet toch dat dat Betlehem is? Dat heeft de profeet Micha honderden jaren geleden geprofeteerd. Als de zon 's avonds onder gaat, wordt er op de platte daken van de huizen in Jeruzalem over niets anders gesproken dan over de nieuwgeboren koning.



  't Is een mooie maanverlichte nacht. Bijna alle mensen zijn naar bed gegaan. Alleen bij de prachtige tenten van de koningen klinkt zacht gefluister. Er is namelijk een knecht van Herodes gekomen om te vragen of de sterrenkundigen nog even op het paleis willen komen. In het diepste geheim, zonder pottenkijkers erbij, wil hij hen namelijk nog even verder uithoren over die koning.



  'St! Deze kant uit, uwe majesteiten.'


  De knecht brengt hen omzichtig naar een bijgebouw van het paleis. In een spaarzaam verlichte kamer zit Herodes al op hen te wachten. 


  ''t Spijt mij, dat ik u in uw nachtrust heb laten storen, heren, maar uw verhaal liet me niet los. Wanneer precies hebt u die ster gezien? Hoeveel manen geleden?'


  De geleerden vertellen alles nog eens heel exact. Ze zijn absoluut zeker van hun zaak. Herodes krijgt het er benauwd van. Razendsnel bedenkt hij een plan.


  'Heren, ik heb vanmiddag mijn adviseurs geraadpleegd, en het resultaat is duidelijk. ALS, ik zeg nogmaals ALS... die ster op de Messias duidt, dan is het kind in Betlehem geboren. Gaat u het gerust zoeken. Maar, mocht u het vinden, dan reken ik erop dat u het mij even komt vertellen. U begrijpt, dat ik die Koning óók hulde wil bewijzen.'...


  Hij zegt het zo overtuigend, dat hij het haast zelf gelooft.


  Sinds de dag van het hoge bezoek, heeft Herodes geen rust of duur. Zonder enig bericht gaan de weken voorbij en zijn angst wordt al maar groter. 's Nachts heeft hij nachtmerries en overdag is hij niet te genaken. Ergens groeit een kind op, dat voor hem een bedreiging is. Maar waar?? En WAAR BLIJVEN DIE WIJZEN?



  Op een dag, als hij loopt hij te ijsberen in zijn privé-vertrek, staat plotseling de informant voor z'n neus.


  'Zo, ben je daar?' buldert Herodes. 'Ik wilde juist m'n soldaten achter je aansturen. Wat heb je ontdekt? Zeg op!'


  De informant kan hem echter geen goed nieuws vertellen. De wijzen uit het oosten zijn spoorloos verdwenen. En niemand in Betlehem weet ook maar iets van een pasgeboren koning af.


  'Nee, dat zal wel!' Herodes is ziedend! Die hele stad is schuldig, maar hij zal ze wel krijgen. Nog diezelfde dag stuurt hij zijn keurtroepen erheen om alle jongetjes onder de twee in Betlehem en omstreken te doden. Wat een ontzettend gemene daad!


  Terwijl in Betlehem de hel losbreekt, loopt er een kleine handelskaravaan over de weg naar Egypte. De kooplui uit Assyrië hebben dure spullen bij zich. Maar tussen die grote kamelen loopt een klein ezeltje, voortgeleid door een eenvoudige timmerman. Op het ezeltje zit het allerkostbaarste wat er maar op aarde is. Het is Maria met het kindje Jezus slapend in haar armen. Ja, Hij is het kindje waar de ster naar wees. De koningen van alle koningen. De Heer van alle heren.



  God zelf heeft hem bewaard voor de moordlust van Herodes. Hij beval de wijzen in een droom om niet via Jeruzalem terug te gaan. En Hij was het ook die Jozef op tijd waarschuwde.


  Wat er zich afspeelt in Betlehem weten Jozef en Maria nog niet. Hoeveel bittere tranen er geschreid worden... Zij weten het niet. Maar God wel. Hij ziet alles! Eenmaal zal koning Herodes voor God verantwoording moeten afleggen. Ik zou dan niet graag in zijn schoenen staan? En jij?


  NT02 - Jezus wordt gedoopt


  Geschreven door Josine de Jong (zie bijbelverhalen.nl)


  Hebben jullie ook een tomtom in de auto? Je weet wel, zo’n navigatiesysteem dat de weg wijst. ‘Bij de volgende rotonde slaat u rechts af…’ Handig, hè? Via een satelliet hoog in de lucht krijgt jullie auto precies de gegevens door om op je bestemming te komen. Die tomtom is een uitvinding van de laatste tijd. In bijbelse tijden bestond het nog niet. Toch had Jezus ook een besturing vanuit de hoge en wel door precies afgestemd te zijn op zijn hemelse vader. Luister maar naar het volgende verhaal.



  ‘Jezus,’



  ‘Ja, Vader.’


  ‘Dit is de dag. Sluit je zaak en doe waartoe Ik je heb gezonden.’


  Jezus de timmerman uit Nazaret, dertig jaar oud, knielt bij het houtblok dat hij aan het bewerken is.


  De stem van zijn Vader klinkt luid en duidelijk. De grote opdracht is gekomen. Op dit moment heeft Jezus jaren gewacht.


  ‘Vader, ik ben er klaar voor. Uw wil geschiede!’ fluistert hij ontroerd.


  De belangrijkste drie jaar van de hele wereldgeschiedenis zijn aangebroken. Het reddingswerk van Jezus neemt een aanvang.


  In die tijd was er in Israël een man, Johannes genaamd, die bij de oversteekplaats in de Jordaan tegen de mensen ging staan prediken. Hij had een rauwe stem die je door merg en been ging, een onverzorgde baard en een wilde bos haar. Toch was hij uit een bekende priesterfamilie, de zoon van Zacharias en Elisabet. Alle inwoners van Jeruzalem spraken over hem. Was het een gek? Aan zijn uiterlijk te zien zou je zeggen van wel. Een magere man op sandalen in een kameelharen jas, die door een leren riem werd bijeengehouden. En weet je wat hij at? Sprinkhanen en honing van wilde bijen. Maar de woorden die hij sprak waren niet van een dwaas. Hij waarschuwde de mensen om toch vooral te gaan leven zoals God het wilde.



  ‘Bekeer je want het koninkrijk van de hemel is nabij!’


  Nee, de overgrote meerderheid van het volk vond hem toch meer op een profeet lijken, zo iemand als Elia die ook een harige mantel had. En de bijbelleraars zeiden tegen elkaar: ‘Staat er niet in de boekrol van Jesaja, dat er zo iemand zou komen vlak voordat de Messias op aarde komt? Dit is vast de voorloper die de weg bereidt.’ Ze zochten het na en ja, het stond er duidelijk: ‘Iemand zal roepen in de woestijn: Bereid de weg van de Heer!’


  Als een fluistercampagne ging het door het hele land: ‘Houd moed. Er komt een eind aan ons lijden. De voorloper is gekomen. Hij predikt bij de oversteekplaats in de Jordaan.’


  Honderden mensen gingen naar hem luisteren.


  ‘Het koninkrijk der hemelen is nabij!’ riep Johannes, ‘Stop dan al het liegen en bedriegen. Belijd je zonden aan God en laat je dopen. Dan is er voor ieder van jullie een nieuwe start mogelijk!’



  Veel mensen gaven gehoor aan zijn oproep. Ze stonden in een lange rij om ondergedompeld te worden en schoongewassen van hun zonden. Rijken, armen, geleerden en handelaars, zelfs soldaten en schriftgeleerden, mannen, vrouwen, kinderen. Het ging de hele dag maar door...


  ‘Ik doop je in de naam van God. Je zonden zijn vergeven. Ga heen in vrede…’


  Mensen kregen weer hoop voor de toekomst. De oude dromen over de Messias werden weer wakker over een nakomeling van David, die een koninkrijk van vrede op aarde zou brengen volgens de overleveringen. Maar toen die Messias werkelijk kwam en midden tussen hen stond, herkenden ze Hem niet.


  Behalve… de Doper, die een neef van Jezus was.


  ‘Kijk,’ riep hij wijzend naar Jezus, ‘daar is Hij, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’



  De mensen rekten hun halzen uit om een glimp op te vangen van de man die Johannes aanwees. Het was een eenvoudig geklede man, dus iedereen vroeg zich af wat Johannes nou eigenlijk bedoelde met zijn uitspraak.


  ‘Ik ken die man.’ zei iemand, ‘Dat is de timmerman uit Nazaret.’


  Sommigen haalden grinnikend hun schouders op en gingen weer terug naar hun werk.


  ‘Die Johannes is zo’n warhoofd,’ zeiden ze tegen elkaar. ‘Dat noemen ze nou een profeet! Een Messias uit Nazaret, belachelijk gewoon!’


  En Jezus zelf? Had Hij wel gehoord wat Johannes zei? Jazeker en Hij wist dat het de waarheid was. Maar Hij was hier niet gekomen om tot Belangrijk Persoon uitgeroepen te worden. Hij moest gedoopt worden. En daarom zei Hij glimlachend: ‘Zeg, Doper, wil je mij ook dopen?’


  Johannes was echt niet gauw op zijn mondje gevallen. Hij durfde zelfs koning Herodes de waarheid te zeggen, maar na deze vraag van Jezus was hij met stomheid geslagen. Hij ging er gewoon van stotteren.



  ‘Wil je gedoopt worden door mij? Ik kan beter aan jou vragen om mij te dopen!’ zei hij verlegen met de zaak.


  Jezus schudde resoluut van nee en deed een stap naar voren.


  ‘Kom op, Johannes,’ zei hij vastbesloten, ‘laten we nu maar doen wat God het beste lijkt.’ Hij legde zijn bovenkleed af en stapte de Jordaan in.


  Ik stel me voor dat heel de hemel juichte toen Jezus kopje onder ging. Dat was de allereerste aanvalsactie richting de duivel.



  Jezus werd aan ons mensen gelijk en hiermee gaf hij zich over om te sterven.


  ‘Uw wil geschiede…’


  Misschien wilden de engelen wel weer gaan zingen, net als bij zijn geboorte! Ja, wie weet…


  Toen Jezus weer boven kwam, druipend van het water, voelde Hij zich heel dicht bij de Vader. Totaal één met Hem. Een stroom van liefde ging door Hem heen. Zijn gezicht straalde als van Mozes die met de Tien Geboden onder zijn arm van de berg kwam. Die aanraking van God was zelfs te zien en te horen door Johannes, die later opschreef: ‘Ik zag dat de hemel zich opende en de Heilige Geest daalde op Jezus neer als een duif. Ook hoorde ik een stem zeggen: ‘Dit is mijn lieve Zoon, in hem vind ik vreugde!’ 


  Wat een groots moment. Er waren geen fototoestellen of camera’s bij. Niemand die er een tekening van maakte. Maar veel schilders en kunstenaars hebben in latere eeuwen kunstwerken over deze gebeurtenis gemaakt. Die kom je tegen in musea en kerken over de hele wereld.


  Die doop van Jezus is ook voor jou heel belangrijk, want het was het begin van de weg naar Golgota, waar jouw zonden door Hem aan het kruis werden gedragen.


  


  



  



  



  



  


  


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


  



  


  


  



  


  NT03- De tweede Adam


  Heb je wel eens een tweede kans gekregen? Misschien een schriftelijke overhoring verknoeid en je mocht het overdoen? Als je meedoet met de Olympische spelen en je verknalt het, dan ben je de klos, dan moet je weer vier jaar wachten voor je een gooi naar het goud kunt doen.


  Wist je dat de mensheid ook een tweede kans heeft gekregen? 



  Je kent het verhaal van Adam en Eva in het paradijs toch wel? Adam (en Eva) had het gruwelijk verknoeid. Door zijn ongehoorzaamheid kwam er een vloek over alles, de grond, de dieren en de mensen. De mens werd uit het paradijs verdreven en uit de nabijheid van God. De dood ging heersen, met als gevolg: honger, ziekte, eenzaamheid en lijden.


  Maar… zo lief had God ons allemaal, dat Hij zijn enige zoon naar de aarde stuurde als mens om de test over te doen. Jezus werd als het ware de TWEEDE ADAM. En daarover gaat nu het volgende ontzettend belangrijke superverhaal. Wie dit verhaal nooit gehoord heeft begrijpt niks van Gods story. Die tweede kans vond niet plaats in een prachtig paradijs, maar in de woestijn. Hier waren geen liefelijke heuvels, watervalletjes en vruchtbomen, maar harde rotsen, droogte en zand, eindeloos veel zand… En heet dat het er was!! Pfoe!


  Pfoe wat is het heet! Zelfs de hagedisjes op de rotsen bewegen zich niet. Een gier draait rondjes hoog in de lucht, op zoek naar een dood karkas van een kameel of… een mens.



  Een mens? Wie waagt zich nu in dit levensbedreigende land?


  Er loopt een eenzame man in de grote woestijn. Hij struikelt telkens van uitputting, honger en dorst. Zijn omslagdoek heeft hij voor z’n mond gebonden tegen het opwaaiende zand. Zo af en toe drinkt hij wat water uit een kruik die hij bij zich heeft. 


  Wie is deze man en waar gaat hij naar toe?


  Het is Jezus en Hij zoekt de eenzaamheid op, omdat de Heilige Geest hem daarheen leidt. Jezus heeft net een geweldige ervaring achter de rug.


  Dat was na zijn doop door Johannes. De heilige Geest kwam in de gedaante van een duif op zijn hoofd zitten en een stem uit de Hemel zei: ‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde!’


  Van zijn tenen tot zijn kruin werd Jezus aangeraakt. En nog steeds voelt hij het. ‘God is mijn Vader, Ik ben zijn zoon en ik ben hier op de aarde met een belangrijke missie!’


  Zo was Hij gaan lopen en lopen, veertig dagen lang, de woestijn in, zonder brood.


  HOE?? HOE?? Hoe??



  Die vraag komt telkens boven. ‘Als ik Gods Zoon ben, HOE moet ik de mensheid dan redden? Op welke manier?’


  Allerlei mogelijkheden flitsen door zijn hoofd, maar Jezus verwerpt ze meteen ook weer. Hij denkt aan Adam, waar begon de fout? Waar is het mis gegaan? Ongehoorzaamheid. Hoe kan het weer goed worden… en hoe zit het met het lam dat geslacht moest worden om Adam (en Eva) te bedekken? Adam(en Eva) at van de vrucht van de Boom van kennis van Goed en kwaad… O, dus Adam (en Eva) wilde zelf uitmaken wat goed of fout is…Ja, je moet je houden aan de Boom van het Leven, Gods woord… En die slang?…


  Tssss! Klinkt het plotseling achter Jezus.


  Een slang?


  Ja. Maar niet een gewone. Nee, dat kun je zo zien. Felle hypnotiserende ogen. Een gespleten tong. Het is de Vader van de Leugen, dezelfde vijand die Adam verleidde, Satan. Jezus stelt zich bliksemsnel op tegen hem.


  Dit is de grote confrontatie. De tweede kans voor de mensheid!! De hele schepping houdt de adem in. De wapens worden geheven. Wapens? Jezus draagt toch geen zwaard? Ja hoor! Het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God. En Satan? Die gebruikt zijn sluwheid als wapen.


  Satan weet dat Jezus honger heeft, na veertig dagen vasten. 



  ‘Alssss je de zoon van God bent… beveel die ssssteen dan in een brood te veranderen.’ sist hij.


  Bliksemsnel weert Jezus de aanval af.


  ‘Er staat geschreven: de mens leeft niet van brood alleen!’


  Hij wil geen supertovenaar worden, geen magie bedrijven. Alleen iets doen als de Vader het zegt. De eerste overwinning is voor de Heiland.


  De duivel peilt Jezus. De Zoon van God? Dan wil hij zeker macht. Macht is het heerlijkste dat er is, denkt hij…. Zijn tweede wapen is verleiding. Hij slaat onverwachts fel toe.



  Plotseling staat Jezus op een hooggelegen plaats en de satan laat hem alle koninkrijken van de wereld zien. Wat geweldig! Heersen, bevelen, de baas zijn… Macht maakt dronken.


  ‘Ik geef je de macht over dat allessss en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover besssschikken en ik geef het aan wie ik wil! Als je in aanbidding voor mij neervalt, zal het allemaal van jou zijn… Tssss!’


  ‘Nee!’schreeuwt Jezus,’Achteruit jij! Er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, vereer Hem alleen!’ Het zwaard des Geestes flikkert bij wijze van spreken in de zon, rakelings langs de kop van de slang.


  Hoera!! De tweede slag is ook voor onze Heer! Geen andere God! Geen knieval voor de Boze. Never! De slang moet niet aanbeden worden. Hij gaat eraan!


  Tsss! De kop van de slang slingert heen en weer. Hij denkt na. Hij weet dat hij nog een kans heeft. Die moet hij goed benutten. Jezus gebruikt woorden uit de bijbel? Nou, dat kan hijzelf ook. Hij zet Jezus op het hoogste puntje van de tempel in Jeruzalem en spreekt schijnheilig, met vrome stem: 



  ‘Als je de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal hij opdracht geven om over je te waken. Op hun handen zullen ze je dragen, zodat je je voet niet aan een steen stoot. Toe ssspring dan!’


  Zou Jezus het doen? De hele wereld zal over hem spreken. Eer, roem en bekendheid! Gaat Jezus ervoor? Het antwoord echoot tegen de bergwanden als een kanonsschot.


  ‘Nee, Satan, nee! Er is gezegd: Stel de Here God niet op de proef!’


  Goed geantwoord! Perfect! Drie-nul voor Jezus!


  Als dit een voetbalwedstrijd zou zijn geweest was het hele stadion opgesprongen en hadden ze uitzinnig gedanst.


  Met een grote brul vlucht Satan. Hij is verslagen, in zijn hemd gezet voor al zijn demonen.



  Voor een tijdje laat hij Jezus met rust.


  Dodelijk vermoeid valt Jezus met zijn gezicht in het zand. Totaal uitgeput. Maar God laat zijn Zoon niet in de steek, want engelen komen om voor hem te zorgen.


  De tweede Adam heeft niet gefaald. Hij gehoorzaamt wel.


  NT04 - Kijk, die Petrus!


  Nooit zou Petrus voor iemand knielen. Dat deed immers geen enkele vrome Jood. Voor geen koning, geen keizer, voor niemand. Voor niemand?



  'Jouw beurt, Johannes.' zegt Petrus. Hij schuift wat naar achteren en reikt de riemen over aan Johannes.



  Gelukkig, hij kan even uitrusten. Wat een wind, zeg! En dan nog tegen. Zeilen kan helemaal niet meer. Nee, het wordt echt een nachtje ploeteren. Brr! Petrus huivert in zijn wollen jas. Zijn ogen proberen door de duisternis heen te boren om te ontdekken waar ze eigenlijk zijn. Wat vervelend dat Jezus niet bij hen is. Petrus voelt zich niks op zijn gemak zonder zijn grote vriend.


  'Ik wil dat jullie vast naar de overkant varen,' had de Heer gezegd. 'Ik kom wel.'


  't Kon wel een tijdje duren voordat ze Hem weer terugzagen. Petrus was zo graag gebleven. Het ging juist zo spannend worden. De mensen die van de broden en vissen hadden gegeten, wilden Jezus koning maken. Tsjonge, wat een avontuur. Het zou er dan eindelijk van komen. Jezus op de troon en alle vijanden het land uit. Maar nee hoor! De Heer had hen allemaal in het bootje geduwd en gezegd: 'Ik stuur de mensen weg en dan kom ik bij jullie.'


  'Jouw beurt, Jakobus!' hoort hij Johannes roepen. Jakobus schuift naar de riemen. 't Lijkt wel of de wind nog toeneemt. Wolkenflarden vliegen langs de lucht. Het lapje, dat als vlaggetje dienst doet, klappert in de wind.



  Plotseling voelt Petrus zich naar achteren glijden. Een grote golf tilt het voorschip op. Ze tuimelen allemaal over elkaar heen. Hou je vast! Hou je toch goed vast!!


  Andreas, die de schipper is, schreeuwt zijn bevelen. Petrus is wel wat gewend als visser, maar hij klemt zich toch met beide handen aan de rand van de boot vast. Daar komt weer een grote golf... Ineens, als ze een moment zo hoog opgetild worden, ziet hij iets wits. Een zeil soms van een ander schip? Het zou wel stom zijn om met dit weer je zeil omhoog te houden. Het schip is al weer in een dal terechtgekomen. De anderen hebben het echter ook gezien.


  'Daar! Daar is iets!' schreeuwt Judas met schorre stem. Een grote golf spat uiteen tegen de boeg. Een klets water zorgt ervoor dat Judas even niets meer ziet. Iedereen kijkt gespannen uit naar de volgende hoge golf. Daar istie...


  'Het is een spook!' gilt Tomas.


  Ja echt. Er is een witte gedaante midden op het meer. Wat vreselijk eng. Spoken bestaan niet, maar toch... Joeiii! Daar glijden ze al weer een waterdal in. Met angst en vrezen wordt de volgende golf afgewacht. Zal het spook er nog zijn?... en dichterbij?


  'Houdt moed. Ik ben het. Weest niet bang!'


  Wat een bekende stem. Dat is toch de stem van Jezus?


  Hij komt hen zomaar tegemoet. Lopend over het water. De wind blaast Hem niet weg. De golven slokken Hem niet op. Een koude rilling gaat door Petrus heen, een onbeschrijfelijk gevoel van trots. Zijn meester. De baas over wind en golven.


  'Daar wil ik bij zijn.' flitst het door hem heen. Hij schreeuwt luid: 'Mag ik bij U komen, Jezus? Als u het zegt doe ik het.'


  Z'n ene been glijdt al vast over de rand. Mag het?


  'Kom!' zegt Jezus.


  Kijk die Petrus nou toch! Een moment later zit hij wiebelig op de rand van de boot, beide handen achter zich om de rand geklemd, zijn voeten tastend naar het water. Een, twee, hoeps! En plons natuurlijk.


  Niks geen plons!


  Onder zijn voeten is, glad als glas het water. Aarzelend, stap voor stap, alsof hij lopen leert, gaat hij naar Jezus. Zijn hoofddoek waait weg in de wind. Vanuit de boot klinken kreten van bewondering.


  'Hoe doe ik het eigenlijk? Dit kan toch helemaal niet?' denkt Petrus. 'Kijk die golven eens en die wind.'


  Hij voelt angst in zich opkomen.


  En dan... Nee! Nee, het gaat niet goed. Hij zinkt!!


  'Help, Heer, red mij!' schreeuwt hij in doodsnood.


  Daar is de hand van Jezus al. Net op tijd.


  'Waarom ben je gaan twijfelen? Vertrouw mij toch.' zegt de Heer vriendelijk. Hand in hand lopen ze naar de boot, de leerling en de meester.


  Behulpzame handen worden uitgestoken om hem in het schip te trekken. De wind gaat liggen. De zon komt op met prachtige oranjekleurige banen over het water. Denk je dat Petrus dat ziet? Nee, hij kijkt vol eerbied naar Jezus.


  Ook de anderen zwijgen vol ontzag en vallen met Petrus op de knieën neer. De een na de ander zegt: 'Heer, meester... U bent Gods Zoon!!'


  NT05 - Petrus weet hetKlets!... Druppel!... Spatspetterdespat!


  Kleine stroompjes water kletteren van de besneeuwde berg Hermon af. Als de stroompjes elkaar gevonden hebben vormen ze een ruisend watervalletje, dat uitmondt in een snelstromend beekje. Haastig zoekt het water dan verder zijn weg door het dal. Voort!


  Voort naar het zuiden. Deze beek is het begin van de Jordaan, de kronkelige rivier van Israël. Daar aan de voet van de berg Hermon is het land zo mooi. Het lijkt wel op het paradijs. Zelfs in de winter groeien er nog narcissen en roze cyclamen. De wilde lupine legt een deken van zachtblauw op de heuvels. In dat mooie paradijs lopen Jezus en zijn vrienden.


  'Kijk daar!' wijst Petrus. 'Daar ligt Caesarea Filippi, waar we naar toe gaan. Nee, je moet hier komen staan, dan zie je het beter.'



  Andreas, zijn broer kijkt in de aangewezen richting. Ja, hij ziet de stad nu ook.


  'Wat is dat witte gebouw dat boven alles uitsteekt?'


  Petrus weet het ook niet. Samen gaan ze het aan Nathanaël vragen, die heeft nog familie in de buurt wonen.


  'Het is een tempel ter ere van de keizer. Men vereert daar een soort bosgod met bokkenpoten en een staart. Ze geloven dat die god de Jordaan beschermt.' antwoordt Nathanaël.


  'Lariekoek natuurlijk!' briest Petrus, opvliegend als altijd. 'Wat stom van die lui, zeg!'


  'Simon, rustig, man!' zegt zijn broer. 'Dat is niet stom. Die mensen leven nog in de duisternis. Daarom gaan wij er toch juist naar toe?'


  Petrus moppert: 'Hoor eens, dit is ook Israël! Die lui moesten beter weten. Je kunt toch op je vingers natellen dat een brok steen geen rivier kan beschermen!'


  Hij draait zich om en kijkt zoekend rond. Waar is Jezus eigenlijk? Is Hij soms het bergpad opgelopen? Vlug gaat Petrus Hem zoeken.


  'Jezus! Jezus!'


  O stil! Daar zit de Heer. Kijk, op dat rotsblok daar. Hij bidt. Dat kun je zien aan zijn gebedssjaal, die over zijn hoofd ligt. Joodse mannen bidden altijd zo. De andere discipelen komen nu ook naar boven geklauterd. Eerbiedig wachten ze totdat de Heer stopt met bidden en hen aankijkt.


  'Vrienden,' zegt Jezus, terwijl Hij de sjaal weer om zijn schouders legt, 'Kom eens bij me zitten. Ik moet jullie iets belangrijks vertellen.'


  Iedereen zoekt een plekje om te zitten. Petrus duikt gauw vlak naast Jezus. De Heer kijkt de kring rond. Wat Hij hen wil gaan vertellen is moeilijk te begrijpen. Dus begint Hij met een vraag.


  'Wie zeggen de mensen eigenlijk dat Ik ben?'


  Daar hoeven de discipelen niet lang over na te denken. Ze hebben vaak genoeg gehoord wat mensen zeiden als ze tussen hen in stonden.


  'Ze denken dat U bovennatuurlijke kracht hebt, een soort profeet.' zegt Jakobus'.


  'Ja, ze denken ook wel eens, dat U Johannes de Doper bent, die weer levend geworden is!' roept Judas.


  Jezus knikt. Hij weet wel wat de mensen van Hem denken. De vraag was alleen bedoeld om Zijn discipelen te laten nadenken. Nu pas stelt Hij de vraag waar het echt op aan komt. Recht op de man af vraagt Hij: 'En wie zeggen jullie dat Ik ben?'


  Even is het stil. Een klein ogenblikje maar. Dan springt Petrus op. Hij weet het. Midden in de kring gaat hij staan. Zijn rug wat gebogen, de handen uitgestrekt naar de Heer, roept hij met fonkelende ogen: 'Heer, U bent... de Christus van God!'


  Hij draait zich om naar de anderen om te zien of ze het met hem eens zijn. Allemaal knikken ze instemmend. Ja, Jezus is de Messias.


  Wat een onvergetelijk moment. Het is net of ze een groot geheim delen met Jezus.


  'Vertel het aan niemand, hoor!' zegt Jezus, 'Beloven jullie dat? Ik ben inderdaad de Messias. Maar, zoals jullie, geloven de leiders van ons volk niet in mij. Ze zullen Mij gevangennemen en laten doden. Wees dan niet verdrietig. Na drie dagen zal Ik weer opstaan uit de dood...'


  Het is de eerste keer dat de Heer zo duidelijk spreekt over zijn werk hier op aarde om te sterven voor de zonde van de mensen. De discipelen luisteren stil naar hun vriend. Sommigen hebben tranen in de ogen.


  De lucht is warm en vol zoete bloemengeuren. Je hoort allerlei vogelgeluiden. De wereld lijkt wel een paradijs. Maar het is niet zo vredig als het lijkt. Ginds bij de berg Hermon wachten mensen op Iemand, die hen zal helpen. Zieken, eenzamen, maar vooral mensen die het evangelie willen horen, wachten op de Messias.



  Een tijdje later gaan ze weer op weg. Petrus loopt langs het snelstromende beekje. Dat water stroomt over een paar uur langs zijn huis, zijn familie, zijn boot. Toch heeft hij er geen spijt van dat hij een visser van mensen is geworden. Hij denkt na over Jezus woorden.


  Als de Heer er zelfs zijn leven voor over heeft om mensen te redden, dan wil Petrus er ook alles voor over hebben. Fluitend gaat hij verder over stenen en kuilen, op weg naar de bron van de Jordaan. Op weg naar Caesarea Filippi.


  NT06 - Petrus, hoger,mooier,duidelijker


  Ahhj... hhh... pftt!


  Wat een klim! Petrus hijgt ervan. Z'n hart bonst in de keel, maar zijn ogen stralen. Wat een prachtige tocht. Moet je eens even omkijken. Wat een vergezicht! Zie je die kleine huizen in het dal? Daar hebben ze verleden week nog gelopen. En zie je die heel kleine mensen? Aan hen heeft Jezus verleden week nog de blijde boodschap gebracht. Velen werden genezen van ziekten en angst.


  O, kijk daar eens! Een grote adelaar zweeft in het dal. Hij zal zijn nest wel ergens in de buurt hebben, onbereikbaar voor mensen.


  Het is net of je hierboven dichter bij God bent, dichter bij de hemel. Zou Jezus daarom zo graag boven op een berg zijn om te bidden?


  'Petrus, Johannes en Jakobus, gaan jullie mee de berg op?' vroeg hij vanmorgen. Nou, dat wilden ze wel, al was het een hele klim.


  Petrus haalt eens diep adem. Mmmm! Wat een frisse lucht.


  'Hé, kom je nog?' roept Johannes verder op het bergpad. 'Of ben je nou al moe?'


  Petrus klimt verder totdat hij zijn vriend heeft ingehaald.


  'Ik stond gewoon even te kijken.' verontschuldigt hij zich.


  'Daar ligt dat stadje, zie je wel, waar we verleden week geweest zijn.'


  Samen genieten ze nog even van het uitzicht. Petrus' gedachten gaan terug naar verleden week. Daar vlakbij dat stadje stelde Jezus hun de vraag: 'Wie zeggen jullie dat Ik ben?'


  Daar heeft Hij hen toen uitgelegd, dat Hij, de Messias, zou moeten lijden en sterven. Petrus vraagt zich toch af waarom. Jezus moet toch koning worden? ...


  De stem van Johannes haalt hem opnieuw uit z'n gedachten.


  'Kom joh! We raken nog achter bij de anderen.'


  Het is avond. Op een beschut plekje uit de wind, die op de top altijd waait, liggen de discipelen te slapen. Je hoort hun rustige ademhaling. Jezus slaapt echter niet. Zachtjes staat Hij op, doet de gebedssjaal om en loopt een eindje bij hen vandaan. De maan werpt lange schaduwen langs de rotsblokken en zet alles in een bleek licht.



  Na een tijdje wordt Petrus wakker. Iets heeft hem gewekt, maar wat? Slaperig kijkt hij rond. Waar is Jezus eigenlijk? Daar... staat Hij... MAAR ER ZIJN NOG TWEE MANNEN BIJ HEM... Wie zijn dat? Snel maakt Petrus zijn vrienden wakker.


  'Hé! moet je kijken! Ssst!'


  Met grote ogen van verbazing kijken ze naar de Heer... Zijn gezicht is zo anders... zo mooi! Zijn kleren zijn zo stralend wit. De twee mannen, die vertrouwelijk met Hem praten, zien er ook al zo mooi uit.


  De discipelen durven zich haast niet te bewegen, bang dat alles, net als in een droom, ineens weg zal zijn. Toch is het echt. Hoor maar! Ze kunnen flarden van het gesprek opvangen. Het gaat over Jezus' komende lijden en sterven in Jeruzalem. Verrast horen ze dat Jezus de ene man Mozes noemt en de andere Elia.


  'Hoe bestaat het,' denkt Petrus, 'dat ik die grote leider van ons volk, Mozes, met mijn eigen ogen kan zien en ook Elia, de profeet.' Vroeger op school en later in de synagoge had hij veel over die helden geleerd. In een flits dringt het tot Petrus door dat Mozes en Elia niet praten over hoe Jezus wel koning zal worden, maar wel over zijn lijden en sterven.


  Gehurkt op een knie, zijn jas dicht om zich heen getrokken tegen de koude wind, luistert Petrus naar wat er wordt gezegd. Maar zodra hij merkt dat Mozes en Elia afscheid gaan nemen van Jezus, springt hij overeind en roept opgewonden: 'Heer, het is zo fijn dat we hier zijn. Laten we drie tenten opzetten, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.'


  Ach, Petrus weet niet goed wat hij zegt. Wat moeten Mozes en Elia nou boven op een berg in een tent doen? Bovendien, hoe belangrijk zij ook zijn, Jezus is toch de allerbelangrijkste. Hij alleen is de Messias, de zoon van God.


  De wind jaagt een koude mistige wolk over de top van de berg. De discipelen zien niemand meer. Petrus rilt en wordt bang. De Heer zal toch niet weggaan? Maar dan klinkt dwars door die mist een stem, warm en diep, die zegt: 'DIT IS MIJN LIEVE ZOON, LUISTERT NAAR HEM!'


  Is dat de stem van Mozes? Of van Elia? Nee, het moet wel de stem zijn van... God zelf.


  De discipelen houden hun adem in. Wat een heilig moment. God, zo dichtbij. Vol ontzag valt Petrus op zijn knieën. Even later trekt de mist weer op. Alles is weer gewoon. Mozes en Elia zijn weg. Alleen Jezus is er, die hen aanraakt en zegt: 'Weest niet bevreesd.'


  Als ze een dag later van de berg afgedaald zijn en de anderen ontmoeten, vertellen ze niemand iets van deze gebeurtenis. Maar later, als de Heer Jezus al lang naar de hemel is gegaan, schrijft Petrus in een van zijn brieven: 'Vrienden, ik heb dit niet verzonnen. Wij hebben Jezus' majesteit gezien toen we met Hem op de berg waren.


  NT07 - Niet verdiend, toch gekregen


  'Wat zal ik vandaag nou eens voor je voorlezen, Erik?' vraagt vader voor het slapen gaan. Erik weet het best.


  'Van die grote maaltijd, pap!'


  Ja, dat verhaal uit de Bijbel is Eriks lievelingsverhaal. Vooral die plaat erbij vindt hij zo mooi. Een lange, schitterend gedekte tafel en allemaal blije mensen in witte klederen, die bij de koning mogen dineren. Hij stelt zich voor dat pappa erbij zit en hijzelf.


  'Pappa,' vraagt hij nadenkend, 'U mag vast vlakbij de koning zitten, want u bent dominee en u doet zoveel voor God, maar ik... Ik ben maar een kind. Ik moet vast ver achteraan zitten.'


  Pappa trekt Erik dicht tegen zich aan en zegt: 'Welnee, malle jongen. Zo gaat het niet in het koninkrijk van God. 'Vele laatsten zullen de eersten zijn,' heeft Jezus gezegd. Weet je wat? Ik zal je het verhaal eens voorlezen dat daarover gaat. Het heet 'De arbeiders in de wijngaard'.


  'Hebben jullie niks te doen?' vraagt de rijke boer aan een paar opgeschoten jongens op het marktplein. 'Ik heb arbeiders nodig in mijn wijngaard. Kom je helpen?'



  De jongens kijken de boer verrast aan. O, gaaf, zeg! Ze mogen meedoen met het wijnfeest, het binnenhalen van de druivenoogst. Eh... verdienen ze nog wat?


  'Natuurlijk,' zegt de boer, 'Ieder krijgt een schelling voor een dag werken. Aan het eind mag je op het feest komen. De jongens kijken elkaar eens aan. 'Top! We doen het.'


  Al uit de verte kun je het vrolijke gepraat horen van de andere arbeiders. Achter de lage stenen muur zie je hier en daar tenten staan. Die zijn van lui, die zelfs blijven kamperen tijdens de oogst. Moeders met kleine kinderen, meisjes, grijsaards... Iedereen doet mee. De wachter op het torentje heeft hen al lang gezien en zwaait hen vrolijk gedag. Al gauw zijn de nieuwelingen opgenomen in de groep. Ze plukken druiven, sjouwen met volle manden, trappen onder vrolijk gezang de druiven plat in de druivenpers. Het rode sap spat tot boven hun knieën. Pot na pot en zak na zak wordt gevuld met zoete rode wijn. De rijke boer loopt eens door zijn wijngaard. Hij regelt alles en maakt hier en daar een praatje. Af en toe gaat zijn blik zorgelijk naar de lucht. Er is slecht weer op komst. Vandaag moet de oogst zijn binnengehaald, anders...



  Ja, de oogst is zo groot en de arbeiders daarbij vergeleken weinig. Zouden er misschien nog meer jongens op het plein staan, die kunnen helpen.


  Negen uur 's ochtends. Drinkpauze. Ja, de eerste drie uur zijn omgevlogen. De sapkan vol met friszure wijn gaat van mond tot mond. Brood en koeken worden rondgedeeld. Men roept elkaar plagerig wat grappigs toe. En juist op dat moment verschijnt de Baas met nog een stel mensen. Nieuwe arbeiders. Wat verlegen stappen ze binnen. Ja, de Baas heeft hen op de markt opgepikt.



  'Ik zal je uitbetalen wat billijk is,' heeft hij hen beloofd.


  En nu staan ze hier. Zouden ze geaccepteerd worden door de groep? Natuurlijk. Iedereen die zijn handen uit zijn mouwen kan steken is welkom. Al gauw lopen ze net te sjouwen en te zingen als de rest.


  'Had ik nog maar meer arbeiders,' denkt de Baas maar steeds. Hij is nu al vier keer naar de markt geweest. Zelfs nog om twaalf uur en om drie uur 's middags. Maar och, het werk schiet niet erg op. Er zijn nog zoveel druiven te plukken en straks gaat de zon onder. Zou hij nog maar even naar de markt gaan?


  Ja hoor! Er staan nog een paar jongens te nietsnutten.


  'Hebben jullie geen werk gevonden?' roept de boer verbaasd.


  'Mensen, ik zit om jullie te springen. Kom gauw mee. 't Is maar voor een uurtje, maar ik zal je geven wat je toekomt.'


  Een uurtje later.



  'Bemm! Bemm!


  Het kleine omroepertje op zijn blote voeten slaat ijverig op zijn metalen deksel.


  'Bem! Bemmm! Stoppen! Tijd voor uitbetaling! Bemm! Bemm!'


  De mensen strekken hun vermoeide ruggen. Ze bergen hun messen op, houden hun handen even onder de waterstraal uit de kan van het waterdragertje en spoelen het zweet van hun gezicht.


  Aan een laag tafeltje zit de opzichter. Hij betaalt het loon uit op aanwijzing van de Baas.


  De laatstaangekomenen zijn het eerst aan de beurt. Een schelling krijgen ze. Die zijn er dik tevreden mee. Maar ook de groep van drie uur, van twaalf uur, van negen uur en van zes uur 's morgens krijgen een schelling.


  Wat is dat nou? Of je lang of kort werkte... elke arbeider krijgt een schelling uitbetaald. Dat is vreemd. En ook niet eerlijk. De groep van zes uur 's morgens begint te mopperen tegen de Baas.


  'Die laatsten hebben maar één uur gewerkt en u hebt hen hetzelfde gegeven als ons. Wij, die ons de hele dag in het zweet hebben gewerkt.'


  De Baas zegt echter nuchter: 'Zijn jullie wat te kort gekomen? Waarom mopper je? Worden jullie soms boos als ik gul ben? Ik wil de laatsten hetzelfde geven als jullie. Nou èn? 't Is toch mijn eigen geld? Ga nu maar gauw naar het feest anders mis je dat ook nog.'


  Het verhaal is uit. Vader doet de kinderbijbel dicht. Slaapt Erik? Nee. Hij denkt. Ineens doet hij zijn ogen weer open, haalt z'n duim uit de mond en zegt: 'Als ik groot ben ga ik ook voor de Heer Jezus werken, pap, net als u. Dan word ik ook dominee. Want ik vind de Heer Jezus erg lief.'



  'Trouwens,' voegt hij er slim aan toe, 'Het maakt niks uit waar je aan die tafel zit, als je er maar bij bent, hè pap?'


  En zo is het maar net.


  Pappa is het er roerend mee eens.


  NT08 - Hoe vijf oliedomme meisjes het feest misliepen


  Stel je eens voor dat een bruidegom een trouwauto besteld had en dat de chauffeur vergat er genoeg benzine in te doen. Dan stond die bruidegom aan de kant van de weg en zijn bruid maar wachten. Dan zou zijn feest toch mooi in de war lopen, hè? In Jezus' tijd had je geen trouwauto's, maar daarom kon er nog best van alles misgaan. Vooral wanneer je vijf van die oliedomme lichtdraagsters had als waarover het in het volgende verhaal gaat...



  'Judit!!'



  Petra holt over het stoffige zandpad. Ze hijgt van het harde lopen. Judit, haar vriendin, die bij de beek kleren zit te wassen, kijkt verrast op.


  'Hé, Petra. Waarom hol je zo hard met deze hitte?'


  'Judit... hh... wil je lichtdraagster zijn?'


  Ze wacht niet op antwoord, maar gaat haastig verder. 'Meneer Joël heeft lichtdraagsters nodig op zijn bruiloft. Doe je het? Dan zijn we met z'n tienen. Als we ons werk goed gedaan hebben mogen we op het feest komen. Stel je voor! Joepie!' juicht Judit. 'Een bruiloft.'


  Ze pakt haar vriendin bij de schouders. Samen dansen ze in het rond. Als ze uitgedold zijn, zegt Petra buiten adem: 'Kom gauw mee. We moeten ons aanmelden bij Amos, de leider van het feest.'


  Met de mand wasgoed tussen zich in lopen ze snel naar huis.


  Tien opgewonden meisjes verdringen zich om Amos heen. De een vraagt dit en de ander dat. Hij houdt lachend zijn handen voor de oren en zegt: 'Hoho! Niet allemaal tegelijk, alsjeblieft.'



  Dan legt hij heel precies uit wat ze moeten doen.


  'Het werk is niet moeilijk,' besluit hij, ' Jullie moeten gewoon je licht laten schijnen op de weg als de bruidegom naar de feestzaal gaat.'


  Druk pratend lopen ze even later weer naar huis. Je begrijpt dat er in de daaropvolgende dagen over niets anders meer wordt gesproken dan over de komende bruiloft.


  Eindelijk is de avond van het grote feest aangebroken. Vlak bij het dorpje Eskol onder een oude olijfboom, zitten de tien meisjes. Naast hen op de grond staan hun lampen te branden. De nachtwind speelt met de vlammetjes. Een meisje vertelt grappen waar iedereen om moet lachen en Petra fluistert een geheimpje in Judits oor. Maar langzamerhand wordt het toch stiller onder de olijfboom. De bruidegom blijft zo lang weg. Het gebabbel houdt op. Ze zijn zo moe. Een voor een vallen ze in slaap. En de lampen? Die branden door totdat de olie op is. Dan is het voor de wind een koud kunstje om de vlammetjes uit te blazen. Het is nacht. Het licht van de bleke maan werpt geheimzinnige schaduwen op de weg. Ineens, toch nog onverwachts, klinkt het: 'Lang zullen ze leven! Lang zullen ze leven!'



  Daar is de stoet. De meisjes schrikken wakker, Vlug, de lampen! Waar zijn die? In het donker botsen ze tegen elkaar op. Vlug nou toch. Daar flakkert aarzelend een lichtje. Het is van Judit. Ze heeft weer olie in de lamp gegoten. Nog een lamp gaat branden en nog een. Vijf meisjes houden hun lichten hoog.


  'Schiet op! ' roepen ze tegen de anderen.


  'We hebben geen olie meer,' klinkt het geschrokken. 'Kunnen we niet een beetje van jullie krijgen?'


  Nee, dat kan echt niet. Dan hebben ze straks geen van allen genoeg olie.


  'Ga liever naar Eskol en probeer daar wat olie te kopen. Als jullie hard hollen haal je ons misschien nog wel in.' stelt Sara voor. Zo gebeurt ook.


  'Zijn jullie maar met z'n vijven?' vraagt Amos verbaasd als de stoet bij hen stilhoudt.


  'Ja, de anderen komen zo.' is het antwoord.


  'Dan moeten jullie extra goed je best doen. Houdt je lampen dicht bij de grond. Waarschuw voor stenen en kuilen. Jullie weten wat de beloning is.'


  De vijf meisjes werken voor tien. De bruidegom is dan ook heel tevreden over hen. Als de deur van de feestzaal openzwaait zien ze hem pas goed. Het volle licht schijnt op zijn rijkgeborduurde jas en op zijn bruidegomskroon. Hij lijkt wel een koning.


  'Kom binnen, vrienden.' lacht hij, 'Jullie hebben fantastisch goed geholpen.'


  Achter hen wordt de deur met een grendel gesloten.


  'Bomberdebomberdebom! Bom, bom!'



  Wie bonzen daar zo hard op de deur? Wie roepen daar zo luid?


  'Bruidegom doe open!'


  Dat zijn de andere vijf meisjes. Ze zijn te laat. De bruidegom laat zijn bruid en de gasten even alleen. Hij opent de deur en vraagt verstoord: 'Wat komen jullie doen?'


  'Wij willen erin!' zegt een van de meisjes brutaal. Nu wordt Joël toch echt kwaad.


  'Hoe durf je? Je hebt de anderen het werk laten doen. Mijn feest was bijna niet doorgegaan door jullie. En nu wil je naar binnen? Schande! Maak dat je wegkomt. Zulke vrienden kan ik missen als kiespijn.'


  Met een klap slaat de deur voor hun neus dicht. Daar staan ze nou. Binnen wordt gesmuld, gedanst en gelachen. Maar zij staan buiten.


  NT09 - Huil maar uit, Petrus


  Heb jij wel eens uitgehuild bij je vader of je moeder? Je hele lijf schokte van verdriet. Het leek wel of je hart zou breken. Je kon geen woorden vinden om het te vertellen. Je had een zakdoek nodig voor de stroom tranen en voor je rode, natte neus. Ja? Heb jij dat ook wel eens meegemaakt?


  Heb jij dan ook die armen om je heen gevoeld van je vader of je moeder? Voelde je die aaiende handen over je hoofd? Hoorde je die troostende kleine woordjes? Ja?


  Langzaam zakte dan je verdriet weg. Je snikte nog wat na... Dan werd je rustig. Het nare was er nog wel, maar het deed geen pijn meer. Vader of moeder wisten ervan. Petrus heeft ook eens zo vreselijk gehuild. Uitgehuild bij God, zijn hemelse Vader.


  Jezus en Zijn discipelen hebben zojuist het Pesachfeest gevierd in een bovenzaal in Jeruzalem. Nu gaan ze op weg naar de olijftuin Getsémané om daar te slapen. Terwijl ze door de nauwe straatjes van de stad lopen, zegt Jezus: 'Vannacht zullen jullie allemaal wensen dat je Mij niet kende.'



  Petrus, die voorop loopt met een fakkel in de hand, houdt zijn pas in. Wat zegt de Heer nou toch? Met opgetrokken wenkbrauwen kijkt hij over zijn schouder naar Jezus. Doordat ze net over een maanverlicht stukje lopen kan hij Hem goed zien. Verbeeldt hij het zich, of ziet Jezus inderdaad zo bleek. In ieder geval klinken Zijn woorden erg ernstig.


  'Ja heus!' zegt Hij, 'Gods Woord zegt immers dat de herder doodgemaakt zal worden en zijn schapen zullen verjaagd worden. Zoals het staat geschreven zal het gebeuren.'


  'Maar, Heer,' valt Petrus vlug in, 'Ik zal u nooit in de steek laten of vluchten. Nooit!!'


  Hij geeft de fakkel aan Andreas en gaat vlak voor Jezus staan.


  'Nooit!' herhaalt hij weer.


  Jezus legt beide handen op Petrus' schouders, kijkt hem recht in de ogen en zegt bedroefd: 'Wat ik nu ga zeggen is de waarheid, vriend van me. Voordat de haan morgenochtend kraait, zal jij drie keer gezegd hebben dat je Mij niet kent.'


  Even, heel even maar vlamt er een schrik door Petrus heen om die woorden, maar hij slaat zijn ogen niet neer. Hij hoeft zich nergens voor te schamen. Jezus is echt zijn beste vriend en hij is werkelijk niet van plan Hem ooit in de steek te laten.


  'Al moet ik met u sterven, Heer, dan nog zal ik nooit zeggen dat ik U niet ken.' zegt hij vastbesloten.


  De anderen zijn om hen heen komen staan. Ze mompelen instemmend.


  'Ook wij niet, Heer. Nooit zullen wij u in de steek laten of zeggen dat wij U niet kennen.'


  Jezus kijkt de kring rond, ziet al die oprechte gezichten en zegt met een berustend gebaar: 'Het is goed. Laten we maar doorlopen.'


  Zwijgend vervolgen ze hun weg. Ieder is bezig met zijn eigen gedachten. Zo lopen ze de poort door, de brug over en langs de smalle kronkelende paadjes de Olijfberg op.


  Die nacht, de vreselijkste nacht uit hun leven, wordt de Heer gevangengenomen. Zoals Hij voorspelde gebeurt het. Alle discipelen vluchten. En Petrus? Kijk, daar sluipt hij. Van de ene schaduwplek naar de andere hollend, volgt hij de soldaten die Jezus geboeid meevoeren terug naar de stad.



  Het gaat regelrecht naar het huis van de hogepriester, waar de Hoge Raad al zit te wachten om Jezus te ondervragen. Petrus ziet de groep naar binnengaan. Hij verzint een list om ook binnen te komen. En het lukt. In zijn hart leeft de gedachte om Jezus te bevrijden als hij er de kans toe ziet. Zo gewoon en onopvallend mogelijk loopt hij over de binnenplaats, maar zijn ogen dwalen steeds naar de verlichte zaal waar hij Jezus ziet staan. Ineens wordt hij bij de mouw gegrepen. Wat is dat?


  O gelukkig. Het is maar een dienstmeisje.


  'Hé,' zegt ze tamelijk luid, 'Jij was ook bij Jezus.'


  O wee! Dit kan gevaarlijk worden. Petrus voelt een rilling over zijn rug gaan, maar hij houdt zich goed.


  'Wie? Ik? Nee hoor! Ik weet niet wat je zegt!' antwoordt hij koeltjes.


  Hij rukt zich los en loopt, niet te vlug, naar de uitgang. Het meisje gaat schouderophalend weer aan het werk. Maar net als Petrus door de deur naar buiten wil gaan, ziet een ander dienstmeisje hem.


  'Wacht eens!' roept ze. 'Die daar hoort ook bij Jezus.'


  Petrus' knieën knikken en zijn tong wordt droog.


  'Ik ken die man niet.' zegt hij schor.


  Meer mensen komen aanlopen om te zien wat er aan de hand is.


  'Jaha!' zeggen ze, 'Jij hoort er ook bij. We horen het aan je dialect.'


  Ik zweer het. Ik ken Hem niet!' schreeuwt Petrus nu.


  Och, och, wat zit hij in het nauw.


  'Kukelekuuuu!'


  Ergens kraait een haan. De ochtend komt eraan. Is het echt nog maar een paar uur geleden dat Jezus dit alles voorspelde?


  Petrus hoort die haan. Hij herinnert zich Jezus' woorden. Driemaal heeft hij Hem verloochend. Wat vreselijk!


  Petrus duwt de mensen opzij, wankelt naar buiten en gaat op een stoepje zitten huilen. Heel erg zitten huilen.


  'Jezus, Jezus... Het spijt me zo.'


  NT10 - Een kruimeltje vrede voor een schatrijk, driftig meisje


  'Wafwaf! Grr!'



  Hoor je die honden te keer gaan ginds op de vuilnisbelt achter het Grote Huis? Eén van de knechten komt het afval uit de keuken storten. Wat een gevecht en gebijt!...


  Maar niet alleen buiten het grote huis is er zo'n sfeer. Ook binnen. Dat zou je niet denken als je die deftige bewoners kende. Meneer Alexander is een rijke zeekapitein, die uit verre landen de kostbaarste dingen meeneemt. Zijde, parfum, wijnen... Zijn vrouw Bynia draagt japonnen van peperdure stoffen en mooie sieraden. Toch is het in huis heel ongezellig. De slaven en slavinnen maken veel ruzie. Mevrouw en meneer trouwens ook. Hun mooie dochtertje Memfe is dan ook heel ongelukkig. Zou het daardoor komen dat ze steeds van die vreselijke woedeaanvallen krijgt? Dan schopt en slaat ze naar de dienstmeisjes. Ze smijt alles kapot wat binnen haar bereik komt. O, het is zo vreselijk... Weet je wat de buren fluisteren? Dat Memfe van de duivel is bezeten. Nou, daar zouden ze wel eens gelijk in kunnen hebben. Zeg, zou er nou helemaal niemand zijn die de ruziesfeer kan veranderen en Memfe kan genezen?



  Er loopt een groepje mannen door de bergen van Galilea. Ze kijken zo blij. Ze praten zo vrolijk. Dat komt zeker van die prachtige natuur om hen heen. De dalen en hellingen staan vol van de mooiste bloemen. Wilde lupine, irissen, anemoontjes... Af en toe rusten ze even uit van de klimpartij. Dan luisteren ze aandachtig naar de wijze woorden van hun Leider. Weet je wie die mannen zijn? Jezus en Zijn leerlingen.



  'Kom, vrienden,' besloot Jezus namelijk op een dag. 'We gaan een tocht maken naar Tyrus en Sidon.'


  Ze keken wel even vreemd op, hoor! Tyrus en Sidon zijn twee havenplaatsen aan de Middellandse Zee en ze liggen in Foenicië, een land ten noorden van Israël. Gaat de Meester naar het buitenland? Toch dachten ze het wel te begrijpen. Het was de laatste tijd zo vreselijk druk. Soms hadden ze geeneens tijd om een hapje te eten. In Tyrus en Sidon zou het wel rustiger zijn. Daar was Jezus niet zo bekend.


  De laatste bergovergang is de zwaarste, maar wat een verrassing als je op het hoogste punt ineens een schitterende uitzicht hebt op de Middellandse Zee... Je ziet Tyrus liggen met zijn mooie havens. Dan ben je wel even stil, hoor! De discipelen, die hier nog nooit geweest zijn, kijken hun ogen uit. Vooral die wonderlijke Foenicische schepen met hun vierkante zeilen en die dubbele rij roeiers trekken hun aandacht.



  Als ze genoeg gezien hebben, zetten ze de afdaling in, om nog voor het donker Tyrus te bereiken.


  Zou Jezus echt niet bekend zijn in Tyrus? Heus wel. Nog maar nauwelijks hebben ze de poort bereikt of een appelkoopman, die vaak in Kapernaüm komt, herkent Hem. Natuurlijk kan hij zijn mond niet houden. Al gauw weet de halve stad het. Ook Bynia. Haar Joodse buren, die maar al te goed weten hoe erg het met Memfe is, komen het vertellen.



  'Die rabbi Jezus, waar we u wel eens over hebben verteld, mevrouw, weet u wel... Hij is hier in Tyrus. Vast en zeker kan Hij uw dochtertje genezen.'


  Bynia neemt snel een besluit. Ze laat Memfe, die weer eens zo'n vreselijke driftaanval heeft, onder de hoede van de dienstmeisjes. Ze slaat haar zijden sjaal om en rent weg op haar hoge hakken. Zou Jezus door de Zuidpoort gekomen zijn? O, als Hij nog maar niet ergens naar binnen is gegaan...


  'Er loopt een vrouw achter ons aan te schreeuwen.' fluistert Petrus Jakobus toe. Zou de Meester het merken?



  Jakobus kijkt eens opzij en haalt zijn schouders op. Misschien wil de Heer gewoon niet reageren. De vrouw blijft maar doorroepen. Echt vervelend. Het geeft zo'n bekijks.


  'Rabbi Jezus!' schreeuwt ze, 'Heb medelijden met mij. Zoon van David, mijn dochtertje is heel erg van de duivel bezeten.'


  Dit kan gewoon niet! 't Lijkt wel een relletje. Judas zal er dan maar iets van zeggen. Hij trekt Jezus aan de mouw.


  'Rabbi, stuur die vrouw toch weg!'


  En ja, eindelijk draait Jezus zich om. Half tegen de discipelen en half tegen Bynia, die naderbij holt, zegt Hij een beetje koeltjes: 'Ik ben er alleen maar voor verloren schapen van Israël!'


  Bynia staat met een ruk stil. Ja, het is waar. Zij is geen Jodin, maar een buitenlandse, die tot beelden bidt.


  Toch, als ze Jezus aankijkt, ziet ze twee vriendelijke ogen.


  'Here, help mij...' smeekt ze. Ze valt voor Hem neer. Jezus schudt van nee.


  'Het is niet goed om eten voor de kinderen aan de honden te geven.'


  Is zij, Bynia een hond? Zou ze nu niet beledigd op moeten springen en met de neus in de wind weglopen?


  Niks hoor! 't Is waar! Ze moet het toegeven. Thuis leven ze als hond en kat met elkaar. Toch laat ze zich niet met lege handen wegsturen. Er flitst een briljante gedachte door haar heen... Ze flapt eruit: 'HONDEN ETEN TOCH OOK VAN DE RESTJES DIE VAN TAFEL VALLEN?'


  Wat een antwoord. Super, gewoon!


  O, Bynia vraagt niet veel. Een klein kruimeltje van Jezus is voor Memfe al genoeg. Jezus glimlacht. Hij richt haar vriendelijk op en zegt: :'O, vrouw! Groot is uw geloof. Je zult krijgen waar je om vraagt!'


  Op datzelfde moment wordt Memfe thuis genezen. Bynia weet het gewoon, zonder dat ze het nog gezien heeft. Dolgelukkig rent ze naar huis.


  Als je nog eens in Tyrus komt, moet je eens gaan kijken naar dat grote Huis in de Tempelstraat. Met sierletters staat er boven de poort geschreven: Huis van Vrede. Jij weet nu zeker wel hoe dat huis aan die naam komt, hè?



  Buiten op de vuilnisbelt blaffen de honden, maar binnen speelt een gelukkig kind.


  NT11 - Kom mee, Safan


  Er staat een armoedig huisje niet ver van het meer van Genesaret. Een smal weggetje kronkelt er naar toe, helemaal begroeid met onkruid. Je kunt zo wel zien, dat er bijna niemand overheen loopt. Wie zou er ook in zo'n oud huisje willen wonen. Het heeft een kapot luik, scheef in de scharnieren, dat akelig 'Knie-ie-iep!' zegt bij elke windstoot. De wind speelt met een omgevallen pot, die heen en weer rolt, heen en weer...


  Maar wacht! Er woont toch iemand in. Hoor maar! Achter het huisje is een jongeman bezig hout te hakken.


  Pfamm! Klats, Pamm!! Wat een harde klappen.


  Soms mompelt de jongen een onverstaanbaar woord. Dat komt omdat Safan, zo heet hij, doof is. Zo is hij geboren. Iedereen uit de buurt kent hem, vooral de kinderen.


  'Safan, Safan, domme man!' joelen ze hem vaak achterna, omdat hij anders is dan anderen. Maar daar zal vandaag verandering in komen. Hoor maar...


  Van de kant van het meer komen drie kinderen aanlopen. Ze gaan zomaar over het paadje in de richting van het huis.



  'Hier moet hij wonen. Ik weet het zeker.' zegt Gracia, een meisje met lang sluik haar.


  'Ik ben zo bang!' snikt het kleine zusje. 'Alstie ons pakt?'


  Andreas haar broer legt beschermend zijn hand op haar schouders. 'Kom, Anneke. We moeten het hem zeggen.'


  Waarom lopen die kinderen hier? Zo maar midden op de dag? Wat gaan ze doen bij Safan? Luister, het begon zo.


  Toen Andreas die morgen wilde gaan vissen in het meer zag hij een massa mensen op het strand. Ze dromden om een man heen in een witte jas. Het was een rabbi uit Nazaret met zijn leerlingen, die een bezoek bracht aan de streek Dekapolis. Natuurlijk ging Andreas er ook naar toe. Het vissen kon wel wachten. Met de hengel in de hand wrong hij zich tussen de mensen door naar voren om alles te zien en te horen. Al gauw merkte Andreas dat Jezus, zo heette die rabbi, heel bijzonder was. Hij had zo'n liefde voor de mensen, voor de zwakken en armen. Nooit had Andreas iemand zo horen spreken als deze man. Zijn woorden waren wijs. Terwijl hij sprak genas hij tientallen zieken, die tot Hem werden gebracht. Andreas stond maar te kijken. De tijd verstreek en hij merkte het niet, totdat Gracia, zijn zus hem aan zijn mouw trok.



  'Andreas,' fluisterde ze, 'Heb je gehoord wat Jezus zei? God wil dat we de eenzame en verdrietige mensen helpen. En dat hebben wij niet gedaan. Weet je nog dat wij verleden week Safan zo hebben geplaagd? Dat was zonde, Andreas. Dat moeten we weer goedmaken.'


  Andreas knikte. Gracia had gelijk. Maar hoe kun je een dove vertellen dat het je spijt? Safan zal het niet begrijpen.


  'Weet je wat?' zegt Gracia vindingrijk, 'We gaan gewoon naar hem toe en proberen hem mee te nemen naar Jezus. Wie weet wil rabbi Jezus hem ook wel beter maken.'


  Andreas aarzelt. Stel je voor dat Safan nog boos is.


  'Echt, Andreas,' zegt Gracia koppig, 'Safan is niet zo'n kwaaie. Het komt allemaal doordat we hem niet kunnen verstaan. We hebben hem veel verdriet gedaan.'


  Ze besluiten om het er maar op te wagen.


  'Zou hij hier helemaal alleen wonen?' fluisteren de kinderen tegen elkaar. 'Zielig, hoor!'



  Voorzichtig gluren ze om het hoekje van het huis.


  'Ik wil naar mamma terug.' huilt Anneke. Gracia sust haar.


  O, kijk! Safan keert zich om. Hij heeft hen gezien. Wat zal hij doen? Hen gaan pakken? O, griezel...


  Kordaat stapt ze naar voren.


  'Wij,' gebaart ze op Andreas en Anneke wijzend, 'komen u vragen om mee te komen. Daarginds is Jezus!'


  Safan snapt er niet veel van. Willen ze hem mee hebben?


  Waar naar toe? En waarom? Is het weer een flauwe grap?


  'Hij begrijpt je niet.' zegt Andreas teleurgesteld. 'Zie je nou wel. Hoe kun je hem uitleggen wie Jezus is? O wacht, ik weet het al…'


  Twee, drie stappen lopen is het maar. Wat een kleine afstand.


  Safan voelt een stevige jongenshand in zijn hand kruipen.


  'Kom,' lacht Andreas, 'We gaan samen naar Jezus.'


  Ze hebben veel bekijks als ze aan komen lopen. De mensen fluisteren met elkaar. Drie kinderen en dove Safan? Nee maar! Instinctief gaan ze opzij om hen door te laten. En daar staan ze dan, vlak voor Jezus. Gracia, Andreas, kleine Anneke en... Safan. Jezus lacht hen bemoedigend toe.



  'Hebben jullie je vriend meegebracht?'


  Gracia, met een brok in de keel van de zenuwen, stoot haar broer aan. Hij moet het woord doen.


  'Ja, meester,' antwoordt die verlegen, 'Dit is Safan en hij kan niks horen. Wilt u hem alstublieft beter maken?'


  Gracia en Anneke knikkend instemmend.


  'Alstublieft!'


  Wat doet de Heer? Zal hij hen teleurstellen? Zal Hij zeggen: 'Ga maar weer terug. Ik wil het niet?'


  Nee, hoor! Hij slaat zijn arm om Safans schouder en neemt hem mee naar een rustig plekje, ver van die opdringerige mensen. De kinderen zien hen gaan en weten zeker dat hun vriend zal genezen.


  Het paadje naar Safans huisje is nu niet meer begroeid met onkruid. Er lopen te veel kindervoeten over. Safan is immers hun vriend. En vaak vertelt hij hen over zijn genezing op die zonnige, winderige dag.



  'Jezus deed zijn vingers in mijn oren. Toen kon ik ineens horen.' zegt hij dan. 'Ook raakte Hij mijn tong aan met een met spuug natgemaakte vinger. Toen kon ik zomaar spreken en daarna...' De kinderen vullen aan: 'Keek Hij naar de hemel en zuchtte. Ineens begreep je wie God was.'


  'Juist,' lacht Safan. 'Zo is het.' En de kinderen lachen mee.


  'O, Safan,' zeggen ze, 'Je hebt het nu wel honderd keer verteld. Je weet toch wel dat je het van Jezus niet verder mag vertellen.'


  Maar Safan kan gewoon niet zwijgen. Hij heeft toch niet voor niks een tong gekregen om te praten. Wat jij?


  NT12 -Bartimeüs houdt zijn mond niet dicht


  Als je in Jericho langs het winkeltje van de pottenbakker Timeüs loopt, hoor je hem altijd zingen. Timeüs is een vrolijke gelovige man met een mooie stem. En als je goed luistert hoor je zijn blinde zoon meezingen. Hoor maar!


  'Rommenoe, rommenoe, Adonai, Israël...'


  Timeüs' voet trapt de draaischijf aan en behendig vormen zijn eeltige handen een prachtige pot. Schuin achter hem, op een bankje zit zijn zoon. Hij vlecht een touw waaraan zijn vader later de potten hangt. Ze zijn haast altijd samen, die twee. Zodra de pottenbakker ook maar even weggaat, klinkt het angstig: 'Abba, waar ben je, Abba?'


  Bartimeüs noemen de mensen hem dan ook. Dat betekent: zoon van Timeüs. Zijn eigen naam wordt nooit genoemd...


  'Abba,' zegt Bartimeüs als het lied uit is, 'Als u zingt is het net of het licht wordt. Dan vergeet ik alle nare dingen.'



  'Welke nare dingen dan, m'n kind?'


  Bartimeüs kijkt zijn vader niet aan, maar heft zijn hoofd op en zoekt met zijn blinde ogen in de richting van het licht.


  'Nou, zoals gisteren bijvoorbeeld, abba. Toen ik even de weg op liep, kwam er zo'n enge wilde hond blaffend op mij af. Daar ben ik zo bang voor... En soms laten jongens uit de buurt mij expres struikelen of ze geven me een appel met een worm erin. Ik hoor ze lachen. O, dan zou ik wel dood willen zijn, abba. Dan is het leven zo donker.'


  Timeüs wast zijn handen in een schaal water en droogt ze met een oude lap af. Zijn er tranen in zijn ogen?


  'Kom eens bij mij op de bank zitten.'


  Hij pakt een boekrol van de plank en trekt zijn kind tegen zich aan. Bartimeüs betast de rol.


  'Gaat u voorlezen, Abba?'


  'Mmmm!' antwoordt de pottenbakker. 'Want over die duisternis, waarvan jij vertelde, staat in deze rol van Jesaja geschreven. Mensen kunnen elkaar zo'n pijn doen, hè? Maar als de Messias komt wordt alles weer goed.'


  Met zijn warme rustgevende stem leest Timeüs voor. O, het is zo mooi. Als druppeltjes troost vallen de woorden in Bartimeüs' hart. Hoor! Eens zal de Messias komen, een nakomeling van koning David. Eindeloze vrede zal Hij brengen. Zou het nog lang duren?


  Het is jaren later. Bartimeüs is getrouwd en moet de kost verdienen door te bedelen. Elke dag gaat hij dan ook op z'n vaste stekkie bij de poort zitten. En als het even kan, loopt zijn vader met hem mee. Kijk, daar gaan ze... De stok van Bartimeüs tikt tegen de muur en zwaait langs de grond. Een bedelnap en een waterkruik hangen aan de riem om zijn middel. Voordat vader het oude kleed op de grond uitspreidt, kijkt hij goed of er geen slangen zijn.



  'Tot vanavond, hoor!' zegt hij, 'Dan kom ik je weer halen.'


  'Een aalmoes, alstublieft!' vraagt Bartimeüs aan de mensen.


  Rinkelend vallen de geldstukjes in zijn schaaltje. 't Zijn meest kleine muntjes, niet zo veel waard, maar Bartimeüs en zijn vrouw kunnen er net van leven. 'Een aalmoes, alstublieft!'


  Niet iedereen is vriendelijk voor hem. O nee! Soms als het erg druk is en hij een beetje voor aan de weg zit, trappen ze op zijn benen. Dat doet erg zeer. Dan wordt hij nog uitgevloekt ook...


  Denkt hij nog wel eens terug aan vroeger, toen zijn vader hem voorlas uit de boekrol? Nou en of. De laatste tijd zelfs steeds meer, want er gaan zoveel geruchten over een rabbi uit Galilea, Jezus genaamd, die grote wonderen doet. Als al die verhalen waar zijn, dan moet Hij de Messias zijn. O, Bartimeüs zou Hem dolgraag willen ontmoeten. En op een dag gebeurt dat ook. Moet je horen!


  Wat is het vreemd stil op de weg. Waar is iedereen? Bartimeüs, op zijn vaste plaatsje, hoort vanuit de stad een geruis alsof er veel mensen praten. Het komt dichterbij. Plotseling rent een jongen de poort door, schreeuwend: 'Daar komtie!'



  'Wie?' vraagt Bartimeüs geschrokken.


  Geen antwoord. Steeds meer voetstappen, gepraat en gelach.


  'Wie komt hier langs?' roept hij, onderwijl wat naar achteren schuifelend.


  'Jezus van Nazaret!' antwoordt iemand.


  Wat?? Bartimeüs verstijft. Jezus? Echt? O, die wil hij ontmoeten. Dit is de kans. Zal hij iemand vragen hem naar Jezus toe te brengen? Nee! Ze zullen hem vast uitlachen en pesten. Hij moet Jezus zelf hebben. Dus begint hij hard te roepen: 'Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij.'


  De omstanders schrikken ervan.


  'Stil toch!' zeggen ze, 'Hou je mond dicht. Zo mag je Jezus helemaal niet noemen.'


  Maar Bartimeüs schreeuwt door: 'Jezus! Zoon van David!'


  Hij durft niet eens op te staan, bang door zijn knieën te zakken van de spanning. En ja hoor! Jezus heeft hem gehoord.


  'Roept hem.' zegt Hij.


  Nu zijn de mensen ineens wel behulpzaam.


  'Houdt moed. Sta op! Hij roept je.' zeggen ze.


  Bartimeüs weet genoeg. Hij springt op. Gooit zijn jas af en struikelt met zijn handen tastend voor zich uit naar Jezus toe...


  O, denk eens in. Hier is de Messias, waar hij zo naar heeft verlangd. Kon hij hen nu maar zien. Juist nu. Op elke schouder voelt Bartimeüs een warme hand van Jezus.


  'Wat wil je dat ik voor je doe?' hoort hij Hem zeggen.


  Met heel zijn ziel snikt Bartimeüs: 'Meester, ik wil zien!'


  Zou de Heer Jezus niet weten dat hij zo verlangt naar een leven zonder haat en duisternis? Ja toch?


  'Vriend, ga heen. Je geloof heeft je behouden.' zegt Jezus.


  O, nu wordt het zo licht in Bartimeüs' hart. Nu ziet hij wie Jezus is. Ziet? Ja zeg! Hij ziet Hem werkelijk. Hij ziet Zijn ogen, zijn jas, zijn handen. Zijn blindheid is genezen. Vol aanbidding knielt hij neer...


  In de verte komt een man aanrennen. Het is Timeüs. Nog nooit heeft Bartimeüs zijn vader gezien... Wat een prachtig moment.



  Even later lopen twee gelukkige mensen te dansen op de weg, de armen om elkaars schouder heen. Timeüs en Bartimeüs zingen Gods lof. En heel Jericho feest mee.


  NT13 - De discipel die alles verloor!


  Er was een man, die Wiebel heette. Gekke naam, maar hij was ook echt een wiebel. Hoor maar. Op een dag kwam meneer Ritch in het dorp van Wiebel en die vertelde, dat hij een grote bank vertegenwoordigde. Als iemand zijn geld op die bank zou zetten, kreeg hij na een tijdje veel rente erbij. Hoe langer het geld op de bank stond, hoe rijker je werd. Wiebel voelde er wel voor. Hij ging op het aanbod in. Maar na een tijdje kreeg hij twijfels. Zou zijn geld echt wel veilig zijn? Je hoorde van zoveel oplichters. ’s Nachts kon hij er gewoon niet van slapen.


  ‘Ik heb er al mijn geld in gestoken, als dat op een fiasco uitloopt, waar moet ik dan van leven.’dacht hij. Hij besloot zijn geld terug te gaan halen.


  ‘Meneer Wiebel,’zei meneer Ritch, ‘denk goed na wat u doet. U kunt uw geld terugkrijgen, maar dan gaan er wel administratiekosten af. Al de rente die u hebt opgebouwd is dan weg.’


  Wiebel dacht na: ‘Ik kom morgen wel terug,’zei hij, ‘laat maar zitten.’


  Zou hij nou wel, zou hij nou niet… Hij besloot het zekere voor het onzekere te nemen en zijn geld terug te halen. De avond daarna telde Wiebel zijn bankbiljetten. Het waren er minder dan eerst, maar hij had tenminste wat in handen. Pfoe! Bijna was hij er in gestonken. Hij stopte al zijn geld in een aardewerk potje en zette het op de hoogste plank in de kast.


  Die nacht werd er ingebroken bij hem. Toen hij opstond lag het potje gebroken op de grond. Meneer Wiebel had niets meer over om van te leven!..


  Net zoals Judas van Iskariot, een van de twaalf discipelen van Jezus.


  Soms ging het tijden goed. Dan luisterde Judas naar Jezus en dan voelde hij een grote vrede in zijn hart. Hij keek zijn meester aan en voelde zich intens gelukkig. Een arm van Jezus om hem heen, een bemoedigende knik en Judas’ gezicht verzachtte zich. Zijn ogen verloren het opgejaagde, achterdochtige, wantrouwende.



  Maar er waren tijden… Dan leek het wel of hij gehypnotiseerd werd door een valse demon, met van die lange graaiende vingers en een gespleten tong. Dan veranderde de uitdrukking op Judas’ gezicht. Hij stal geld uit de portemonnee die van allemaal was, hij zag overal handel in.


  Hij praatte vroom met de groep mee, maar in zijn hart broedde hij op winst, zakendoen, geld verdienen. ‘Als Jezus koning wordt, wordt jij vast en zeker minister van financiën,’ fluisterde het gemene stemmetje in Judas oren. ‘Nog even… Slim zijn, niks aan de anderen laten merken en zeker niet aan Jezus.’ Maar Judas besefte niet dat Jezus al zijn gedachten kende.


  Over de donkere straten en wegen loopt een schimmige figuur, zijn hoofd diep in zijn jas gedoken. Het is Judas, hij is helemaal alleen. Van schaduwvak tot schaduwvak loopt hij, schuw om zich heen kijkend. Wordt hij niet gevolgd?



  Waar zijn de anderen? Moet hij geen pesachfeest vieren met Jezus en zijn vrienden? Dit is de mooiste avond van het jaar. Iedereen zit thuis gezellig aan de maaltijd en gedenkt de bevrijding uit Egypte. Judas, wat mankeert je?


  Nee, Judas hoofd staat niet naar feest. Diep in hem brandt een vuur van boosheid. Wat is hij toch stom geweest om zo hoog in te zetten op Jezus. Alles had het hem gekost, zijn privé-leven, zijn goeie baan, zijn toekomst, heel zijn hebben en houwen. En alles voor niks, voor een dromer met mooie idealen. Jezus was niet de toekomstige bevrijder van Israël. Naar die goeie baan als minister van financiën kon hij ook wel fluiten…


  Hoe kon hij zo blind zijn geweest! Maar goed dat hij verleden week die afspraak had gemaakt met de overpriesters. Onwillekeurig gaat Judas’ hand naar de beurs, die aan zijn gordel hangt.


  Dertig dikke vette zilverstukken zitten, niet om aan de armen te gaan geven, maar om een nieuwe zaak te kopen.


  ‘Judas,’ zeiden de overpriesters grijnzend, toen hij hen had gevraagd wat ze ervoor over hadden om Jezus aan hen uit te leveren, ‘Jezus is een gevaar voor ons land en volk. Dat roepen we al een hele tijd. ’


  Ze hadden hem de buidel met geld toegeworpen met de woorden: ‘Zodra je weet waar hij is kom je het ons maar vertellen.’


  Eigenlijk had hij gehoopt op meer, als je eraan dacht hoeveel hij er in had gestoken...


  Even, heel even maar had Judas getwijfeld of hij er wel goed aan deed om Jezus te verraden. ’t Was zo fijn geweest daar in de bovenzaal, zo veilig, zeker nadat Jezus hun allemaal de voeten had gewassen. Hoewel… wat had Jezus bedoeld met de woorden: ‘Jullie zijn schoon, maar niet allemaal?’



  Jezus’ ogen waren zo vreemd vochtig toen hij hem aankeek… Het waren de ogen van een lam, dat naar de slachting ging. Die blik stak Judas in zijn hart als een dolk. Gelukkig merkten de anderen er niks van.


  ‘Laat maar kletsen,’zei het sluwe stemmetje van binnen, ‘je handelt in opdracht van de geestelijke leiders van het volk. De hogepriester is een gezalfde van God!’


  O pas op! Judas botst bijna in het donker tegen iemand op. Het is de bewaker van de Olijventuin, die het hek vast geopend heeft voor Jezus en zijn discipelen. Vannacht zullen ze daar met z’n allen slapen. Dat hebben ze al vaker gedaan.



  ‘He, Judas,’zegt de bewaker verbaasd.’ben je niet bij de anderen in de opperzaal?’


  Judas bromt iets in zijn baard van: ‘Even geld aan de armen brengen.’ En rent verder, struikelend over zijn lange opperkleed. Even later sliffen zijn sandalen over het bruggetje, dat naar de tempelingang leidt. Vlug, vlug, hij heeft geen tijd te verliezen… Vanavond moet het gebeuren.


  ‘Een van jullie zal mij vanavond verraden, dat verzeker ik jullie,’had Jezus gezegd toen ze tenslotte lekker aan de maaltijd zaten. Het leek wel of er een bom insloeg! Iedereen sprong op. Judas voelde zich ontdekt. Het geld brandde als een vuur op zijn zij. Als de anderen niet zo opgewonden geschreeuwd hadden, zou hij beslist door de mand gevallen zijn. Maar nu kon hij zich gewoon stil houden. Dat merkte niemand.



  ‘Ik ben het toch niet, Heer? En ik? Ik soms? Ik zal u nooit, nooit in de steek laten.’zo klonk het door elkaar.


  ‘Wie met mij de hand in de schotel heeft gedoopt, die is het,’ zei Jezus.


  ‘Ik ben het toch niet Rabbi,’ zei Judas en doopte zijn hand in de schotel.


  ‘Judas, wat je moet doen, doe dat snel,’ was het bedroefde antwoord van de Heer. ‘De Schriften moeten vervuld worden.’


  Zo was Judas vertrokken. ‘Snel, snel,’zei het satanische stemmetje binnen in hem.


  Hijgend en puffend komt Judas de vergaderzaal binnenvliegen.



  ‘Vanavond!’schreeuwt hij rauw. ‘In de tuin van Gethsemané. Maar laat mij erbuiten.’


  Te laat. Judas moet mee met de groep tempelsoldaten omdat alleen hij Jezus kan aanwijzen in het donker.


  ‘Ik zal hem een kus geven.’ Rauw en raspend komen de woorden diep uit Judas’ keel. Was hij het zelf die daar sprak? Of was het de stem van de demon.


  Die avond verloor Judas alles, zelfs zijn leven.


  NT14 - Ik was stom! (Het verhaal van Zacharias)


  Voor mijn buurkinderen,



  Lieve kinderen, dank je wel voor alle lieve cadeautjes voor de besnijdenis van ons pasgeboren kindje. Onze Johannes zal al dat lekkers nog niet zelf kunnen opeten. Hij drinkt nog melk bij zijn moeder, maar als hij groot is wil hij vast graag met jullie spelen. Het lammetje, dat jullie voor hem kochten, zullen we vertroetelen, totdat hij er zelf voor kan zorgen. Het wordt vast zijn lievelingslam.


  We zijn dolblij met Johannes, onze baby. Wie had gedacht, dat wij, twee oude mensen, nog een kindje zouden krijgen.We hebben er heel erg naar verlangd, ons hele leven, maar Elisabet kon geen kinderen krijgen, dat weet de hele stad. Nu is het feest in het huis van Zacharias en Elisabet. Want: ‘DE HERE GOD HEEFT ZICH OM ONS BEKOMMERD.’


  Ik ga alles precies opschrijven, zodat dit wonder niet wordt vergeten. Op de laatste dag van de week zal ik het voorlezen bij het kampvuur. Komen jullie dan ook? We zijn bezig om allerlei lekkers te maken, dus het wordt een feestavond met dansen en muziek. Hartelijk uitgenodigd.


  Voor iedereen die het maar horen wil.



  Lieve vrienden, we zijn hier bij elkaar om de geboorte van onze kleine Johannes te vieren. Jullie waren wel verbaasd dat we hem zo noemden, hè? Jullie dachten misschien dat hij Zacharias zou heten net als ik, maar dat is niet zo.


  ‘Er is niemand in de familie die zo heet!’ zeiden sommigen van jullie tijdens de besnijdenis.


  Maar Elisabet en ik hadden daar een reden voor. Die reden kon ik niet eerder vertellen, want ik was sinds ik de laatste keer in de tempel dienst deed mijn stem kwijt. Dat kwam omdat ik zo stom was om… wacht ik ga alles van het begin af aan vertellen, in goede volgorde. 


  Toen mijn afdeling negen maanden geleden aan de beurt was om de priesterdienst in de tempel te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot wie het reukoffer in het Heilige mocht aansteken. Op zeker moment hoorde ik roepen: ‘Zacharias, Zacharias, jij bent aan de beurt!’



  Er ging een schok van blijdschap door me heen, want eerlijk gezegd had ik alle moed opgegeven dat ik ooit nog eens die mooie taak mocht vervullen. De gebeden van ons volk voor het aangezicht van de Almachtige te brengen was een van mijn drie grote wensen.


  Dit was mijn grote kans om dicht bij het voorhangsel te bidden om de komst van de Redder.


  Hoe lang wachten we nu al op de Messias, die Jesaja ons voorspelde?! De Vredevorst, die elke laars die dreunend stampt zal vernietigen? Wanneer zal de lamme springen als een hert en zullen de blinden weer kunnen zien? Ach, je hebt gelijk, de oude priester zit weer eens op zijn stokpaardje. Weer terug naar die dag in de tempel.


  Ik had geen wijn of bedwelmende drank gedronken, zoals voorgeschreven is. Verder deed ik alle wassingen en wat verder van mij verwacht werd heel precies. In een wolk van wierook voegde ik tenslotte in het Heilige mijn gebed om de komst van de redder bij de gebeden van het wachtende volk buiten.



  Plotseling was daar, echt, ik lieg het niet… een engel van de Heer, aan de rechterkant van het reukofferaltaar. Vrienden, ik kan niet beschrijven wat er door me heen ging. Ik viel bijna flauw van angst. De engel, het bleek Gabriël te zijn, zei tegen mij: ‘Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen.’


  Nu begrijpen jullie natuurlijk waarom onze lieve schat Johannes moest heten. Dat betekent GOD IS GENADIG.


  Laten we nu eerst een toast uitbrengen op dit kind, want hij zal heel bijzonder zijn voor ons volk. ‘Lechajim,’ op het leven mensen! Zo meteen zal ik jullie vertellen wat de engel nog meer zei….



  Nee, nee, buurvrouw, niet doen!! Elisabeth, let goed op ons kind. Johannes mag geen alcohol drinken. Ook niet zuigen op een vinger die in de wijn is gedoopt.



  Ik had het nog niet verteld, maar dit zei de engel: (het staat in mijn geheugen gegrift) ‘Johannes zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn mag hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk tot de Heer brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ons klaar te maken voor de komst van de Heer.’


  Ja buren, vrienden en kennissen. U hoort het goed: DE MESSIAS KOMT ER AAN EN WEL HEEL SPOEDIG!! Elisabeth en ik weten dat het nog zelfs een kwestie is van een paar maanden en dan zullen we hem zien waar we zo lang op hebben gewacht. Laten we de Almachtige prijzen en loven. Zoals Hij heeft beloofd door de profeten zal het stralende licht nu opgaan voor mensen die in duisternis leven!


  Nu willen jullie natuurlijk weten hoe ik mijn stem ben kwijtgeraakt. Dat was mijn eigen stomme schuld. In mijn verwarring vroeg ik aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’



  Erg, hè? Ik vroeg om een teken, terwijl nota bene de engel Gabriël voor me stond, die altijd in Gods nabijheid is. Hij antwoordde dan ook heel koeltjes: ‘omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, priester Zacharias, zul je stom zijn tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’


  Hierna verdween hij weer.


  Hoe lang dit alles geduurd heeft? Ik zou het niet weten. Waarschijnlijk tamelijk lang, want de mensen buiten vroegen zich af waar ik bleef. Toen ik naar buiten kwam, kon ik niets tegen hen zeggen. Ik maakte wat wilde gebaren, waaruit ze opmaakten dat ik in het heiligdom een visioen had gezien. Ik zegende hen zonder woorden. Natuurlijk schaamde ik me dood, want dit verhaal zou als een lopend vuurtje door het land gaan. Maar ja, hoe kon ik het uitleggen? Hoogstens op een plankje met was voor wie geduld had.


  De rest van het verhaal weten jullie. Sommigen van jullie waren er zelf bij. Toen Johannes besneden werd kon ik ineens weer praten. Prijst God!


  Elisabeth, kom eens hier met de baby. Ik wil een profetie over hem uitspreken en hem zegenen. Is het niet een prachtig kind, mensen, met zijn donkere krulletjes en zijn pientere oogjes! Ik kan niet anders dan een loflied zingen.



  Lief kind van ons, Johannes, voorloper van de Messias, ik zal nooit meer zo stom zijn om God niet op zijn woord te geloven.’ …


  



  



  



  



  NT15 - Maria's grote geheim


  Maria kan er met niemand over praten. Ze heeft iets meege¬maakt... zo onverklaarbaar grandioos! 't Is een wereldgeheim. Wie zou haar geloven? Haar vader en moeder niet, haar zusjes en broertjes niet, haar verloofde Jozef helemaal niet.


  Ze zouden zeggen: 'Maria, foei! Je fantaseert maar wat. Je denkt toch niet dat wij dat geloven?'


  En als de mensen van Nazaret haar geheim weten, zullen ze haar misschien wel... doodgooien met stenen! Daarom zal Maria het aan niemand kunnen vertellen, zelfs niet aan haar beste vriendin. Dat is heel erg hoor! Want het nieuws is zo bijzon¬der, ze kan er ook niet over zwijgen. Zodoende zit ze hier stilletjes na te denken op het trapje dat de woonruimte van hun huis scheidt van het dierenverblijf. Ineens springt ze op! Natuurlijk, dat ze daar niet eerder aan dacht. Er zijn toch twee mensen die haar wel zullen geloven. Pft! Ze blaast een plukje haar naar achteren... Maar die wonen nogal ver weg...


  'Slifslof, slifslof...'



  Snelle voetstappen op het droge erf melden dat Anna, haar moeder eraan komt.


  'Maria, waar zit je?' roept ze vrolijk. 'Ah, hier... Kijk eens wat ik zojuist voor je hebt gekocht: een mooie doek. Ja, nu je sinds een paar dagen verloofd bent met Jozef de timmerman, moet je buiten deze hoofddoek dragen...'


  Anna houdt de fijne, geweven doek omhoog terwijl ze naar haar dochter toeloopt om hem weer om te doen. Maria glimlacht vriendelijk. Ze vertelt haar moeder niets van haar grote geheim. Nog niet! Later misschien.


  'Bedankt mam,' zegt ze, terwijl ze met duim en wijsvinger de stof betast, 'Wat mooi! Ik zal er erg zuinig op zijn. Maar voordat ik trouw, zou ik nog graag een bezoek brengen aan tante Elisabet en oom Zacharias!'


  Moeders ogen blijven vol verbazing op Maria rusten.


  'Kind hoe kom je daar nou weer ineens bij? Waarom wil je dat?'


  'Ik zou me kunnen aansluiten bij de rabbi en zijn familie. Zij gaan immers morgen op reis naar Jeruzalem...' ant¬woordt Maria snel, zonder op moeders vraag in te gaan.


  Schouderophalend draait Anna zich om, pakt de schaal met boontjes, die gedopt moeten worden en antwoordt berustend: 'Nou ja, je huwelijk vindt pas na de oogst plaats... Ik zal er met vader over praten...'


  Onderweg naar het dorpje in Juda heeft Maria alle tijd om de gebeurtenis¬sen die met haar geheim te maken hebben nog eens te overdenken...



  Het was op die dag dat de Romeinse soldaten een man uit hun stadje kwamen arresteren, een opstandeling. Maria had de bange kreten van de man gehoord en was naar huis gevlucht met tranen in de ogen.


  'O God,' bad ze in 't halfduister van de kamer, 'zendt ons toch spoedig de Messias om ons te verlossen van de vijand!'


  'Gegroet, meisje dat uitgekozen is door God. De Heer is met je!' klonk plotseling een stem achter haar. Bliksemsnel draai¬de ze zich om. Wie had daar gesproken? Een lichtende persoon stond zomaar in hun kamer... een engel van God...


  Bevend zonk ze op haar knieën.


  'Wees niet bevreesd, Maria,' stelde de engel haar gerust. 'want je hebt genade gevonden bij God. Je zult een kindje krijgen en hem Jezus noemen. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste zijn en op de troon van David zitten voor eeuwig. Aan zijn Koningschap zal geen einde komen.'



  Maria's mond was kurkdroog van de zenuwen. Als in een droom hoorde ze zichzelf vragen: 'Hoe kan ik een kind krijgen? Ik ben nog niet getrouwd?'


  'Maak je geen zorgen, de Heilige Geest zal het in je laten groeien.' antwoordde de engel. 'Trouwens, óók je tante Elisa¬bet die nooit kinderen kon krijgen, verwacht over drie maan¬den een baby! Want Gods woord heeft kracht!' Maria sloeg haar ogen neer. Wat een boodschap! Een mens heeft tijd nodig om zoiets groots te begrijpen. Eerbiedig fluisterde ze tenslotte: 'Ik wil graag God dienen. Het is goed.'


  Daarna verdween de engel...


  Nu snap je natuurlijk wel waarom Maria naar tante Elisabet wou. Zij en haar man verwachtten zelf immers ook een wonder van God! O, ze zou haar voeten wel vleugels willen geven om sneller te gaan...


  Elisabet zit in huis. Al bijna zes maanden komt ze bijna niet buiten. Ook zij weet niet goed hoe ze haar geheim aan haar omgeving moet vertellen. Een ding is zeker: zij en haar man krijgen inderdaad een kind. Precies zoals de engel een half jaar geleden aan Zacharias had beloofd, toen hij in de Tempel als priester dienst deed. En dat kind, Johannes moet hij heten, zal de voorloper van de Messias worden.



  In de hoek van de kamer, bij het open venster, zit haar man Zacharias in een oude boekrol te lezen. Het kleitafeltje, dat ze gebruiken om met elkaar te spreken, ligt naast hem op de grond. Sinds die ontmoeting met Gabriël is hij doofstom.


  Plotseling wordt de deur opengegooid. Een zee van licht stroomt naar binnen.


  'Tante Elisabet!' klinkt het blij. Het is Maria.


  'O, tante, ik heb het goede nieuws gehoord! Gefeliciteerd!'


  Ontroerd staat Elisabet op en loopt haar nicht met uitgesto¬ken handen tegemoet.


  'Maria, meisje, ben jij daar?' Maar halverwege staat ze eens¬klaps stil en strijkt met haar handen over haar dikke buik. Het kindje bewéégt zo! Het is net of het ópspringt van blijd¬schap! Ineens weet Elisabet het! De Heilige Geest fluistert het in haar hart. Opgewonden roept ze: 'JIJ, MARIA! JIJ ZULT DE MOEDER WORDEN VAN DE HEER! Wat een eer dat je hier naar toe bent gekomen. Jij hebt ook de engel gezien! En wat goed van je om zijn boodschap meteen te geloven. Het gaat zéker gebeuren!'


  Nu kunnen ze allebei hun vreugde kwijt. Ze vallen elkaar in de armen. DE MESSIAS ZAL GEBOREN WORDEN! Er komt een eind aan het lijden van hun volk. Ook Zacharias, door Elisabet op de hoogte gebracht, omhelst ontroerd zijn nicht.


  En niemand vindt het gek als Maria een lied gaat zingen. De twee oude mensen neuriën zachtjes mee.


  'Mijn ziel maakt de Heer groot en ik ben blij met God. Een heel gewoon meisje was ik en Hij heeft mij uitgekozen...'


  NT16 - Hij kwam bij ons heel gewoon


  Het lijkt een heel gewoon ezeltje, dat over de bergpaden van Galilea loopt. Hij zet zijn slanke pootjes voorzichtig neer.


  Klippeklappeklippe...


  Pas op de stenen, ezeltje.


  De belletjes aan zijn leidsels rinkelen vrolijk. De kwasten van zijn zadel¬kleed slingeren heen en weer. Heen en weer. De jonge vrouw, die op het ezeltje zit, hoeft niet eens te mennen. Langs de steile ravijnen brengt het haar veilig verder. De vrouw lijkt ook maar een gewone vrouw. Ze draagt een blauwwollen overkleed en een witte doek over haar lange zwarte haren. Naast de ezel loopt haar man Jozef. Zijn ogen staan bezorgd. Zo af en toe gaat zijn blik naar zijn vrouw.


  'Gaat het wel, Maria?'


  Och, zijn vrouw ziet er zo vermoeid uit. Soms wrijft ze even pijn¬lijk over haar rug.


  'Ja hoor,'lacht Maria geruststellend, 'Maar ik zal wel blij zijn als we straks bij de beek zijn. Dan kunnen we wat drinken en onze voeten af¬koelen. De baby schopt nogal weet je.'


  Jozef knikt begrijpend. Hij jaagt een dikke vlieg weg, die steeds maar op z'n gezicht wil gaan zitten. Ja, reizen is altijd al vermoeiend, maar voor Maria, die een baby verwacht, is het extra zwaar. Hij was veel liever thuisgebleven in Nazaret. Hij had veel liever gewerkt in zijn timmer¬winkel. Maar keizer Augustus wil, dat iedereen zich laat inschrijven om geteld te worden in zijn geboor¬teplaats. En wat de keizer wil dat moet gebeuren. Zo zijn ze dan op weg naar Betlehem, de stad van koning David. Want deze twee gewone mensen zijn nakomelingen van die beroemde koning. Ze zijn niet rijk, maar toch dragen ze een heel kostbare schat met zich mee. De groot¬ste schat van God zelf...


  Het bergpad maakt een bocht. Nu komen ze in de schaduw van de berg. Brr! Wat is de wind opeens guur na die hitte van daar¬net. Jozef en Maria trekken hun jassen dichter om zich heen. De ezel schudt één oor snel heen en weer. Zeker een luisje, dat hem kriebelde.



  'Iahh- Iahh!' balkt hij.


  Twee brutale kraaien midden op het pad schrikken ervan en vliegen snel weg. Tevreden stapt het dier verder. Zou hij weten wat voor een grote schat hij vervoert?


  Betlehem lijkt ook maar een heel gewoon stadje. Temidden van korenvelden en golvende heuvels is het één van de kleinste plaatsen van Judea. De witte huizen schuilen knusjes weg achter de muren. Er zijn wat werkplaat¬sen in de kronkelige straatjes. Open winkels zijn het van een schoenmaker, een smid en een pottenbakker. Midden op het grote plein in de stad wordt dagelijks markt gehouden. De spullen liggen zomaar op de straat: sinaasappelen, meloenen, leren riemen, kippen, platte broden... De handelaren, meest vrouwen en kinderen, zitten ernaast. Vandaag is het erg druk in Betlehem. Er zijn heel veel vreemdelingen. Dat komt door die volkstelling.



  Je kunt de poort haast niet uit. Een grote kameel kijkt trots neer op al dat volk. Een beetje zenuwachtig is hij toch wel. Z'n baas leidt hem met vaste hand naar een herberg. Iedereen is trou¬wens op zoek naar een plaatsje om te overnachten. Maar de herbergen zitten barstens vol...


  O, kijk eens wie daar einde¬lijk aankomen! Dat zijn Jozef en Maria.


  'Wacht hier maar even, Maria,' zegt Jozef. 'Dan ga ik even een herberg opzoeken. Ik Ben zo terug.'


  Maria knikt. Ze gaat wat aan de kant met de ezel, die al gelijk een stukje gras tussen de straatstenen vandaan eet. Het duurt lang, erg lang! Eindelijk is Jozef terug.


  Teleurgesteld zegt hij: 'Maria, er is nergens plaats, maar we kunnen wel in een stal. Zou je dat erg vinden?'


  'Tuurlijk niet, Jozef. Alles is beter dan niets. Laten we maar gauw gaan, want ik ben echt doodmoe.'


  Het wordt snel donker. Overal gaan lichtjes aan, hoewel niet voor lang, want iedereen heeft slaap. Maar ergens in het slapende Betlehem blijft een olielampje branden. Is dat niet in de stal waar Jozef en Maria zijn? Waarom slapen zij nog niet?



  'Wah!- oewehhhh!' klinkt een klein babyhuiltje. Och, kijk toch eens! Het kindje is geboren. Het is een rozebruin jongetje met plakkerige zwarte haartjes, dat trappelt met de beentjes en huilend met de armpjes in het rond maait. Maria kijkt trots naar haar eerstgeboren zoon. Dan wikkelt ze hem in doeken, heel gewoon, zoals alle moeders in Israël doen.


  Het lijken ook maar heel gewone herders, die buiten de stad op de kudde passen. Dat moet wel. Er zijn altijd wel rovers of wilde dieren, die op de beesten loeren. Daarom hebben ze een flink vuur aangemaakt en hun knotsen aan de gordels gebonden. Een grote stok ligt altijd binnen bereik. Die ruwe kerels in hun warme schapenvachten zijn geen mannen van veel woorden. Ze begrijpen elkaar met een enkel gebaar.



  'Mèmèmè!' klinkt het dan weer hier en dan weer daar. Mèmè!


  De herders kennen al die geluiden. Ze merken het direct als er onheil dreigt. Maar dan ineens wordt die heel gewone nacht een heel bijzondere. Ineens is er een licht, een vreemd geruis, een klinkklare stem met een merkwaardige echo. De herders schrikken zich ondersteboven. Ze vallen op de grond, bedekken hun ogen met de armen.


  'Vrees niet!' horen ze. 'Wees liever erg blij. Want zojuist is de Heiland geboren: Jezus. Ga maar in de stal kij¬ken...'


  Angstig kijken de herders een beetje onder hun armen door naar het licht. Ze zien één engel dichtbij en duizenden wat verder weg. Zacht ruist een melodie, die je hart sneller doet klop¬pen.


  'Ere aan God in de Hoogste Hemelen en vrede op aarde voor de mensen van wie Hij veel houdt.' Hoe lang duurt dat zingen? Een eindeloos ogenblik. Onverwacht is alles weer weg. Alles lijkt weer heel gewoon: duisternis, sterren, geruis van de wind, dierengeluiden...


  De herders kijken elkaar aan, overleggen even en nemen dan het besluit te doen wat de engel zei: 'Dit zal voor jullie het bewijs zijn. Je zult het kindje vinden in doeken gewikkeld, in een stal.'


  In die ongewone nacht staan gewone herders in een vuile stal naar een pasgeboren kindje te kijken. Het ezeltje legt zijn kop over Jozefs schoud¬er en kijkt mee.



  Het grootste wonder van de wereld is zo gewoon. Het is Gods zoon die voor ons op de aarde komt.


  NT17 - Dokter Lucas schreef een boek


  'Maria, moeder van de Heer!! O wat ben ik blij u te zien!'


  Lucas, een dokter uit Alexandrië, knielt eerbiedig neer bij een al wat grijze vrouw, die op een laag bankje voor een huisje in Jeruzalem zit.


  'Ik heb er zo naar uitgezien om u te ontmoeten.'


  Maria lacht vriendelijk.


  'Ik heb al veel over je gehoord, Lucas,' zegt ze, 'Jij bent de reisgenoot van Paulus, is het niet? Hebben jullie een voor¬spoedige reis gehad van Filippi naar hier? En... is het waar dat je een boek schrijft over...'


  'Veel vragen tegelijk,' lacht Lucas, 'Ja, over de belevenissen met Paulus alléén al, zou ik een boek kunnen schrijven. Maar mijn eerste wens is nu toch wel om alles in goede volgorde op te schrijven over uw zoon, en mijn redder. Ik denk dat ik dat boek dan opdraag aan mijn vroegere eige¬naar, de heer Teofilus. Ik ben hem nog altijd dankbaar dat hij mij de vrij¬heid heeft geschon¬ken en ik geen slaaf meer ben. Zou u mij willen helpen bij dit werk?'


  'Natuurlijk!' roept Maria blij uit. Ze is gelijk weg van haar bezoeker. Hij is zo beschaafd en weetgierig. O, wat een zegen zal het zijn voor de gelovigen, als er een boek over Jezus' leven en werk zou komen... Opgeto¬gen neemt ze Lucas mee naar binnen.


  In goede volgorde wil Lucas het verhaal over Jezus schrijven. Maar Maria wil het liefst over de láátste gebeurte¬nissen vertel¬len. Over hoe Jezus rondging om goed te doen en mensen te genezen. Hoe dapper Hij Zijn leven gaf voor onze zonden, en vooral... dat Hij opstond uit de dood en naar de hemel ging. Als ze vertelt hoe ze ernaar verlangt Hem eenmaal terug te zien, parelt er een traan uit haar ogen...



  Hoewel Lucas al heel veel onderwijs van Paulus heeft gehad, is hij toch diep onder de indruk van het verhaal van Maria. Hij besluit haar vaak te gaan opzoeken.


  'Maria,' vraagt hij haar op een dag, 'hoe was Jezus eigen¬lijk als kind?'



  Maria haalt haar schouders op.


  'Waarom wil je dat weten, Lucas? Jezus groeide op als elk ander kind. Hij werd groter, sterker en wijzer. Iedereen hield van hem. Be¬halve zijn wonderlijke geboorte viel hij slechts in één ding op: Hij wilde zo graag veel van Zijn Vader le¬ren... '


  Lucas knikt. 'Timmeren, zagen, meten... Hij was een goede timmerman, heb ik geh...'


  Maria houdt haar hoofd een beetje schuin en kijkt Lucas onder¬zoekend aan. Ineens beseft deze iets doms te hebben gezegd... Niet Jozef, maar de Here God, was immers Jezus' echte vader!!


  Een beetje beschaamd luistert hij verder.


  'Jezus ging graag naar de sjoel, Lucas. Hij vond het prachtig om gedeeltes uit de Tora en de profetenrollen te zin¬gen. Je weet dat wij Joden de teksten liever zingen in plaats van voorle¬zen. Wat was de rabbi trots op hem!...'


  Even is het stil in het kleine eenkamerwoninkje. Buiten hoor je kinderen roepen. Ze zijn bruiloftje aan het spelen. Het doet Lucas denken aan de bruiloft in Kana, waar Jezus water in wijn veranderde. Hoe kun je je diezelfde Heer voorstellen als kind? Gelukkig helpt Maria hem op weg.


  'Ja, hij was een lief kind, maar eenmaal heeft hij ons toch wel laten schrikken. En dat kwam juist door dat grote verlan¬gen van hem om meer van zijn Vader te willen weten.'


  Lucas voelt dat er een verhaal op komst is. Hij zet zijn oren wijd open.


  'Het was toen Jezus 12 jaar was. Ik weet dat zo goed, omdat hij net zijn Bar Mitswa had gedaan...'


  Lucas knikt. Hij weet wel wat dat inhoudt. Als jongens twaalf worden moeten ze voor het eerst iets voorlezen in de synagoge en van die dag af worden ze bij de mannen gerekend. Er is groot feest in de familie als jongens 'Zoon van de wet' wor¬den. Maria vervolgt: 'Zoals gebruikelijk gingen we in het voorjaar met z'n allen naar Jeruzalem om Pesach te vie¬ren. Ons jaarlijkse uitje. Het was heer¬lijk weer en we genoten volop. Maar toen we na de feestdagen weer teruggingen naar Nazaret, waren we Jezus ineens kwijt. Jozef dacht dat hij bij vrienden was, maar bij navraag bleek dat niet waar.


  Onze ongerustheid groeide met het uur. We gingen de hele weg weer terug en maar vragen aan iedereen: 'Hebt u soms zo en zo'n jongen gezien?'


  En waar denk je dat we Hem na drie dagen vonden?... Op het tem¬pelplein, temidden van de leraren! Op z'n gemak zat hij daar te luiste¬ren en vragen te stellen. O, Lucas, ik zie het nog voor me. Die schriftgeleerden stonden versteld van zijn kennis.


  'Van wie is dit kind?' vroegen ze elkaar. We kwamen net op tijd. Wat verle¬gen stelden we ons voor.


  'Hoe heet zijn meester en uit welke plaats komen jullie?' wilden ze weten. Nou, wij natuurlijk vertellen. Maar dat we uit Nazaret kwamen, konden ze haast niet geloven. Ze dachten zeker aan het spreekwoord: 'Uit Nazaret komt niets goeds!'


  Ik was blij toen we met het kind weg konden gaan. Buiten het gehoor van die professoren gaf ik Jezus een standje en zei: 'Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Pappa en ik hebben je overal ge-zocht.'


  Jezus reageerde verbaasd en zei: 'Moeder, Waarom hebt u naar mij gezocht? Wist u niet, dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?'


  Ik keek Jozef aan en Jozef mij. We begrepen echt niet waar dat nou op sloeg. Maar goed, hij ging verder gehoorzaam mee en voor de rest is zoiets niet meer voorgekomen. Later reali¬seerde ik me dat het kind natuurlijk een groot verlangen had meer van God te weten te komen. En daar is toch niks mis mee, hè?'


  Inmiddels is het donker geworden. De stemmen van Lucas en Maria dempen wat als ze nog wat napraten over hoe belang¬rijk het is, dat een kind veel van God wil leren...


  'Moeder Maria, bent u thuis?'



  Vrolijke mannenstemmen verscheuren de stilte. Het zijn Johan¬nes en Petrus, twee vrienden van Jezus met lampen in de han¬den. Ze komen even kijken hoe het met Maria gaat en brengen haar een mandje fruit. Natuurlijk is dokter Lucas blij dat ze erbij komen zitten. Ze kunnen hem uit de eerste hand nog veel meer verhalen van Jezus vertellen. En als jij nou de Bijbel pakt, kun je zelf lezen wat hij allemaal aan de weet kwam.


  NT18 - De voorloper sneuvelt maar de koning komt eraan


  'Héhé Opzij! Héhé, ga opzij!!'


  Door de nauwe hoofdstraat van Jeruzalem rent een heel vreemde man op blote voeten. Hij heeft een zwart fluwelen jasje aan, met goud en zilver bestikt. Zijn dunne, witte, erg wijde mouwen waaien als vleugels achter hem aan.


  'Hé! Opzij! De koning komt eraan!' roept hij.


  Zo af en toe geeft hij met zijn lange dunne stok een tik tegen de benen van mensen die niet gauw genoeg opzij gaan. Het is de voorloper van Koning Herodes. En rennen dat hij kan. Kijk, daar komt de prachtige koets de hoek al om. Twee wagenbestuurders voorop en twee officieren staande achterop. De rode pluimen op hun helmen deinen op het ritme. Een peloton soldaten te paard volgt, waakzaam, trots neerziend op het gewone volk.


  In de koets zit de gehate koning samen met zijn beeldschone vrouw. Voort jaagt de koets door de Bloemenpoort naar het oosten. Herodes haalt opgelucht adem als hij de wind door zijn haren voelt waaien. Heerlijk, die stoffige stinkende stad achter zich laten en een paar dagen vakantie houden in zijn burcht Macherus ten oosten van de Dode Zee. Hij kijkt eens even lachend opzij naar zijn mooie Herodias met haar rode mond en legt vertrouwelijk zijn arm om haar heen.


  'Héhé! Stop eens! Hédaar, koning! Stop!'



  Wat is dat nou? Er rent een vreemde wilde man op de koets af. Zijn zwarte krulhaar is lang en ongekamd. Hij heeft zulke gekke kleren aan van kamelenbont met een leren riem bijeengehouden. Vlakbij de nu stilstaande koets schreeuwt hij zijn striemende boodschap uit met fonkelende ogen.


  'Zo zegt de Here, Herodes, u hebt gezondigd door de vrouw van uw broer te nemen. U mag haar niet hebben.'


  ''t Is Johannes de Doper,' fluistert één van de officieren tegen Herodes. 'U weet wel, die profeet.'


  'O, vreselijk!... Wat een engerd! Die vent haat me, Herodes!' doet Herodias aanstellerig. Ze houdt haar kanten zakdoekje voor de mond en kijkt haar man ontsteld aan. Die is rood aangelopen van woede. Wat denkt die profeet wel? Dat hij de koning de les kan lezen?


  'Grijpt hem!' klinkt het bars en binnen de kortste keren zit Johannes vastgebonden met een doek om z'n mond voorop bij één van de soldaten.


  Een afgrijselijk stinkhol is de gevangenis onder de burcht Macherus. Je kunt er alleen maar inkomen door een gat in het plafond. In een hoek staan allemaal martelwerktuigen. En de andere gevangenen zijn vies, vies! Bah! Ze gillen en krijsen dag en nacht. Johannes verliest er compleet de moed. Hij, de natuurmens, die zwierf door de woestijn, juist hij zit hier geboeid met ijzeren ketenen. Hij smacht naar een stukje blauwe lucht. En hij gaat piekeren. Is hij eigenlijk wel de voorloper van de Messias? Wanneer zal hier in de gevangenis het grote nieuws weerklinken: HERODES IS GEVALLEN. JEZUS IS NU KONING?



  Wat doet Jezus op dit moment? Met hese stem slingert hij zijn vragen omhoog naar zijn discipelen als ze hem eten komen brengen.


  'Vraag Jezus of Hij degene is die komen zal, of dat we een ander moeten verwachten.'


  In Galilea, waar Jezus en zijn vrienden zijn, is het feest, heel groot feest. Gejuich, gelach, liefde en gezang. De discipelen van Johannes wringen zich door de menigte.


  'Meester, meester...'


  Bedeesd stellen ze hun vraag. De omstanders die het horen, houden hun adem in. Ze weten hoe Johannes lijdt. Ze proeven er de wanhoop in.


  'Ga heen,' zegt Jezus ernstig, 'Vertel Johannes wat je hier ziet. Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden beter, doven kunnen weer horen en doden worden opgewekt. Alle arme mensen horen Gods blijde nieuws. Als hij met deze gang van zaken akkoord gaat zal hij vrede hebben.'


  Het is feest in de burcht Macherus. Herodes viert zijn verjaardag met een heel stel vrienden. Het gelal van de halfdronken mannen is door het hele paleis te horen. De trotse Herodias, languit uitgestrekt op haar rustbed hoort het ook. Ze snuift verachtelijk. Mannen! Maar plotseling hoort ze dwars door die feestmuziek heen een doordringende stem vanuit de luchtroosters van de kerker onder de burcht. Ze gaat rechtovereind zitten.



  ''t Is die Johannes weer!' sist ze tussen haar tanden door. 'Hier moet en zal ik een eind aan maken.'


  O, ze broedt al lang op een plan om hem uit de weg te ruimen. Herodes is toch nog op die baardman gesteld. Telkens weer laat hij Johannes roepen om naar zijn boodschap te luisteren. Steevast eindigt de Doper met: 'U mag de vrouw van uw broer niet hebben. Schande is dat. Vreselijke schande.'


  Plotseling wordt de deur opengestoten en Herodias' knappe tienerdochter stormt binnen. Opgewonden danst ze door de kamer, in een schitterend rood, doorschijnend jurkje.


  'O, ma, hoor nou eens! Ik heb net voor pa en de mannen gedanst en nu mag ik kiezen wat ik wil. Pa zei: 'Al is het de helft van mijn koninkrijk!'


  'Vraag het hoofd van Johannes de Doper!' valt Herodias ruw in. Haar ogen spuwen vuur. 'cadeaus krijg je later wel. Die vent is een bedreiging voor onze toekomst.'


  Buiten klinkt weer die rauwe schreeuw van Gods profeet.


  'BEKEERT U, BEKEERT U, HERODES!'


  Het meisje staat stil en luistert.


  'Meester, meester! Johannes is dood. We hebben hem gisteren begraven.'



  Met lijkbleke gezichten en donkere kringen onder de ogen komen Johannes' discipelen het slechte nieuws aan Jezus vertellen. Johannes de Doper is onthoofd. Iedereen is ontsteld door dit onheilsbericht. Ook Jezus.


  'Hij was meer dan een profeet,' zegt hij ontroerd, 'Bode, voorloper, dat was hij. Kom, laten we naar een eenzame plek gaan...'


  Als het bootje met Jezus wegzeilt gaan er duizenden achteraan.


  Ja, Gods Koninkrijk breekt toch door, zelfs een geweldenaar als Herodes kan het niet stoppen.


  NT19 - Brood en vis voor duizenden


  'M'n tante komt, m'n tante komt. M'n tante... tippetietippe komt.' zingt Minja, de dochter van Anne uit Kapernaüm. Op de maat van het wijsje danst ze door de hoofdstraat in de richting van de poort. Ze heeft haar tante in de verte aan zien komen. Onder luid gejoel van kinderen uit de buurt wordt ze ingehaald.


  'Mag ik de baby dragen?' vraagt ze gretig.



  Maar tante Tippe is dit keer niet zo vrolijk als anders.


  'Nee kind,' klinkt het, 'de baby is ziek.'


  Jammer voor Minja. Ze is dol op kinderen. Moeder komt haar schoonzus uit het Jordanië al tegemoet lopen. Ze zien elkaar niet vaak, dus die twee zijn blij elkaar weer eens te ontmoeten.


  'Ik kom om raad vragen,' zegt Tippe. 'De baby is ziek. Ik heb al van alles geprobeerd. Zelfs m'n gouden ketting geofferd aan de berggodin...'


  'Wat?' roept Anne, 'Dat mooie erfstuk van je moeder? Ben je nou helemaal? Je weet toch dat al die goden met hun opgeverfde gezichten nullen zijn? Er is maar één God.'


  Tippe begint ervan te huilen, midden op straat. 'Ik heb er alles voor over, als mijn lieve kind maar beter wordt.' snikt ze wanhopig. 'Wie kan me helpen?'


  'Ik niet,' antwoordt Anne kortaf, 'Maar Rabbi Jezus wel. Toevallig is Hij in de buurt.'


  Resoluut slaat ze haar hoofddoek om, pakt haar schoonzus bij de arm en zegt: 'Kom mee.'


  Het is vreselijk druk daar waar Jezus is. De discipelen zijn net teruggekomen van een lange reis langs dorpen en gehuchten. Jezus ziet hoe moe ze zijn. Hij begrijpt dat ze even met Hem willen praten over wat ze meegemaakt hebben.



  'Kom mee naar een rustig plekje,' zegt Hij. Ze stappen in de boot van Andreas en gooien de touwen los. Wel jammer voor de achterblijvende mensen. Ook Anne en Tippe komen te laat. Teleurgesteld turen ze het scheepje na. En met hen vele anderen.


  Zodra men echter merkt dat Jezus en zijn vrienden aan de overkant weer aan land gaan, begint men te rennen langs de oever. Kinderen worden op de arm genomen, zieken worden opgetild.


  'Kom mee. Het is wel ver lopen, maar wat moeten we anders?'


  Anne en Tippe volgen de menigte. Minja rent vooruit. Met haar lange benen springt ze van steen tot steen als een gemzenjong. Bijna als eerste komt ze bij Jezus aan.



  'Kijk nou!' hoort ze Hem zeggen, 'Al die mensen... Het lijken wel schapen zonder herder.'


  Geduldig geeft Hij zijn tijd en liefde weer aan de mens in nood. Minja kijkt met open mond toe.


  'Hoi, Doet,' roept ze na een tijdje als ze een bekende jongen ontmoet.


  Doet is een jongen van een jaar of tien uit de Visstraat. Hij schenkt totaal geen aandacht aan haar. Zijn handen omklemmen een pakje.


  'Wat hebbie daar in die doek?' vraagt Minja nieuwsgierig.


  'Gaat je niks aan!' snauwt Doet onvriendelijk. 'Dat is m'n brood en daar krijg jij toevallig niks van. Als je dat maar weet.'


  'Pft!' snuift Minja, 'Ik zou het niet eens willen, gierigaard.'


  Kwaad loopt ze weg. Die Doet is altijd zo egoïstisch.


  Na een tijdje komen moeder en tante ook aan. De baby huilt weer, daardoor maken de mensen ruimte voor hen. Jezus neemt de baby in zijn armen en wiegt haar zachtjes heen en weer. Hij spreekt ook met Tippe, die in tranen uitbarst. Als ze haar kind weer terugkrijgt, is het zienderogen opgeknapt. Blij gaat ze met haar in het gras zitten, waar het even later vrolijk rondkruipt.



  De uren verstrijken. Niemand denkt eraan om naar huis te gaan. Toch zal dat moeten, want de zon gaat over een uurtje onder. Minja, die inmiddels goede maatjes is geworden met Johannes, hoort hem tegen de Meester zeggen: 'Heer, stuur de mensen toch naar huis. Dan kunnen ze eten kopen.'



  Jezus kijkt hem en de andere leerlingen aan en zegt: 'Geven jullie hen maar te eten.'


  Daar moet Minja om lachen. Brood voor duizenden? Dan moet je wel veel geld hebben. Zo denkt Johannes er blijkbaar ook over.


  'Maar... meer dan tweehonderd schellingen om brood te kopen, Heer?'


  'Hoeveel brood is er eigenlijk? Onderzoek dat eens.' antwoordt Jezus wat afwezig.


  Johannes neemt een lege mand en gaat vragend rond. De andere discipelen en Minja doen hetzelfde. Zonder succes. Niemand heeft nog iets te eten. Of toch?


  Andreas brengt een jongetje mee, die vijf broden en twee visjes heeft. Meer niet. Tot Minja's verbazing herkent ze Doet, die grote egoïst! Nee maar! Nou zul je het krijgen. Hij geeft zomaar zijn eten aan Jezus!! Minja's mond valt open van verbazing.


  Jezus is er blij mee.


  'Laat iedereen gaan zitten in groepen van vijftig en honderd.' zegt Hij.


  Het geroezemoes verstomt. Wat gaat er nou gebeuren?


  Gaat Jezus bidden voor dit kleine beetje eten?


  'Vader, U laat het koren groeien, wij danken U ervoor!' klinkt het rustig.


  Hoe is het mogelijk. Vijfduizend mannen, vrouwen, kinderen, eten van het kleine beetje voedsel van Doet. Jezus breekt het brood en de vis in stukjes, steeds weer, steeds weer...



  De manden gaan rond. Tot de rand gevuld met eten.


  Minja snapt er niks van.


  Nooit is Minja deze dag vergeten. Nog jaren praat ze erover.



  Jezus is echt de Messias. Hij zorgt heel goed voor zijn volk. Maar het grootste wonder blijft toch, dat die gierige Doet zijn eten weggaf.


  NT20 - De Farizeeërs mogen ook feestvieren


  'Meneer Jozef, de leden van de Hoge Raad zijn gearriveerd.' zegt een dienaar van Jozef van Arimatea, een belangrijke minister, tegen zijn chef. De minister knikt, sluit de Bijbelboekrol waarin hij zo aandachtig heeft zitten lezen en overhandigt die aan zijn dienaar.


  'Ik kom, Sua. Ik kom...'


  Ja, vandaag gaat Jozef met een groep Farizeeërs naar Jezus toe. Ze willen zich persoonlijk op de hoogte stellen van die nieuwe rabbi, waarvan men beweert dat Hij de Messias is. Duizenden volgen Hem, vooral door de ongelofelijke wonderen die Hij doet. Maar de Joodse Raad heeft veel twijfels. Bedachtzaam strijkt Jozef een plooitje glad van zijn gebedsdoek en voegt zich dan bij zijn collega's.


  'Kijk. Dat bedoel ik nou.' zegt Misraïm, een kritische professor met een lange baard. 'Zien jullie wel? Die Jezus zit zo midden tussen de asociale mensen. Dieven, slechte vrouwen en zo. Ja, Hij eet zelfs met ze.'



  Er gaat een gemompel van afkeuring door de groep. Ja, bah! Die rabbi uit Nazaret kan gewoon de Messias niet zijn. Maar Jozef, die naast Misraïm staat, kijkt verrast. Hij ziet wat de anderen niet zien... Wat een liefde heeft die Jezus voor de arme mensen.


  'Kijk die Farizeeërs daar nou staan,' denkt Jezus. Zijn ogen gaan vergelijkend van de groep vlakbij hem naar die anderen, die rijken. Hier de vuile, verwaarloosde en geplaagde mensen en daar die goedgeklede, geëerde leraars. Jezus voelt ook hun kritiek. Het doet Hem pijn. O, begrepen ze maar dat God de Vader net zoveel van die zondaars houdt als van hen. Ja, dat Hij ook hen wil laten feestvieren...


  'Luister,' begint Hij, zoekend naar het juiste voorbeeld, 'Een vader had twee zonen...'


  'Pa, ik heb er genoeg van,' zegt de jongste van de twee. 'Ik heb zin om de wijde wereld in te trekken. Geef mij nu alvast de erfenis, waar ik recht op heb...'


  Hoewel de Vader weet dat de jongen nergens rust en vrede zal vinden behalve thuis, geeft hij hem toch zijn erfdeel. De oudste zoon zit er met een verveeld gezicht bij als alle boeken geopend worden. Hij vindt het maar dom wat zijn broer van plan is. Hij wil liever al zijn geld sparen om heel rijk te worden en heel belangrijk. Terwijl hij dus de volgende dag weer gewoon aan het werk gaat, vertrekt de jongste naar een ver land. Een land, waar alles echt lijkt, maar nep is. De mensen daar liegen en bedriegen elkaar. Daarom kan er ook niemand echt gelukkig zijn. In het begin merkt de jongen er niet zoveel van. Hij is immers rijk. Hij denkt niet aan thuis en geeft zijn geld met handenvol uit. Z'n slechte vrienden helpen hem daar graag mee. Maar als de bodem van zijn geldkistje te zien is en er bovendien ook nog een hongersnood uitbreekt, wordt de situatie beroerd. Waar moet hij nu van leven? Een baantje zoeken? Maar waar?


  Niemand heeft hem nodig. Draaierig van de honger mag hij tenslotte, omdat hij zo aandringt, bij een boer op de varkens passen. Smerige stinkende beesten! Hij jaagt ze in hun hok en geeft ze hun voer.


  'Eten! O, had ik ook maar wat te eten,' gaat het door hem heen. Zou het varkensvoer te eten zijn? Met een stokje probeert hij wat bonen uit de voedertrog te vissen. Maar de boer heeft het gezien. Hij schreeuwt: 'Hé, blijf van dat varkensvoer af! Dat is voor de beesten.'


  Kwaad leunt de jongen tegen het hek. Mag hij zelfs niet van dat voer eten? Ineens komt de gedachte bij hem boven: 'WAT BEN IK EIGENLIJK MEE BEZIG? Zelfs mijn vaders knechten hebben genoeg te eten en ik sterf van de honger. Ik zal naar mijn vader teruggaan en zeggen: 'Vader, ik ben fout geweest tegen God en u. Ik ben niet meer waard om uw zoon te heten. Beschouw me maar als één van uw knechten.'


  De zoon draait zich om en gaat de weg terug... Een zware tocht. Hoe zou vader reageren?...


  Hij hoeft niet bang te zijn. Al de tijd dat hij weg was, heeft de vader naar hem uitgekeken. Als hij hem dan op een goeie dag aan ziet komen, smerig als een zwerver, rent hij hem met open armen tegemoet. 'Mijn kind!'


  'Vader.'


  'Blij dat je weer terugbent, kind!'


  'Ik heb gezondigd, vader....'


  'St! Stil maar!' sust de vader. En dan tegen de knechten: 'Vlug! Haal de mooiste jas uit de kast en trekt die hem aan. Doe ook een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Slacht het gemeste kalf, want we bouwen een feest! Mijn zoon is weer terug.'


  Onder de toeschouwers rondom Jezus stijgt een goedkeurend gemompel op. Wat een verhaal. Sommigen vegen een traan weg. Ze denken terug aan hun verkeerde dingen en weten nu zeker dat God hen alles vergeven wil. Maar de Farizeeërs mopperen tegen elkaar: 'Mooie boel! Die goser heeft er maar op los geleefd en dan zo'n ontvangst.'



  'Tegen de avond komt de oudste zoon van het land terug.' gaat Jezus onverstoorbaar voort. 'Hij hoort muziek en dans. Wat zou er aan de hand zijn?


  'Uw broer is weer terug,' zegt een knecht. 'Daarom...'


  'Wat??' roept de oudste zoon, 'Die vuile opmaker krijgt een feestje? Wel nou nog mooier!' Mokkend blijft hij buiten staan. Als zijn vader hem na een tijdje op komt zoeken, barst hij los. 'Ik heb nog nooit een bokje gekregen om feest te vieren met mijn vrienden, terwijl ik me in het zweet gewerkt heb.' Geschrokken antwoordt de vader: 'Kind, alles wat van mij is is toch van jou? Van mij mag je elke dag feestvieren!'


  Hij slaat zijn arm om hem heen en wijst naar de verlichte feestzaal.


  'Kom toch,' klinkt zijn bewogen stem, 'Denk toch na. Je broer was dood, maar hij is weer levend geworden. Hij was verloren, maar is weer gevonden.'


  Zo maar ineens is het verhaal uit. De mensen gaan naar huis. Ook de Farizeeërs. Ze hebben veel om over na te denken. Druk gebarend lopen ze weg. En tussen hen in, met een blij gezicht, loopt Jozef van Arimatea. 't Lijkt wel of diep van binnen een liedje is gaan zingen. O ja, hij weet het nu zeker: JEZUS IS ECHT DE MESSIAS!


  NT21 - Diep gezonken en thuis gekomen


  In de tijd dat Jezus rondwandelde op aarde, waren er vrome mensen, Farizeeërs genoemd. Zij kenden de bijbelse geschriften op hun duimpje en keken neer op het gewone volk. Maar Jezus leerde hun een goed lesje.


  'We zijn allemaal afgedwaald van God!' zei hij en dat legde hij uit met een verhaaltje. Moet je horen.


  'Een vader had twee zonen...'



  'Pa, ik baal van dat leven hier. Ik heb zin om de wijde wereld in te trekken,' zegt de jongste. 'Geef me vast de erfenis...'


  Hoewel de vader weet, dat de jongen nergens rust zal vinden behalve thuis, geeft hij hem toch zijn geld. De oudste zoon zit er met een verveeld gezicht bij te kijken als de boeken geopend worden. Hij vindt zijn broer maar dom. Je kunt veel beter lekker sparen en rijk worden. Terwijl hij dus de volgende dag weer gewoon aan het werk gaat, vertrekt de jongste naar een ver land. Een land, waar alles echt lijkt, maar nep is. Daarom kan er ook niemand gelukkig zijn.


  In het begin merkt de jongen er niet zoveel van. Hij geeft zijn geld met handenvol uit. Z'n slechte vrienden helpen hem daar graag mee. Maar als de bodem van zijn geldkistje te zien is en er bovendien ook nog een hongersnood uitbreekt, wordt de situatie beroerd. Waar moet hij nu van leven? Een baantje zoeken? Niemand heeft hem nodig. Draaierig van de honger mag hij tenslotte bij een boer op de varkens passen. Hij heeft zelfs zó'n honger dat hij het varkensvoer wel wil verslinden. Net buigt hij zich voorover naar de trog, als...



  'Hé, blijf af! Dief die je er bent. Dat is voor de beesten.'


  De boer heeft hem betrapt.


  Verslagen leunt de jongen tegen het hek. Wat een ellende. WAT IS HIJ DIEP GEZONKEN. Zelfs zijn vaders knechten hebben het beter dan hij.


  'Ik zal naar mijn vader teruggaan en zeggen: 'Vader, ik heb gezondigd tegen God en u. Ik ben niet meer waard om uw zoon te heten. Maak mij maar uw knecht.'


  Hij maakt zich los van het hek en zet de eerste stap op de weg terug... Wat een afgang! Hoe zou vader reageren?...


  Al zijn angst is echter voor niks. Met open armen wordt hij ontvangen. Stel je eens voor! Zijn vader heeft al die tijd al naar hem uitgekeken!



  'Mijn kind!'


  'Vader. Ik heb gezondigd...'


  'St! Stil maar!'


  De vieze, magere zwerver huilt uit tegen het hart van de vader. Dikke tranen van berouw maken strepen op zijn vuile snoet. Maar vaders grote handen strelen zijn piekerig vette haar.


  'Mijn kind, mijn kind. Je bent weer bij me terug!!'


  Met een paar bevelen zet vader het hele raderwerk van herstel in beweging.


  Vies, arm en treurig blijft de jongen niet lang meer.


  Kijk, daar komen de knechten al aanlopen met water, een mooie jas en gave schoenen. Een ring wordt aan z'n vinger geschoven als teken dat hij een rijk en belangrijk man is.


  'Slacht het gemeste kalf,' roept vader vrolijk, 'want we vieren feest! Mijn verloren zoon is weer terug.'


  Maar nu komt de clou! Tegen de avond komt de oudste zoon van het land terug. Hij hoort muziek en dans. Wat zou er aan de hand zijn?



  'Uw broer is weer terug,' zegt een knecht. 'Daarom...'


  'Wat??' roept de oudste zoon, 'Die vuile opmaker?!'


  Mokkend blijft hij buiten staan.


  Als zijn vader hem na een tijdje op komt zoeken, want hij houdt van hem natuurlijk ook best veel, barst hij los. 'Ik heb nog nooit een feestje gehad, terwijl ik me in het zweet gewerkt heb.' Vader begrijpt er geen snars van.


  'Kind, alles wat van mij is is toch van jou? Van mij mag je elke dag feestvieren! Ach, kom nu mee, joh! Wees blij. Je broer was verloren, maar is weer gevonden.'


  Of die oudste zoon ook feest ging vieren, vertelt Jezus er niet bij. Maar voor slechten én braveriken kan elke dag een feestdag worden als je aan God de Vader vraagt of je weer Zijn kind mag worden en er ook naar gaat leven.


  NT22 - Verloren en gevonden


  Het mooiste verhaal van alle tijden is wel het verhaal van de liefdevolle vader. Jezus heeft het bedacht. Eigenlijk is het verhaal speciaal voor jou bedoeld om te begrijpen hoe God is. Als je dit verhaal kent, zul je nooit meer denken dat God een boeman is, die je wel eens even zal straffen, of je in de hel wil gooien. Nee, Hij doet er alles aan om je in zijn armen te sluiten. Gods liefde voor jou is oneindig groot.


  Er was eens een boer, zo begint het verhaal, die twee zoons had. De jongste zoon had geen zin meer om nog langer boer te zijn. Hij wou de wijde wereld in. Daarom zei hij, heel grof: ‘Pa, wanneer ga je dood, dan kan ik m’n erfenis krijgen. Nou ben ik nog jong en kan ik er nog van genieten.’



  Tranen van ellende schoten de vader in de ogen, maar hij liet niks merken. Hij gaf zijn kind het geld waar hij om vroeg en zei: “Onhoud, jongen, dat je ouders veel van je houden, de deur staat altijd voor je open.”


  De jongste zoon ging naar de stad. En een lol dat hij had. Elke dag pretparken, kermis, disco met een stel schreeuwerige vrienden waar hij alles voor betaalde. Niet vaak werd hij ‘s morgens met hoofdpijn wakker omdat hij weer eens dronken geweest was. De meiden hingen om z’n nek en kusten hem, want hij had immers geld!



  Maar na een tijdje raakte dat natuurlijk op en toen kwam hij in de problemen. Er was werkeloosheid, dus kon hij ook niet gemakkelijk aan de slag om wat geld erbij te verdienen. De schuldeisers stonden op z’n stoep en dreigden met geweld. O, hij was ten einde raad. Kaalgeplukt, hongerig en in elkaar geslagen kwam de jongste zoon eindelijk bij een boer terecht waar hij op de varkens mocht passen. Mensenkinderen wat stonken die beesten, het was gewoon niet vol te houden. Je ging helemaal over je nek. En dan maar hongerlijden en als een zwerver buiten slapen.


  Waar ben ik toch mee bezig, dan de jongen. Bij m’n vader was het beter. Laat ik terug gaan en vergeving vragen. Dat deed hij.


  En wat denk je? De vader had gewoon elke dag staan uitkijken of zijn kind weer terug kwam. Hij rende hem met open armen tegemoet toen hij hem weer zag. Al stonk hij als de hel en al was hij te vies om aan te pakken, toch kuste de vader zijn zoon.


  Hij liep meteen een feestje voor hem bouwen. Na een douche en wat eten, schone kleren van pa en een ring van z’n moeder zag de jongste zoon er al heel wat anders uit. Toen de brave oudste zoon bezwaar maakte tegen die verwennerij, zei de vader heel kalm: ‘Man, wees blij, ons kind was dood, maar nou leeft hij weer.’


  ‘Zo blij,’ zei Jezus tenslotte , ‘is God als jullie weer naar Hem gaan vragen. En niet alleen God, nee, de hele hemel juicht als een zondaar zich bekeert.’


  NT23 - De rijke man en de arme Lazarus


  Lachen ze jou wel eens uit op het schoolplein? Sturen ze je vervelende berichtjes? Nou, trek het je niet aan, De Heer Jezus maakte dat ook mee. Weet je wie Hem uitlachten? De Farizeeën. Dat waren godsdienstige leiders, die de Tora en de profeten hadden bestudeerd (dat is de bijbel van toen). Ze werden door iedereen bewonderd, omdat ze stipt Gods wetten onderhielden. Zij hadden de hemel wel verdiend, dachten ze. Fijn hoor, als je zo hoog van jezelf denkt.


  Maar als ze goed hadden gelezen dan wisten ze dat er niemand goed genoeg is en dat we allemaal een redder nodig hebben. Ze hadden Jezus moeten herkennen als de beloofde Messias. Jezus deed wonderen en tekenen… en ze begrepen het niet. Zelfs toen hij opstond uit de dood geloofden ze niet. Dat komt omdat het koninkrijk van God alleen maar is voor nederige mensen, niet voor lui die denken dat ze goed zijn. Om hen dat duidelijk te maken vertelde de Heer Jezus het volgende verhaal.



  Er was eens een rijke man, die in een schitterend paleis woonde. Hij had veel bedienden, die voor hem bogen als knipmessen. Kamerdienaars, keukenpersoneel, tuiniers, zangers en danseressen… Elke dag kwamen er handelaars aan de deur met de meest luxe dingen. Kunstig geweven tapijten, koperen tuitkannen en exotische vogels. Hij droeg geen grof wollen jas, welnee, alleen het fijnste linnen was goed genoeg. Elke dag wat anders, andere sandalen, andere hoofddoeken, andere sieraden. Hij had zelfs een purperen jas, die was geverfd met verf uit purperslakjes, een heel zeldzame en dure kleurstof, die alleen koningen konden betalen.



  Die rijke man, we weten niet eens hoe hij heet… was een echt partybeest. Elke dag hield hij houseparty’s, muziekparty’s, verkleedparty’s, dansparty’s, oosterse party’s en ga maar door. Dan werd alles versierd en verlicht. En lekker eten dat ze dan hadden. Mmm, het water liep je in de mond.


  Er was ook een bedelaar. Hij heette Lazarus. ‘God is mijn helper’ betekent dat, wat een belachelijke naam was voor zo’n stakker. Die Lazarus had zo’n honger en hij was zo ziek. Heel zijn lijf zat onder de zweren. De koorts maakte hem dorstig, zijn lippen waren gebarsten.



  ‘Een aalmoes, alstublieft,’ vroeg hij aan de mensen, maar ze liepen met een bochtje om hem heen. Stel je voor dat ze besmet werden. Zijn lege maag dreef Lazarus naar het paleis van de rijke. Daar zou hij vast wel eten krijgen, restjes van de feestmaaltijden… Maar ze joegen hem weg bij de vuilnisbakken. Zelfs de afgekloven botjes mocht hij niet pakken. Er kwam een stel vieze straathonden aanrennen die hem omverliepen en besnuffelden. Ze likten aan zijn zweren. Au, au! Wat deed dat zeer. 


  Zo gingen er dagen voorbij. De rijke man ergerde zich alleen maar aan die smerige bedelaar daar bij zijn mooie trap. Hij liet hem geen eten brengen, geen verband of schone kleren, zelfs geen slokje water.


  ‘God is mijn helper’ ging daarom dood. Gewoon daar, op de trappen van het paleis. 


  Slaven van de rijke man gooiden zijn lichaam op de vuilnishoop onder een bende rommel, blij dat hij eindelijk weg was. Maar zijn ziel en zijn geest…glipten door het poortje van de hemel. Want als we het hoekje omgaan komen we in de dimensie van God.


  De luisteraars rondom Jezus haalden hun schouders op. Wat maakt één zo’n bedelaar nou uit. Er gingen dagelijks bedelaars dood… Waar ze wel nieuwsgierig naar waren was hoe het verder ging met die rijke.



  ‘Die rijke?’ zei Jezus, terwijl hij de kring rondkeek, … ‘Die ging toevallig diezelfde avond ook dood.’


  Tja, dat kan gebeuren. Daar had hij vast geen rekening mee gehouden. Al zijn spullen werden onder zijn vijf hebzuchtige broers verdeeld.


  HIER EINDIGT JEZUS’ VERHAAL VAN DE RIJKE MAN EN DE ARME LAZARUS OP AARDE. HET GAAT IN DE HEMEL VERDER. WIL JE WETEN HOE? LEES DE REST IN DE SPIEGEL!



  



  (Voor het geval je niet in de spiegel wilt kijken, volgt hier het verhaal “normaal”)


  ‘Hé, waar ben ik?’ dacht Lazarus toen hij zijn ogen opendeed. ‘Ik droom, ik droom… Stralend lichte figuren verzorgden hem, droegen hem naar een rustbank. Waren dat engelen? Lazarus voelde nergens meer pijn en het rook hier zo heerlijk naar bloemen. Snel keek hij naar zijn handen, geen zweren, geen korsten vuil.



  ‘Wat heerlijk om je vlakbij mijn hart te hebben, kind,’ zei een man met warme bruine ogen. ‘Kijk, de tafel is gedekt en er is drinken om je dorst te lessen.’ Het was Abraham, de vader van alle gelovigen.


  Wat was het hier mooi. Hier ademde je geen lucht, maar liefde. Een snik ontsnapte aan de borst van Lazarus. Eindelijk thuis, wat heerlijk, wat hemels…


  ‘Hé, waar ben ik?’ dacht ook de ex-rijke. Hij sloeg zijn ogen op in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd. Vlammen en vuur om hem heen en hij verging van de dorst! Niemand om bevelen aan te geven of tegen op te scheppen. Doodalleen temidden van vele andere verdoemden. 



  Ineens werd zijn oog getrokken naar een licht in de verte. Daar waren geen vlammen, maar er werd een feestje gevierd. De ex-rijke probeerde dichterbij te komen. Ja hoor, er zaten al twee gasten aan tafel. Die ene herkende hij meteen als Abraham, wat erg raar was, want die had hij nog nooit gezien. Maar wie lag daar vlak naast Abraham aan tafel, op de beste plek? Dat gezicht kende hij ergens van. Prins…, eh nee…, rechter…., nee…. Wacht even dat was… LAZARUS, de bedelaar?? Hoe kan dat nou? O, dan kon die hem wel even wat water brengen!


  ‘Vader Abraham,’ riep hij, ‘heb medelijden met mij. Stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijdt pijn in deze vlammen.’


  Zou Abraham hem horen? Zou hij inzien dat er een vergissing was gemaakt?


  Abrahams antwoord klonk als een donkere kerkklok, galmend door de hel.


  ‘Kind, bedenk wel, dat jij het deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar jij lijdt pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.’


  Dat was even slikken. De ex-rijke was dus gedoemd hier in de hel te blijven. Het ergste was dat hij het aan zichzelf te wijten had. Behalve dorst had hij nu ook nog brandende spijt. Hij herinnerde zich in eeuwigheid alle kansen die hij had gehad. Waarom werd er op aarde niet meer gewaarschuwd voor de hel. Neem nou zijn broers, die gingen lekker feesten van zijn geld.


  ‘Vader,’ smeekte hij dus, ‘ik heb nog vijf broers. Stuur Lazarus naar hen toe om ze te waarschuwen. Straks komen ze ook nog in dit oord van martelingen.’


  Nog steeds dacht de oerstomme man dat hij Lazarus als knecht kon gebruiken.


  Abraham bleef kalm: ‘Die broers van jou hebben de Tora en de profeten, daar moeten ze naar luisteren.’


  ‘Nee, vader Abraham, maar als iemand uit de dood opstaat zullen ze tot inkeer komen.’ pruttelde de ex-rijke tegen.


  Maar Abraham besloot: ‘Als ze niet naar de bijbel luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de doden opstaat.’


  ‘Alle eer en glorie is aan God!’ galmde het door de hemel. Het waren de engelen, die de eeuwige Vader alle lof toezongen...


  



  Hallo, ben je weer met je beentjes op de grond terechtgekomen? Uit dit verhaal van Jezus, waarmee Hij de Farizeeën waarschuwde, kunnen we wel iets leren. Er is een hemel en een hel. De weg naar de hemel is gratis en voor niks. Maar wij moeten er wel zelf voor kiezen om te zorgen voor mensen die er ellendig aan toe zijn.


  


  NT24 - Tien melaatsen


  Ergens in het Samaritaanse land staat een oude ruïne. Vroeger was dit een mooi huis van rijke mensen, maar nu is het een woonplaats voor slangen en spinnen.



  'Iejèhh' kraakt de scheefhangende deur.


  Toch wonen hier nog tien mannen. Ze zijn geen familie van elkaar. Nee, hun gezinnen wonen in de dorpjes in de omgeving. Hun vrouwen en kinderen missen hen heel erg. Waarom gaan ze dan niet terug? Waarom gaan ze niet op hun akkers werken? Een van hen, Gein, is schoenmaker in het dichtstbijzijnde dorp, maar zijn werkplaats is dichtgespijkerd. Dat komt omdat ze allemaal melaats zijn. Door die besmettelijke ziekte mogen ze niet bij de mensen komen. Ze dragen altijd een bel bij zich om de gezonden te waarschuwen.


  'Dingding! Onrein, onrein!'


  En weet je wat zo erg is? Er is niemand die hen verzorgt. Ze helpen elkaar zo goed en kwaad als het gaat. Gelukkig zetten hun familieleden elke dag wat eten voor hen neer bij de dikke boom... Op een dag echter, ligt er naast het eten een beschreven potscherf. En dat wordt voor die tien melaatsen het begin van een nieuw leven. Luister maar.


  Waar Jezus ook heengaat, overal gaat de boodschap van zijn komst Hem al vooruit. Reizigers die Hem onderweg ergens zien, gaan het nieuwtje gauw vertellen in de volgende dorpen.



  'Rabbi Jezus komt deze kant uit!'


  Dit keer waren mensen in het dorp erg verrast en blij. Joden gaan immers niet om met Samaritanen. Ze vinden dat zij zich niet aan Gods wetten houden. Ze lopen liever om dan door hun gebied te trekken. En toch komt rabbi Jezus eraan! Iedereen weet wel iets van Hem te vertellen. Hoe Hij zieken geneest, zondaars vergeeft en de mensen met veel wijsheid Gods wetten uitlegt...


  De babbelende vrouwen bij de bron komen niet uitgepraat. Bij hen staat ook een meisje met ernstige bruine ogen. Het is Simone, de dochter van Gein. Ze luistert aandachtig naar al die verhalen. O, kon haar lieve vader maar naar Jezus toegaan. Ineens krijgt ze een idee. Ze raapt een stuk van een kapotte kruik op en zoekt thuis bij de stookplaats een brokje houtskool. Aan haar grote broer, die net de geit uit haar hok heeft gelaten, vraagt ze: 'Sjem, schrijf eens even een boodschap voor pappa.'


  Die beschreven potscherf wordt bij het eten voor vader gelegd.


  Jezus en Zijn discipelen schieten die dag niet erg hard op. Het riempje van Johannes' schoen is kapot gegaan. Daardoor loopt hij wat langzamer. Telkens wachten ze even tot hij hen heeft ingehaald. 't Is wel een getob, maar gelukkig zijn ze bijna bij een dorpje. Daar zal best iemand zijn die een sandaal kan repareren.



  Als ze weer staan te wachten, wijst Filippus ineens naar een paar lage bosjes bij een ruïne. Och, kijk nou eens! Een groep zielige stumpers, gehuld in gore lompen, komt hun kant uitgestrompeld. Ach! Wat een grijs groepje wanhoop! De ene stakker wordt door de andere gedragen. En hoor eens: een melaatsenbel weerklinkt.


  Ontzet kijken de discipelen toe als de groep op veilige afstand stilhoudt. Schor en klagelijk horen ze hen roepen: 'Rabbi Jezus, ontferm u over ons!!'


  Die klacht gaat je door merg en been. Wat zou de Meester doen? Hoe zal Hij reageren? De spanning stijgt...


  Jezus kijkt onderzoekend van de ene melaatse naar de andere. Zouden deze mannen Hem op zijn woord geloven?


  'Ga heen!' klinkt zijn bevel, 'Vertoon u aan de priesters!'


  Even blijft het stil. Dan beginnen de melaatsen door elkaar heen te praten. Wat zei Jezus? Wat bedoelt hij?


  'We moeten naar de priester gaan om te laten onderzoeken of we gezond zijn...' zegt de bijdehandste.


  'Maar we zijn toch helemaal niet beter?' kermt de ziekste.


  'De priester ziet ons aankomen...' kreunt de kreupele.


  'Vooruit mannen,' roept Gein ten einde raad, 'Jullie hebben toch gehoord wat de rabbi zei? Kom op!'


  Met uiterste krachtsinspanning vertrekken ze in de richting van het dorp waar de priester woont.


  En ja hoor! Onderweg gebeurt het. De een na de ander ontdekt dat hij genezen is. De verbaasde priester kan niet anders dan hen rein verklaren. Als dwazen rennen en springen de mannen overgelukkig naar huis...


  Alleen Gein niet. Hij tast over zijn gezicht. Hij voelt over zijn armen. Hij bekijkt zijn voeten en langzaamaan beseft hij wat God voor hem deed.


  Jezus en Zijn discipelen zijn allang niet meer alleen. Een heleboel kinderen en nieuwsgierigen drommen om hem heen, benieuwd om de rabbi te zien en te horen.


  Plotseling komt er iemand hen schreeuwend tegemoet rennen.


  'Prijst de Heer! Ik ben genezen!!' jubelt hij met zijn armen maaiend door de lucht.


  'Het is Gein, de schoenmaker,' klinkt het van alle kanten.


  Iedereen rekt zich uit om hem te zien. Hoe kan dat nou? Die is toch al jaren melaats? Vol aanbidding valt Gein aan Jezus' voeten neer en stamelt: 'Dankuwel, Heer Jezus!'


  Jezus legt liefdevol zijn hand op zijn hoofd. Deze Samaritaan... Daar kan iedereen nog een voorbeeld aan nemen.


  'Waar zijn de anderen?' vraagt Hij zacht. 'Jullie waren toch met zijn tienen?'


  Ach, wat erg! Die zijn gewoon vergeten om te komen bedanken. Maar Gein krijgt nog een geweldig geschenk van de Heer.


  'Sta maar op,' zegt Hij, 'Uw geloof heeft u behouden.'


  Gein snapt het meteen. Zijn zonden zijn vergeven! Dat is het allerfijnste.


  Eenzaam en verlaten ligt daar de ruïne. Een stel brutale kraaien maken ruzie om wat vieze etensresten. Maar Gein en de anderen wonen er niet meer. Zij leven weer bij hun familie. Vrolijk fluitend trekt Gein de draad door het leer van een kapotte sandaal. Het is de sandaal van Johannes.


  NT25 - Ik ben beter dan jij



  Ze wonen in hetzelfde dorp en zitten in dezelfde klas, Avram en Beria. Ze hebben dezelfde leraar, die ze rabbi Moshe noemen. Ze moeten dezelfde Bijbelgedeeltes overschrijven en uit hun hoofd leren op de sjoel.


  Met het puntje van hun tong tussen de lippen oefenen ze elke dag de moeilijke Hebreeuwse letters op hun wasplankje, of soms op een potscherf en een heel enkele keer op een afgeschrapt stukje perkament, de bijzondere letter Sjin bijvoorbeeld, de eerste letter van Sjaddai, de Almachtige. Op de gebedsdoosjes, die de mannen bij het bidden op hun hoofd en hand dragen, staat deze letter ook, want op je voorhoofd moet staan aan wie je toebehoort.


  Dan heb je nog de Alef, de eerste letter van het alfabet. Daarmee begint de bijbel, de Thora. De Alef staat natuurlijk voor God, Hij moet altijd de eerste plaats innemen. Zacht klinkt de stem van de rabbi, als hij een onwillige hand helpt om de letters goed te schrijven.


  Wie klaar is gaat in een hoekje het volgende stukje uit Gods woord uit zijn hoofd zitten leren, heen en weer wiegend, zoals de schriftgeleerden doen in de tempel.


  “Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer…” klinkt het.


  Eigenlijk is het heerlijk om op de sjoel te zitten. Ze boffen maar dat ze jongens zijn, want meiden mogen niet naar school.


  Avram en Beria doen tegelijkertijd hun Bar Mitswa als ze twaalf zijn. Dat is een groot feest. Dan ben je voor de wet eigenlijk een man. Je moet dan in de synagoge laten zien dat je je lessen goed geleerd hebt. Hele stukken uit de bijbel uit je hoofd opzeggen. En na afloop geeft iedereen je cadeautjes.



  Maar als ze ouder worden gaan ze elk hun eigen weg.


  Avram, die heel strenge ouders heeft, is elke week in de synagoge te vinden. Hij wil God dienen met zijn hele verstand. Honderd procent. Hij wil echt een tsaddik worden, een rechtvaardige, dat is iemand die, zo denkt hij, geen enkele overtreding maakt, geen enkele fout. Ja, Avram is heel streng voor zichzelf en ook voor anderen. Hij luistert heel precies of er ergens nog een van de 613 wetten is, die hij misschien nog niet kent. De spijswetten, wat je wel of niet mag eten, de wetten over de sabbat… 


  Zou God blij zijn met Avram?


  Beria’s ouders zijn hardwerkende mensen. Van dat de zon opgaat totdat hij ondergaat zijn ze op het land aan het werk. Ze praten alleen maar over de opbrengst van de oogst en of ze dit jaar in staat zullen zijn hun schulden af te betalen.



  “Vader,” vraagt Beria op een dag, “is armoede een straf van God op onze zonden?”


  “Welnee, mijn kind,”antwoordt vader verontwaardigd, “zo werkt het niet! God is genadig. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Dat staat in de Psalmen. Dat heb je toch wel op school geleerd? Hoe gaat het ook weer verder…”


  Beria weet het wel. Hij vult aan: “Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen.”


  “Precies,” glimlacht vader. “Je hebt niet voor niets in de klas gezeten bij rabbi Moshe.


  Beria gaat naar buiten. Hij zoekt zijn vrienden op, blij dat er een hemelse Vader is die hem niet afrekent op zijn verkeerde daden.


  Zou God blij zijn met Beria?


  De jaren gaan voorbij. Beria ’s beide ouders zijn gestorven. Hij heeft nu zelf een gezin en moet hard werken om in zijn levensonderhoud te voorzien. Een paar jaar gaat het aardig goed, maar dan krijgt hij met de ene narigheid na de andere te maken. Zijn vrouw en enige kind sterven aan een dodelijke ziekte. Moedeloos geworden slijt hij zijn dagen in eenzaamheid. Waar is God, die zo liefdevol is? Hij merkt er niks van. Misschien bestaat hij wel niet.



  Op een dag lijkt het geluk hem toe te lachen. Een gouden kans biedt zich aan. Van vrienden hoort hij dat de Romeinse overheid iemand zoekt als belastingophaler. Hij stapt er op af en wordt aangenomen. Zo wordt Beria een vijand van zijn eigen volk.


  Met Avram gaat het goed. Hij is een Farizeeër geworden, een Schriftgeleerde, die zelf ook weer kinderen onderwijst. Hij heeft lange gebedskwasten aan zijn taliet, zijn gebedssjaal. Twee keer per week vast hij. Hij geeft tien procent van zijn inkomsten aan de armen. Zelfs van de komijnzaadjes geeft hij nog tien procent. Op de hoeken van de straat blijft hij stilstaan om te bidden met zijn handen omhoog en iedereen vindt hem een zeer heilige man.



  “Kijk!” zeggen ze tegen hun kinderen, “daar staat Avram, de tsaddik. Hij is zo goed en vroom… Hij doet absoluut geen zonden.”


  Op een dagen ontmoeten de twee elkaar weer.



  Avram is op weg naar de tempel om de offerdienst mee te maken. En net als hij wil gaan bidden met zijn sjaal om zijn hoofd en zijn handen in de lucht… ziet hij zijn vroegere schoolkameraad Beria. Er gaat een schok van walging door Avram heen. Beria, die smeerlap? Wat doet die in de tempel? Die tollenaar en verrader. Geld verdienen aan de armoede van zijn volk. Schande, schande!! Avram knijpt zijn ogen dicht. Hij kwam hier immers om te bidden.


  “God,” bidt hij, “U die alles weet en ziet…U bent blij met mensen zoals ik en U haat mensen zoals hij! Dank u wel dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig en onrechtvaardig zijn of zoals die smerige tollenaar Beria. Ik vast twee maal per week en ik draag de tiende van mijn inkomsten af. Danku dat ik goed ben. Amen!” …


  Bij de ingang van de tempel ligt een klein hoopje mens. Beria heeft God horen spreken in zijn hart. Hij heeft zo’n berouw.


  “Niet naar binnen, Beria,” zegt hij tegen zichzelf, “Je mag niet Gods heilige tempel binnengaan! Je bent in- en inslecht!!”


  Dikke tranen rollen over zijn wangen. Hij heeft zo’n spijt… God is zo heilig en hij heeft het helemaal verprutst. Hij richt zich wat op en slaat diepbedroefd met zijn vuist op de borst. 


  “O God, wees mij zondaar genadig.” …


  Honderden mensen lopen in en uit de tempel. Wie let er op die vreemde man bij de poort? Zou God hem wel zien?


  Jazeker. Jezus ziet hem. Hij richt hem op en schenkt de zondaar genade. Later vertelt hij het verhaal aan zijn volgelingen. We kunnen het vinden in Lucas 18.



  En weet je hoe Jezus over die twee oordeelde?


  “De tollenaar ging naar huis als een rechtvaardige in de ogen van God, maar de Farizeeër niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.”


  Vraag: Als je rechtvaardig zou kunnen worden door goede werken te doen, zoals Avram, zou Jezus dan nog aan het kruis gegaan zijn? Waarom denkt je dat?


  NT26 - Er wordt weer gelachen in Jericho


  'Hahaha! Hoehoe! Hahahaaa!'



  In het grote koopmanshuis bij de poort van Jericho wordt vreselijk gelachen. Ver in de omtrek is het te horen. Het dringt door in de huizen van de inwoners van de stad. Ook de straatarme bedelaars in hun krotterige optrekjes buiten de poort kunnen het horen. En ze kijken verbitterd. Ze persen hun lippen stijf op elkaar en hun ogen worden koud als glas. 'Die tollenaars zijn weer aan het feesten!' sissen ze boos. 'Van ons geld! Die vuile Romeinenvriendjes... Ze stelen van hun eigen volk.'


  'Mensen, luister! Ja! Mag ik even stilte, alsjeblieft!'



  Zacheüs, de oppertollenaar, een kleine dikke man met doordringende bruine ogen, tikt verwoed met zijn mes tegen zijn beker. Gelijk is het stil. Want hoe ruw en gemeen de tollenaars ook zijn, voor hun baas hebben ze heilig ontzag. O, hij is wel de sluwste van hen allemaal. Hij kan je zo venijnig de mantel uitvegen. Zacheüs legt in het kort de nieuwe plannen van de Romeinse overheid uit. Op wol, ijzer en koper wordt voortaan meer belasting geheven. 'Als jullie er niet uitkomen, kom je maar naar mijn kantoor. Daar heb ik de lijsten klaarhangen.' besluit hij.


  'Baas, hoe zit het met onze eigen winsten?' schreeuwt Jabes een domme reus van een kerel. De anderen grommen instemmend.


  'Dat zoeken jullie zelf maar uit.' zegt Zacheüs kortaf. 'Maar maak het niet te bont, anders wordt je vergunning ingetrokken.'


  Als diep in de nacht het feest ten einde is en alle gasten veelal stomdronken, verdwenen zijn, zit er nog een eenzame man in de feestzaal. O, niemand weet het, maar Zacheüs baalt zo vreselijk van dit leven. Moet je nou eens kijken wat een chaos. Is dit nou de welvaart waar hij naar verlangd heeft? Wijnvlekken op het kleed, ingetrapte voedselresten, uitgespuugde pitten, gebroken wijnbekers... 'Waar ben ik toch mee bezig?' zucht Zacheüs terwijl hij zijn hoofd in de handen laat rusten.


  'Gelukkig ben je als je niet wandelt in de raad van de goddeloze, als je niet staat op de weg van de zondaars, en ook niet zit in de kring van de spotters...' 't Zijn woorden uit de psalmen, die hij als kind op school leerde, die zo maar bij hem boven komen.


  'O, mijn God,' zucht Zacheüs, 'Hoe kom ik hier ooit uit? De mensen haten me en ze hebben nog gelijk ook... Een roverhoofdman, dat ben ik.'


  Snikkend valt hij op zijn knieën, dat eenzame mannetje.


  Het is een tijdje later. 'Klipklapklipklap, slifslif...'



  Wat hollen er toch ineens veel mensen de poort uit. Is er ergens een vechtpartij, een ruzie? Zacheüs, in zijn kantoortje wil er het zijne van weten. Hij sloft naar buiten, maar wordt gelijk van de sokken gelopen door een stel knullen, die schreeuwen dat Jezus van Nazaret eraan komt.


  'Jezus van Nazaret?' denkt Zacheüs, 'O, wacht eens, dat is die man waarvan men zegt dat Hij de Messias is. Die rabbi die de mensen leert en onderwijst over God. ZOU DIE JEZUS HEM MISSCHIEN... Resoluut sluit hij z'n kantoor af om de mensen achterna te gaan.


  Verdraaid lastig is het als je zo klein bent. Zacheüs probeert een glimp van Jezus op te vangen, maar steeds is er weer een brede rug, een uitwaaiende hoofddoek die hem het uitzicht benemen. Met beide ellebogen duwt hij links en rechts de mensen opzij. Hij moet en zal Jezus zien.


  'Hé, ken je niet een beetje uitkijken!' schreeuwt een kattige magere visvrouw kwaad. Ze draait zich om. Haar mand met vis wiebelt op haar hoofd.


  'Kijk es an, daar hebbie die oppertollenaar!' spot ze, ' Meneer wil d'r effe door!'


  Een woedend gemompel stijgt op uit het publiek. Ai! Nu is de kans om nog iets te zien verkeken. Met een gescheurde jas, nagejouwd door de mensen, sjokt Zacheüs terug naar de stad. Och, en hij had Jezus zo graag horen spreken... Dom van hem om zich zo tussen het volk te begeven. Hij had Jabes mee moeten nemen, die bodybuilder. Daar zouden ze wel ontzag voor gehad hebben. Zacheüs passeert een kromme oude vijgenboom. Ineens krijgt hij een grandioos idee...


  De groep mensen, Jezus aan het hoofd, nadert Jericho. Van alle kanten dringen de mensen op Hem aan. Sommigen willen Hem aanraken. De discipelen hebben er hun handen vol aan om de weg vrij te maken. Plotseling houdt Jezus stil onder een vijgenboom en kijkt omhoog. Achter de dichte bladerdos, goed verscholen, zit... de oppertollenaar Zacheüs. Jezus ziet zijn betraande ogen en gezwollen lip. 't Is niet moeilijk te raden wat er gebeurd is. Zacheüs kreeg zijn verdiende loon. Maar Jezus ziet ook de wanhoop, de hunkering naar God in zijn ogen en dus zegt Hij luid, zodat iedereen het hoort: 'Zacheüs, kom eruit! Ik wil vandaag in jouw huis zijn.'



  Van schrik valt Zacheüs als een rijpe vijg uit de boom. Jezus, de Messias, in zijn huis??


  Moet je al die mensen zien loeren door de ramen van Zacheüs' huis. Nieuwsgierig duwen ze elkaar opzij en geven minachtend hun commentaar. 'Kijk toch! Rabbi Jezus gaat zo maar bij een tollenaar dineren! Tss!' Door de open ramen kan men binnen woordelijk verstaan wat er buiten wordt gezegd. Als Zacheüs even de kamer uit is, vragen de discipelen dan ook aan Jezus wat ze terug zullen zeggen.



  'Laat ze maar praten,' zegt deze. 'Ze hebben nog steeds niet door dat Ik juist op aarde ben gekomen om verloren mensen zoals Zacheüs weer bij God terug te brengen.'


  En hoe doet Jezus dat dan? Met standjes en verwijten? Nee hoor! Zijn woorden blijven vriendelijk, zijn stem blijft zacht. Maar juist hierdoor gaat Zacheüs inzien wat er moet veranderen in zijn leven. Na de maaltijd laat hij een knecht z'n geldkist halen en geeft hem aan Jezus.


  'Alstublieft, Meester,' zegt hij schor. 'Hier is de helft van mijn geld. U mag het aan de armen geven. En de rest zal ik ook in orde maken. Als ik iets van iemand heb afgeperst, zal ik vier keer zoveel teruggeven.'


  Weer wordt er gelachen in het huis van de Oppertollenaar. Maar wat een verschil! Nu zullen al gauw ook de arme mensen in hun krotten meelachen en veel mensen uit de stad.


  NT27 - Bang voor Jezus’ macht!


  Er is een geheime vergadering aan de gang in één van de bijgebouwen van de tempel. Het Sanhedrin is bijeengekomen voor overleg. Voor de gesloten deur staan twee mannen van de tempelpolitie met speren in de hand. Heel Jeruzalem is nieuwsgierig wat er binnen besproken wordt. Komt er een verhoging van de belastingen? Heeft Herodus soms weer een nieuwe wet uitgevaardigd? Nee, het is véél erger. Er loopt namelijk een gevaarlijke man door het land. Hij heeft volgelingen om zich heen verzameld. Soms is hij in het Noorden van Israël, soms in het Overjordaanse, maar de laatste tijd is hij in Jeruzalem. En hij doet net of hij alles beter weet dan de Farizeeën en Schriftgeleerden! Volgens sommigen is hij zelfs van de duivel bezeten. Hij moet worden opgepakt voordat het te laat is. Straks gelooft iedereen in hem. En dan is het Sanhedrin zijn macht kwijt. Dan zijn de poppen aan het dansen, want die Hoogste Rechtbank voor Godsdienstzaken is aangesteld door niemand minder dan koning Herodus.



  Er wordt gediscussieerd, overlegd, gefluisterd, geschreeuwd, geruzied… Aan het eind van die urenlange vergadering wordt er besloten dat die man, die Jezus heet, door list moet worden gevangen en dan… gedood. Beter dat er één man sterft dan dat het hele volk in de problemen komt.


  Hoe komt het toch dat de overpriesters en de Farizeeën zo botsen met Jezus? Daar is maar één verklaring voor en dat is: Ze zijn bang voor zijn macht. Als Jezus spreekt, dan spreekt hij met autoriteit en gezag. Je merkt het meteen als je bij hem in de buurt bent. Toch is Jezus de allernederigste van alle mensen. Hij is gekomen om te dienen en niet om te heersen. Dat kun je lezen in onderstaand verhaal.



  ‘Meester, waar wilt u dat we vanavond het Pesachfeest gaan vieren?’ vragen Petrus en Johannes aan Jezus? Eigenlijk vier je dat feest thuis in de familie, maar ze zijn ver van huis. Het voelt een beetje alsof ze samen met Jezus een gezin vormen. Petrus gaat niet naar zijn vrouw en kinderen en Jacobus en Andreas gaan niet naar hun moeder. Het mooiste van alle feesten vieren ze met hun Heer.



  ‘Ga naar de stad,’ antwoordt Jezus ‘en dan zul je een man zien, die een kruik water draagt. Loop hem maar achterna. Als hij ergens naar binnen gaat gaan jullie ook naar binnen en dan vraag je naar de eigenaar…’’


  Petrus en Johannes doen precies zoals Jezus het hun heeft bevolen. Ze vinden het huis en de eigenaar.



  ‘Dag meneer,’ zeggen ze, ‘Onze meester vraagt waar het gastenvertrek is waar wij het pesachmaal kunnen eten?’ 


  De man is een volgeling van Jezus. Hij heeft er al op gerekend, want zijn mooie grote bovenzaal is al helemaal ingericht voor het feest. Nu alleen nog even de boodschappen halen. De rest van de dag zijn ze bezig met koken en bakken.


  ‘Wat is het hier gezellig,’ zeggen de anderen als ze tegen zonsondergang met de Heer Jezus binnen komen. ‘Waar kunnen we zitten, Petrus?’



  ‘Nou, jij hier en daar Tomas, daarnaast Andreas… ‘


  ‘En wie zit er dan naast de Meester?’


  ‘Ja, ik natuurlijk. En Johannes aan de andere kant.’


  ‘Waarom jij? Filippus wil ook wel eens op de ereplaats zitten. En Jacobus is de oudste, ook de wijste… Judas, zeg jij er eens wat van, jij bent onze penningmeester!‘…


  ‘O ja, en dan nog wat! Waar is de slaaf die onze handen en voeten moet wassen? Je denkt toch niet dat ik dat doe..’


  ‘Nee, en we gaan echt niet aan tafel met zulke vieze voeten, hoor!’


  O, wat een ramp. Er is geen slaaf om hen te bedienen! Die is op deze Pesachavond bij zijn familie. En dat hoort ook zo.


  ‘Wij hebben al genoeg gedaan,’ zucht Johannes. ‘Nou is het jullie beurt.’


  Jezus hoort hen ruziën over wie de ereplaatsen zullen bezetten. Juist op deze heel speciale avond, nu hij voor de crisis van zijn leven staat… Morgen zal hij zijn leven voor hen geven. Morgen zal hij aan een kruis gespijkerd worden…Vanuit het diepst van zijn hart rijst er een gebed tot zijn hemelse vader.



  ‘Vader, dit zijn mijn vrienden. Ik heb ze zo lief, dat ik mijn leven voor hen wil geven…


  Zelfs Judas heb ik lief, hoewel ik weet dat hij mij straks gaat verraden aan de schriftgeleerden. Stuk voor stuk heb ik ze in mijn hart gesloten. Maar ze zijn nog zo op zichzelf gericht. Mag ik ze nog één grote les leren, Vader? Eén les, die ze nooit meer zullen vergeten?’


  Hij staat op, legt zijn bovenkleed af en doet een schort voor.


  ‘Vrienden,’ zegt hij rondkijkend, ‘Vandaag ben ik jullie slaaf. Ik ga jullie de voeten wassen. Kom maar om de beurt bij me.’


  Het wordt ineens heel stil. Je hoort alleen maar het water uit de kan in het teiltje stromen.


  Jezus, de Meester? Gaat hij hun vieze voeten wassen? Dat kan toch niet. Jezus is de Messias, de Zoon van God, de Allerhoogste, de komende koning… Hij heeft macht, zelfs over de boze geesten!


  Er klinkt een ongelovig gemompel.


  ‘Ga hier maar zitten,’ zegt Jezus vriendelijk. Hij buigt zich over de zweetvoeten van Andreas, Jacobus, Natanaël… wast ze met een liefkozend gebaar, droogt ze af aan de doek en smeert ze lekker in met geurende olie. Wat lief van Jezus!



  Er is er maar één die protesteert. Dat is Petrus.


  ‘Daar komt niks van in,’ roept die verontwaardigd, ‘Nooit in der eeuwigheid laat ik u mijn voeten wassen!’ Hij draait zijn rug naar Jezus toe.


  ‘Petrus,’ Jezus legt een natte hand op zijn schouder, ‘Ook jouw voeten, anders hoor je niet bij mij.’


  Geschrokken draait Petrus zich om. Niet bij Jezus horen? Dat is onbestaanbaar. Dan stort zijn wereld in. ‘Ik, ikke…,’stottert hij, ‘was me dan maar helemaal, Heer, ook mijn handen, mijn gezicht…’


  Iedereen schiet in de lach. Het is ook hollen of stilstaan bij Petrus.


  Als ze een poosje later allemaal schoon en wel aan tafel zitten vraagt Jezus aan zijn leerlingen: ‘Begrijpen jullie wat ik deed?… In de wereld gaat het om macht en de machthebbers worden gediend, maar in mijn koninkrijk moeten jullie elkaar dienen. Als ik, jullie Heer en Meester jullie voeten waste, dan moeten jullie ook elkaar de voeten wassen, want ik gaf je het goede voorbeeld.’



  Waar is het Sanhedrin toch bang voor? Is dit die gevaarlijke man die zo nodig gedood moet worden? Och, als ze Jezus werkelijk kenden, dan zouden ze zien wat een grote liefde hij voor de mensen heeft. Zelfopofferende liefde. En die macht van de liefde is sterker dan de dood.


  


  NT28 - De centurio gelooft in Jezus


  Slapen overdag lukt meestal niet zo best. Alexander, Romeins Centurio in het achtste legioen, woelt onrustig op zijn bedbank om en om. Hij heeft deze nacht dienst gedaan bij de aanhouding en het verhoor van Jezus van Nazaret. Pas tegen de ochtend is hij in zijn bed gedoken. Maar de belevenissen van die nacht spoken nog door zijn dromen.


  Hij is in de Arena in Rome. Duizenden mensen stampen opgewonden op de tribunes. In het strijdperk middenin vecht een ongewapende gladiator met een monsterachtig beest, een soort draak. Alexander heeft een vreemd gevoel dat hij die man kent. De draak valt aan, vermorzelt tussen zijn bloeddorstige kaken de hiel van de held... Het stadion brult van opwind¬ing: 'Doodt hem!'


  Ineens weet Alexander het. Die moedige strijder is rabbi Jezus!!...


  Badend in zijn zweet wordt hij wakker. Wat een gruwelijke droom. Jezus zal nu wel gekruisigd zijn. Geen enkele invloedrijke vriend had hij om hem in bescherming te nemen. Alexander wrijft over zijn ogen. Van slapen komt nu niets meer. Hij kan eigenlijk net zo goed gaan kijken naar die kruisiging. Met een bel roept hij zijn persoonlijke slaaf en geeft hem opdracht om zijn paard te zadelen.


  't Is vreemd stil in de straten van Jeruzalem. Ook in de poort, waar anders zoveel mensen zich verdringen is niemand te zien. Maar hoe dichter bij Golgota, hoe drukker het wordt. Honderden zijn gekomen om de terechtstelling bij te wonen. Het paard moet stapvoets verder gaan. Alexander laat het een paar keer steigeren. Dat helpt. Bij het zien van zijn prachtige witte cape en de bepluimde helm gaat men snel opzij.



  Drie kruisen staan opgericht op de vuilstortplaats Golgota. Rabbi Jezus hangt in het midden. Rondom de plaats van de terechtstelling hebben soldaten een stuk grond afgezet met hun rechthoekige schilden. Alexander informeert bij zijn optio, zijn plaatsvervanger, hoe alles is gegaan. Er zijn geen problemen. De terechtstelling is goed geregeld.


  Vanuit de menigte klinken spottende opmerkingen aan het adres van rabbi Jezus. Alexander, die de droom niet vergeten kan, kijkt eens naar hem. De man lijdt vreselijk. Hun blikken kruisen elkaar. Waarom gaat Alexanders hart nu sneller kloppen? Wordt hij oud? Kan hij geen lijden meer zien? Hij heeft toch in de Arena's ontelbaar velen hun laatste doodsstrijd zien strijden. Waardig sterven. Dat werd hen al jong geleerd...


  Alexander wendt zijn blik af. Pft! Wat is het heet zo midden op de dag.


  Midden op de dag?? Vreemd. Het licht wordt zo onwerkelijk roodachtig. Het is de zon! Er is een stuk uit de zon!... En dat stuk wordt merkbaar groter. Wat is dat? Zou de wereld vergaan? De toeschouwers beginnen te gillen en rennen in paniek naar huis. Ook de soldaten worden onrustig. Alexander kalmeert ze met een kort bevel. IJselijk langzaam kruipt de schaduw over de zon, totdat er nog slechts een rode krans over is. En op dat donkerste moment, om ongeveer drie uur, hoort men plotseling klagend roepen van het middelste kruis.


  'Eli, Eli, lama sabachtani?' (God, God, waarom verlaat gij mij?)


  Een rilling gaat door de soldaten heen. Dit is zo in en indroevig. Een achtergebleven Farizeeër probeert echter de lachers op zijn hand te krijgen door spottend op te merken: 'Hoor eens. Hij roept Elia'


  Iemand steekt Jezus een spons met zure wijn toe op een rieten stok. Neemt hij het? Hoor, voor de laatste keer roept hij: 'Vader!!' Het geluid weerkaatst tegen de muren van Jeruzalem.


  'Vader... in uw handen... beveel ik mijn geest!'


  Het lichaam schokt. Het hoofd valt op de borst. Jezus is dood. Gelijk daarop... gaat er een golving door het land, alsof het land zee geworden is. Alles wordt opgetild, geschud en weer neergesmeten. Diep in de buik van de aarde borrelt het. 't Is of zij deze bijzondere man uit wil spugen.


  Alexander heeft ademloos toegekeken. Hij laat zijn gevoelens nu de vrije loop. Zo sterft geen sterfelijk wezen.



  'Bij Jupiter!' roept hij uit. 'Deze mens was een godenzoon!'


  En al zijn manschappen, inclusief de optio, zijn het hiermee eens. Dit feit maakt Alexander erg van streek. Hij wordt er misselijk van. Heeft hij meegewerkt aan de dood van een God? Als verdoofd voert hij de rest van de dag zijn plicht uit, terwijl de zon beetje bij beetje terugkeert.


  Het is twee dagen later. Een bijzondere dag voor centurio Alexander. Vandaag zal hij zijn legioen verlaten. Twintig lange jaren heeft hij de keizer gediend. Nu wacht hem rijkdom en eer. Als die vloek van de dood van Jezus niet over zijn leven lag, zou Alexander nu echt gelukkig zijn...



  Voor het laatst gaat hij lopend, slechts vergezeld van zijn persoonlijke slaaf, zijn wacht inspecteren. Zij is door Pilatus bij Jezus' graf neergezet op verzoek van de Hogepriester. Men vreesde dat Jezus' volgelin¬gen zijn lijk zullen gaan roven. Onzin natuurlijk, maar ja...


  Als Alexander de hoek omslaat, botst er bijna iemand tegen hem aan. Het is Maria Magdalena. Alexander kent haar wel. Vroeger was ze het liefje van de soldaten, maar tegenwoordig een volgeling van Jezus. Maria heeft nogal haast. Opgewonden zegt ze: 'O, sorry, centurio. Ik wist niet dat u... Ze hebben....'


  'Wat hebben ze?' ondervraagt Alexander haar. Hebben zijn soldaten haar misschien kwaad willen doen? Het zijn niet van die lieve jongens. Nee, Maria heeft iets heel bijzonders beleefd. Het gaat over Jezus, de Gekruisigde. Hij LEEFT!! Ze heeft hem zelf gezien. Alexander staat als aan de grond genageld. Jezus leeft?? Onderzoekend kijkt hij Maria aan. Ze is toch niet dronken of ziek? Nee, beslist niet. Bijna juichend vertelt ze het verhaal. Heeft de centurio die aardbeving niet gevoeld, een half uur geleden? Toen was zij met nog twee vrouwen juist onderweg naar het graf om het lichaam van Jezus opnieuw te balsemen. Maar bij het graf zat een engel, zijn uiterlijk als de bliksem en zijn kleed wit als sneeuw.


  'Waar was de wacht dan?' informeert Alexander nogal nuchter.


  'Flauwgevallen of gevlucht!' lacht Maria. Rap vervolgt ze: 'De engel zei: 'Wees niet bevreesd. Jezus is opgestaan! En even later...(Maria's ogen stralen) zagen we hemzelf!!'


  Alexander heeft genoeg gehoord. Zonder te groeten holt hij naar de graf¬tuin. Niemand te zien. Geen wacht en geen engel. Het graf is open. Je kunt er zomaar binnengaan.


  Dan knielt de centurio bij de bank neer, waarop de windsels nog liggen. O ja, hij gelooft ook zonder te zien.


  'Vergeef mij, Jezus,' snikt hij. 'Ik wist niet wat ik deed.'


  Voortaan dient Alexander niet meer de keizer, maar Jezus.


  NT29 - O, nou snap ik het! (Verhaal van de Emmausgangers)


  Brwoem, brwoem, brrrrwoem!


  Roffelende trommels, dreunende laarzen, vernederende blikken.


  ‘Uit de weg, Jood! … Breng deze spullen voor me naar de kazerne,…bukken, Jood!…’


  Het goedgetrainde Romeinse leger terroriseert het volk van God. Hoge belasting betalen, slavendiensten doen… met de zweep voortgejaagd worden… Paarden, schilden, speren, zwaarden, …


  En Israël zucht… en bidt. Ach, ze willen zo graag een eigen koning hebben, iemand die de Romeinen wegjaagt. Een koning die hen als een herder leidt, machtiger en wijzer dan Salomo. Ze worden al honderden jaren onderdrukt en de profeten hebben het voorspeld. Het staat in de oude boekrollen.


  Onder andere Jeremia had voorspeld, dat er een koning uit het nageslacht van David zou komen, die een eerlijke regering zou brengen. Heel Israël fluistert erover. Stil maar, wacht maar, eens wordt alles beter, de Messias komt, want God heeft het ons beloofd!


  Hoop is als een klein vlammetje in een kampvuur. Soms smeult het en soms laait het hoog op, nietsontziend en verterend. De laatste tijd ging het als een lopend vuurtje door het land: De MESSIAS IS GEKOMEN, het is Jezus van Nazaret.



  Uit Nazaret? Kan daar dan iets goeds vandaan komen?


  De Messias moet toch uit het geslacht van David zijn?


  Ja, maar dat is hij ook en Hij werd in Betlehem geboren.


  O!… Enne… is Hij zoals Jesaja zei, je weet wel, een vredevorst en een raadsman?


  Absoluut. Hij opent blinde ogen en richt verlamden op!


  Geweldig, dan zal er eindelijk een eind komen aan die laarzen die dreunend stampen…


  Dan gaan we een fantastische en spannende toekomst tegemoet…


  Dacht het volk, … hoopten de mensen….


  Maar deze week. Als een bom was het ingeslagen, de boodschap: Jezus is opgepakt, veroordeeld, gekruisigd en zelfs al begraven! In één keer alle hoop de bodem ingestampt!



  O God, wees ons genadig. Wat nou?


  Er lopen twee volgelingen van Jezus over de weg van Jeruzalem naar Emmaus, een afstand van ongeveer elf kilometer, ze zijn druk aan het redeneren, springend over kuilen en stenen en



  hun vaart wat afremmend op de dalende weg.


  ‘Hij was het wel!’roept Kleopas. ‘alles wat er over de Messias geschreven staat… het klopt precies…’


  ‘Maar, Kleopas, hoe kun je dat nou volhouden… Jezus is dood!’ roept de andere discipel met tranen in de ogen. ‘Hebben we ons dan zo vergist???’


  Even is het stil tussen hen. De stoere mannen willen voor elkaar niet weten hoeveel pijn het doet om terug te denken aan de gruwelijke dood van Jezus. Ze slikken hun verdriet weg.


  …’En dat verhaal van die vrouwen dan…’ roept Kleopas, zich vastgrijpend aan een dun takje van een overhangende struik, ‘Die vrouwen van daarnet. Ze beweerden dat Jezus is opgestaan, althans.. dat had een engel hen gezegd…’


  ‘Ach man, vrouwen, je weet wel,… ze zijn gewoon hysterisch! …. ‘ zegt zijn vriend. ‘Dat kan toch niet. Het is al de derde dag!…. Was het maar waar!’ voegt hij er binnensmonds aan toe.


  ‘Nou, Maria is anders niet zo overdreven…’


  ‘Vergeet niet, Kleopas, het is haar zoon, hoor! Zoiets gaat niet in je kouwe kleren zitten…’


  Na de bocht in de weg volgt een tamelijk vlak stuk. Ze gaan achter elkaar lopen, want een herder verspert de weg met zijn kudde, die voor het donker naar de kooi gebracht moet worden. Als ze de herder eindelijk gepasseerd zijn, neemt Kleopas de draad van het gesprek weer op. Maar tot zijn verbazing ziet hij dat er iemand bij gekomen is. Waar komt die man nou ineens vandaan? …



  ‘Goeiemiddag,..’ klinkt het vriendelijk, ‘Ik zie dat jullie ook die kant heengaan. Mag ik met u oplopen? Waar praten jullie over?’


  Kleopas en zijn vriend staan pardoes stil. Nou ja, zeg… Waar praten jullie over. Over het laatste nieuws natuurlijk! Over dat waar heel Israël over praat… Is die man soms van een andere planeet? Hij komt toch ook uit de richting van Jeruzalem…


  ‘Bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem, die niet weet wat er deze dagen gebeurd is, meneer?’


  ‘Wat dan?’ vraagt de man.


  ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriester en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop, dat hij het was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds alles gebeurd is.´


  Schouderophalend en druk gebarend vervolgen ze hun weg, terwijl Kleopas´ vriend de vreemdeling bijpraat over de ongeloofwaardige verhalen van de vrouwen.


  Maar die vreemdeling is echt geen dom persoon. Hij kent de Thora en de profeten op zijn duimpje. Hij blijkt een geleerde rabbijn te zijn, want hij spreekt met gezag.


  ´Hebt u zo weinig verstand,´durft hij zomaar te zeggen, ´bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in ALLES wat de profeten gezegd hebben?’


  ‘ALLES?’


  ‘Ja, ALLES! Eerst moet de Messias lijden en pas daarna kan hij een glorierijke koning worden! Jesaja schrijft…’


  Het kleine vonkje hoop, dat ligt te smeulen in de harten van Jezus’ vrienden wordt een vlammetje, een vuurtje, een binnenbrandje, een laaiend vuur!! naar mate de rabbi hen aan de hand van de Thora en de Profeten uitlegt dat Jezus WEL de Messias is en dat Hij de dood moest overwinnen om de weg naar God voor ons allemaal begaanbaar te maken. O, nou snappen ze het. Ze kunnen wel dansen van vreugde om de schitterende logica van alles, maar… ze zijn er. Ze zijn in Emmaus en de rabbi moet verder. Nee, dat kan zo maar niet. Ze hebben nog zoveel vragen…


  ‘Alstublieft, meneer, blijf bij ons, het wordt al donker. U kunt toch niet in de nacht onderweg zijn? Kom alstublieft mee! Zo dringen ze aan.


  En de man gaat mee.


  Thuisgekomen belooft het een heerlijke avond te worden. Brood, wijn, kaas, vruchten worden op tafel gezet en iedereen gaat aanliggen, heerlijk ontspannen.



  ‘Wilt u voor het eten bidden, rabbi?’ wordt er gevraagd.


  De rabbi neemt het brood, breekt het in drie stukken en dankt er voor…. De olielamp schijnt op zijn vriendelijke gezicht en op zijn handen!


  LITTEKENS? …


  Ze springen overeind. LITTEKENS? Ineens dringt het tot hen door. Ze schreeuwen het uit: ‘Jezus, Meester, U bent het!! Hoe is het mogelijk?’


  Maar Jezus is weg. Weg? Ja, zomaar weer verdwenen. Ze kijken naar de lege plaats en dan naar elkaar…


  ‘Hij was het echt, Kleopas!’


  Ja, vriend, daarom brandde ons hart toen we met hem onderweg waren.’


  In Jeruzalem zijn de elf discipelen en alle andere vrienden en vriendinnen van Jezus bij elkaar. Plotseling stormen Kleopas en zijn vriend naar binnen. Ze schreeuwen van opwinding. Nadat Jezus bij hen aan tafel was verdwenen zijn ze er als de wind vandoor gegaan om het aan de anderen te vertellen.



  ‘Jezus leeft, we hebben hem gezien!’


  Opgewonden vertellen ze wat er onderweg gebeurd is en hoe Jezus zich aan hen kenbaar gemaakt heeft door het breken van het brood.


  En raadt eens wat er gebeurt? Terwijl ze nog aan het vertellen zijn komt Jezus zelf in hun midden en zegt: ‘Vrede zij jullie!’


  Wat een fantastische belevenis. Jezus is de van God gezonden Messias, zoals lang geleden was voorspeld. Eindelijk snappen ze het.


  NT30 - Jezus krijgt twaalf leerlingen


  'Ik wil bij Jezus horen.'


  Johannes, een slanke jongeman met donkere ogen, keert zich naar zijn vriend Andreas. Hij geeft hem een por tegen zijn schouders en begint te hollen. 'Kom op, Andreas. Wat sta je daar nou nog?'


  Ja, Johannes en Andreas hebben zo juist een geweldige ontdekking gedaan. Dat waarvan ze droomden is werkelijkheid geworden. DE MESSIAS IS GEKOMEN.


  Het was begonnen met verhalen van buren en kennissen over een man die predikte bij de oversteekplaats van de Jordaan. Hij werd Johannes de Doper genoemd, omdat hij mensen doopte. Johannes en Andreas gingen kijken. Ze waren benieuwd wat voor een type het zou zijn. Nou, een vreemde was het zeker met zijn wilde haar en zijn jas van kamelenbont. Maar de woorden die hij sprak... Ongelooflijk!



  'Kom op, loop een beetje door, joh! Straks zijn we Hem kwijt.' roept Johannes ongeduldig. Hij kijkt naar Jezus die een eind voor hen uitloopt en dan weer naar Andreas, die met grote stappen aan komt zetten. Zijn lange jas fladdert om zijn benen.



  Naar die geweldige boodschap van de Doper kwamen veel mensen luisteren. Johannes en Andreas bleven bij hem om zoveel mogelijk te leren. Totdat Johannes een man had aangewezen die veel en veel belangrijker was dan hijzelf.



  'Toen ik Hem doopte kwam de Geest als een duif op Hem neer en ik hoorde een stem zeggen: 'Dit is mijn lieve zoon, luistert naar Hem! Hij is de Beloofde van God!'


  Johannes en Andreas waren hierover zo opgewonden dat ze er haast niet van konden slapen. Stel je voor: DE MESSIAS!


  'Kijk, het Lam van God!'



  Het was een paar weken later. Johannes en Andreas zaten in de schaduw van een struik met hun voeten in het water te luisteren naar de Doper. Hij was aan het discussiëren met een paar Farizeeën juist toen Jezus langs liep. Meteen stopte Johannes met zijn lessen en wees met z’n vinger naar Jezus. Iedereen begreep gelijk wat hij bedoelde. Ze waren immers joden! Hoe vaak hadden Johannes en Andreas niet geofferd in de tempel. Als je een lam offerde, werden je zonden vergeven en het lam werd voor jou in de plaats gedood. Dus die aangewezen man, moest wel de Messias zijn. Als dat zo was, dan was Jezus belangrijker dan Johannes! Snel pakten ze dus hun spullen en gingen achter Jezus aan.


  'Rabbi! Rabbi!' hijgt Johannes. Hij trekt Andreas, die zijn sandaal bijna verliest, aan zijn arm, terwijl hij hem aanspoort: 'Kom nou mee!'  Jezus kijkt om. Gelukkig. Hij ziet hen.



  'Rabbi,' stuntelt Johannes, ja, wat moet hij nou eigenlijk zeggen. Hij wordt er verlegen van. 'Eh... waar woont U?'


  Hij krijgt meteen een rooie biet. Is het niet brutaal om zomaar te vragen of ze bij Jezus thuis mogen komen? Ze zijn toch geen vrienden of zo? Maar Jezus begrijpt hun bedoeling. Uitnodigend houdt Hij de deur open.


  'Kom binnen, dan kun je het zelf zien,' lacht Hij.


  Jaren later, als Johannes dit verhaal opschrijft, herinnert hij zich zelfs nog hoe laat het was.


  'Het was om tien uur.' schrijft hij. 'En Andreas en ik bleven de hele dag bij Jezus.'


  De ochtend daarop loopt Andreas over het zandpad langs de rivier. De straffe wind blaast zijn kleren naar achteren. O, hij voelt zich zo blij na die ontmoeting met Jezus. Zijn voeten willen wel een dansje maken... Oeps! Daar botst hij bijna tegen iemand op, die uit de tegenovergestelde richting komt.


  'Hé! Andreas!' roept die persoon. Het is Simon, zijn eigen broer. Wat toevallig.


  Andreas, vol van wat hij heeft beleefd, barst los: 'O, Simon, wij hebben de Messias gevonden. Ja echt! Zal ik je bij Hem brengen?'


  Even later staan ze voor Jezus.


  'Meester, dit is mijn broer...'


  Meer hoeft Andreas niet te zeggen. Jezus weet alles al.


  'Jij bent Simon, de zoon van Johannes en je zult Petrus genoemd worden.' glimlacht hij. Simons mond valt open van verbazing. Noemt Jezus hem Petrus, steenrots? Terwijl hij eigenlijk vaak zo'n slappeling voelt... Hij kijkt zijn broer eens aan.


  'Je blijft toch, hè?' vraagt die alleen maar.


  Tuurlijk blijft Petrus bij Jezus.


  Ze lachen en kletsen samen heel wat af, die Johannes, Andreas en Petrus, terwijl ze met z'n vieren verder trekken. Wat gaan ze meemaken? Grote dingen. Dat is zeker. Ze zullen Jezus' wijze woorden horen en alle wonderen zien, die Hij gaat doen. Maar allereerst krijgen ze er nog een paar vrienden bij. Al gelijk de volgende dag. Hoor maar.



  'Volg Mij!' zegt Jezus tegen Filippus, een stadgenoot van Petrus en Andreas. Die zit juist op een bankje voor z'n huis uit een boekrol te lezen als Jezus en zijn volgelingen langslopen. Slechts een paar woorden van Jezus zijn nodig om Filippus te overtuigen dat Hij de Messias is. Meteen gaat hij zijn vriend Natanaël erbij halen, die op zijn erf onder een vijgeboom zit te bidden.


  'Wij hebben de Messias gevonden, Jezus uit Nazaret,' roept hij uit. Natanaël kan het eerst niet geloven. Uit Nazaret? Kan daar iets goeds vandaan komen? Maar hij gaat toch mee. Jezus ziet hem druk gebarend aankomen.


  'Daar komt een Israëliet die niemand bedriegt,' zegt Hij.


  'Wie, ik?' roept Natanaël verbaasd uit. 'Kent U mij dan?'


  Ja, Jezus zag hem al onder de vijgeboom zitten voordat Filippus hem ging roepen. Hij wist ook wat Natanaël daar deed.


  'Rabbi' roept deze uit, 'U bent echt de Zoon van God, de koning van Israël.'


  De anderen knikken instemmend.


  'Geloof je mij, omdat Ik je daar zag zitten?' lacht Jezus?


  'Je zult nog grotere dingen zien, hoor!'


  Johannes, Andreas en Petrus zijn blij met hun nieuwe vrienden. En ook met Tomas, twee Jakobus'sen, Matteüs, nog een Simon en twee Judassen die er later nog bijkomen. Samen met Jezus gaan ze het land doortrekken. En nooit hebben ze er ook maar een klein beetje spijt van gehad.


  


  NT31 - Van een visser die in een net terecht kwam


  'Goeiemorgen, Johanna!'


  In de deuropening van het kleine vissershuisje te Kapernaüm verschijnt een breedgebouwde man. Hij stinkt naar vis. Z'n handen zijn rood en kapot van het inzouten van de vis. Zijn kleren zitten onder de schubben, maar zijn bruinverbrande gezicht straalt van levenslust.


  'Goeiemorgen, Simon!' zegt zijn vrouw.


  'Ben je nu al terug?'


  Ze wil snel wat geitenmelk en brood voor Simon halen.


  'Laat maar, vrouw.' Simon gebaart met zijn handen dat het niet hoeft. 'Ik ga zo weer terug om me te wassen in het meer. Maar eerst wil ik weten of het echt waar is.'


  'Wat?'


  'Is Jezus in onze straat komen wonen, of heeft Andreas dat uit zijn grote duim gezogen?'


  'Jaja!' klinkt het blij. 'Het is echt waar. Ik heb al met Maria, zijn moeder, gesproken.'


  'Dan...' schreeuwt Simon opgewonden, 'Moet ik er snel naar toe, heel snel.'


  Weg istie.


  'Hé, Simon, wacht! Je kan toch zo niet...' wil zijn vrouw nog zeggen, maar het is al te laat. Simon gaat zoals hij is naar Jezus.


  'Rabbi Jezus!' roept hij blij als hij Hem ziet. Hij wil Hem wel omhelzen, maar op het laatste ogenblik bedenkt hij zich. O ja, zijn kleren zijn vies van de vis.


  'Wat fijn, Jezus, dat U hier komt wonen.'


  Jezus is ook blij om Simon te zien. Hij vraagt hoe het met de visvangst gaat.


  'Fantastisch!' antwoordt Simon. 'Als het zo doorgaat kan ik gauw een nieuwe boot laten bouwen. De vis wordt zelfs in Jeruzalem verkocht. Maar U, Heer, gaat U hier een timmerwinkel voor uzelf beginnen?'


  Jezus zegt glimlachend: 'Nee, Simon. Ik ga ook vissen.'


  Daar snapt Simon niks van. Gaat de Heer vissen?


  'Heb je zin om vanavond met je broer bij mij op bezoek te komen?' vraagt Jezus, die zijn verbazing bemerkt.


  'Dan hoor je er meer over.'


  Eigenlijk kunnen vissers 's avonds niet op bezoek gaan. Dan moeten ze vissen. Maar voor een keertje moet het werk dan maar wachten. Ze kunnen ook morgen overdag met het werpnet gaan vissen, dat is een net dat je met een grote boog uitgooit vanuit je schip en even later weer binnenhaalt. Soms zit er niks in, soms veel.


  Het nieuws dat Jezus in de stad is, gaat als een lopend vuurtje rond. Veel mensen willen Hem horen spreken. Zo komt het dat Simon en Andreas zich door de mensenmassa moeten heenwringen om in Jezus' huis te komen.



  'Daar zijn Petrus en Andreas!' zegt Jezus.


  Simon glimlacht. Hij is best trots op die bijnaam, die Jezus hem heeft gegeven. Petrus betekent kei of rots. De beide broers zoeken een plaatsje om te zitten. Iedereen kent die twee actievelingen. Andreas, altijd klaar om iemand te helpen. Simon, vrolijk, maar ook gauw kwaad, vooral als er ergens onrecht gebeurt. En in Kapernaüm gebeurt veel dat niet goed is.


  Weet Jezus dat? Jazeker. Luister maar naar zijn woorden.


  'Mensen, jullie moeten je bekeren, want het Koninkrijk van God komt eraan.'


  'Wat is dat Koninkrijk dan wel, Heer?' vraagt iemand.


  'Het is net een sleepnet,' bedenkt Jezus, 'waar je van allerlei vis in vangt. Brasem, paling, barbeel en sardientjes. God heeft allerlei soorten mensen nodig in zijn koninkrijk.'


  Een paar guerrilla’s denken dat Jezus een leger gaat verzamelen om de Romeinen het land uit te jagen. In een donker hoekje kreunt een zieke vrouw. Jezus stapt over de mensen heen om bij haar te komen. Troostend legt Hij zijn hand op haar hoofd.


  'Ik ben gekomen om verloren mensen te zoeken en te redden. In Gods Koninkrijk wordt niet gewerkt met geweld, maar met liefde. Geloof je dat?'


  De vrouw voelt dat ze genezen is. Ze snikt. 'Ja, Heer, ik geloof...'


  Simon kijkt vol bewondering naar Jezus. Zoals Hij daar staat in het zwakke licht van een olielamp met al die mensen om zich heen... Zoveel mensen die de weg naar God kwijtgeraakt zijn... Simon heeft er geen woorden voor. Altijd zou hij bij Jezus willen blijven. Altijd...


  Die avond gaat hij laat naar bed. En nog kan hij niet slapen. Er stormen zoveel gedachten door zijn hoofd.


  Als de broers de volgende ochtend met een werpnet bij de zee staan te vissen zien ze Jezus komen met een groep mensen achter Zich aan. Simon gooit zijn netten neer en loopt de Heer tegemoet.



  'Waar gaat u heen, Meester?' vraagt hij onhandig.


  Jezus kijkt zijn vrienden aan en zegt: 'Kom dan zal ik je leren om mensenvissers te worden.'


  Meegaan met Jezus? Mensen vissen voor God Koninkrijk? Natuurlijk gaat hij mee.


  Denkt Simon niet aan zijn nieuwe boot? Aan veel geld verdienen? Aan zijn familie?


  O jazeker wel. Maar God zal voor alles zorgen. Daarvan zijn de twee broers vast overtuigd. Even later roept Jezus nog twee vissers, Johannes en Jakobus' om hem ook te volgen. Zo komt het dat de Heer die dag vier vissen vangt. Maar de grootste vis is toch wel de vrolijke Simon Petrus.


  NT32 - Als de stenen konden spreken


  Op het middelpunt van de aarde, in de stad Jeruzalem, stond de tempel van de Here God. Nu zijn er nog slechts resten van over. Een plein, wat zuilen en een stuk muur. Als die oude stenen eens konden praten, en in zeker opzicht kunnen ze dat ook, wat zouden ze dan veel te vertellen hebben. Bij voorbeeld wat er gebeurde in het voorjaar van het jaar 32. Moet je horen.



  Bah! Wat voel ik mij smerig. Ik, het allerbelangrijkste gebouw van de wereld. Ik, die de mensen de weg naar God moet wijzen, voel me zo beledigd. Vooraan bij mijn poort is een grote adelaar bevestigd. Dat hebben Romeinse soldaten gedaan op bevel van koning Herodes. Het is alsof ze willen zeggen: 'Wij zijn de baas over jou. Wij hebben jou weer opgebouwd en dus ben je van ons.'



  Vanuit het nabijgelegen paleis van koning Herodes bewaken dag en nacht vijandelijke ogen mijn voorhoven. Ik voel me overheerst en gebonden als een slaaf. O ja, er wordt wel dagelijks geofferd op het brandofferaltaar, maar voor de meesten is de dienst aan God een gewoonte geworden. Hun hart is er niet echt bij. Ze praten wel over Gods geboden, maar doen ze niet. ZE KENNEN MIJN VERHAAL NIET MEER! Het allerergste is wel dat mijn voorhoven gebruikt worden om handel te drijven, door mijn eigen volk! Het is een voortdurend geschreeuw, geblaat en gemekker. Op mijn stenen liggen schapenkeutels, groenteresten en spuug. Er wordt geld gewisseld door slimme, oneerlijke zakenlieden. Je hebt de bank van Cohen en de bank van Eli ben Asser... Wanneer, o wanneer zal er weer heilige eerbied binnen mijn poorten zijn? Wanneer zullen ze weer naar mijn verhaal luisteren?


  Mijn verhaal. Ik vergeet bijna om je dat te vertellen en daarvoor besta ik toch eigenlijk. Kom een beetje dichterbij en houd je oren en ogen wijd open. Het is een geheim. Alleen zij die een oprecht hart hebben begrijpen het. ALLES VAN MIJ VERTELT NAMELIJK VAN EEN MAN, DIE HET WEER GOEDMAKEN ZAL TUSSEN GOD EN DE MENSEN. DE MESSIAS! Hij zal rein zijn als mijn voorhoven, maar ook het Offerlam, dat zichzelf opoffert voor de zonden van de mensen. Hij zal het brood des levens zijn, zoals mijn toonbroden uitbeelden. Hij zal het Licht der wereld zijn zoals mijn gouden Kandelaar vertelt. Als een priester bij het Reukofferaltaar zal hij bidden voor Zijn volk. En al Gods geboden zal Hij doen, zoals mijn Gouden Ark in het Allerheiligste verkondigt. Begrijp je nu dat het zo erg is dat ik zo smerig ben? HET GAAT OM MIJN VERHAAL.


  Hoewel ik splinternieuw door koning Herodes ben opgebouwd, ben ik toch al heel oud. Ik ben eigenlijk de derde tempel. Maar wat er uiterlijk ook veranderde, mijn verhaal bleef hetzelfde. Weet je hoe dat komt? God zelf heeft mij bedacht om het verlangen naar de Messias levend te houden. Zo, nu ken je mijn geheim... een beetje. Kom maar vaak terug. Er is nog veel meer te leren.



  O, wat zal ik blij zijn als Hij, van wie mijn stenen en heilige voorwerpen getuigen, zal komen. De Messias. Dan zal ik mijn aloude poorten wijd opheffen om Hem binnen te laten.


  Ja, de Messias. Al eeuwenlang verlangen de gelovigen naar Hem. Ze bidden dagelijks om zijn komst. En... men fluistert zelfs dat Hij al gekomen is. Men spreekt over een man, die Jezus van Nazaret heet. Vooral nu het bijna Paasfeest is en er duizenden mensen door mijn poorten in en uitgaan, gonst het van de geruchten... Wacht eens! Er is iets aan de hand op het tempelplein.



  'Eruit! En gauw!... Weg met jullie woekeraars!'



  O, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Een boze man gooit zo maar alle tafeltjes van de geldwisselaars om. Met een zweep van touw drijft hij de verkopers van koeien en schapen de poort uit. En tegen de verkopers van duiven schreeuwt hij: 'Haal die beesten hier weg! MAAK GEEN MARKT VAN HET HUIS VAN MIJN VADER!'


  O, het wordt een grote chaos op mijn plein. Iedereen loopt door elkaar, struikelt over loslopende dieren, glijdt uit over koeienvlaaien en duikt naar wegrollend geld. Het is een lawaai van jewelste. O, mag dat zo maar? Wie is die man? Eerlijk gezegd lucht het mij wel op dat die bedriegers verdwijnen. Dat hadden de priesters al lang moeten doen... Hèhè! Nu nog een bezem erdoor. Wie zou die man zijn die zo'n fan is van Gods Huis? Is het soms?... Ja werkelijk. Het is Jezus van Nazaret.


  Blauw zijn de uniformen van de tempelpolitie en wit zijn de kleren van de overpriesters.



  'Van wie heb jij papieren gekregen om dit te doen?' schreeuwen ze tegen Jezus. Ze ballen hun vuisten en nemen Hem op de korrel. Bezweet en nog nahijgend stoot hij eruit: 'Ga je gang maar! Doodt me maar. Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen.'


  Het galmt tegen mijn muren en weerkaatst tegen mijn zuilen. Ik voel het als een schok door mij heengaan. Deze man spreekt over zichzelf als over de tempel. DAN MOET HIJ DEGENE ZIJN WAAROVER MIJN VERHAAL GAAT!


  Maar die eigenwijze leiders begrijpen zijn woorden niet.


  'Man! 'schreeuwen ze kwaad. 'Zesenveertig jaar hebben ze over deze tempel gebouwd en jij wou hem afbreken en in drie dagen herbouwen? Ben je eigenlijk wel goed snik?'


  Verontwaardigd mopperend druipen ze af.


  Zij druipen af, maar uit alle hoekjes en verbergplekjes komen mensen naar Jezus toe. Strompelend, kruipend, kreunend... Zieken, armen, kinderen. De sterken ondersteunen de zwakken. Dit heb ik altijd willen meemaken.


  Jezus ontfermt zich over hen. Hij geneest, troost en spreekt tot hun hart. En zijn discipelen knielen neer bij de hulpbehoevenden, terwijl ze elkaar toeroepen: 'Dit is het waarvan de profeten spraken.'


  Tranen van verdriet en opluchting vallen op mijn stenen. Gelach en gezang van kinderen weerklinkt tegen mijn muren... Hosanna! Hosanna! Ik voel mij vervuld worden van de nabijheid van God. De Messias is gekomen. Mijn taak is klaar.


  Als je misschien ooit eens in Jeruzalem komt en je staat bij de resten van de tempel, bij de Klaagmuur, leg dan heel eerbiedig je hoofd tegen de stenen en luister met je hele hart. Hoor je wel wat de stenen fluisteren? 'DE MESSIAS WAS HIER!'


  NT33 - De hoogste eer voor Nicodemus


  'Vader, goed nieuws! Ik ben benoemd!'



  Door een mooie, gebeeldhouwde deur van een sjiek huis in Jeruzalem stapt een knappe, niet al te jongeman binnen. Vol trots houdt hij een stuk perkament omhoog. Zijn benoeming tot de Hoge Raad. Het is Nicodemus. Vandaag wordt hij gekozen als een van de rechters en bestuurders van Israël.


  'Mijn zoon!' roept de vader uit, 'Dat ik dat nog mag beleven. Mijn eigen zoon lid van het Sanhedrin. Ik...'


  De oude man kan van ontroering niet verder spreken. Tranen rollen over zijn gerimpelde wangen. Nicodemus slaat z'n armen om hem heen. O, hij begrijpt heel goed hoe blij vader moet zijn. Hij heeft hem immers al die jaren laten studeren.


  Praten, overleggen, discussiëren en dan... een oordeel vellen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat men in het Sanhedrin doet. Je moet er wijs voor zijn, rijk en veel gestudeerd hebben in de Thora en de Profetenrollen. Nicodemus behoort tot de groep van de afgescheidenen, de Farizeeën, die Gods wet tot in de puntjes willen houden. Twee keer per week vasten ze. En van hun inkomen geven ze nauwgezet tien procent aan de tempel. De mensen van Jeruzalem kijken heel erg tegen hen op. Nicodemus geniet er dan ook van over de markt te lopen met zijn gebedsriemen en zijn gebedsdoek om. De lange kwasten raken bijna de straat. Met gulle hand deelt zijn slaaf aalmoezen uit.



  'Wat verbeeldt die man zich wel!'



  Op een spoedvergadering van de Farizeeën wordt heftig en fel gedebatteerd, met gebalde vuist zelfs en grote gebaren.


  'Die man is een dwaalleraar. Hij moet geoordeeld worden!'


  Wat is er aan de hand? O, het gaat over een zekere Jezus, een timmerman uit Nazaret, die predikt en wonderen doet, Nicodemus luistert eens goed naar wat er gezegd wordt. Men is vooral boos dat Jezus pasgeleden zomaar alle kooplui uit de tempel heeft gezet.


  'Waar haalt hij de brutaliteit vandaan! Hij doet maar net alsof hij het hier voor het zeggen heeft,' zegt een fanatieke broeder. Nicodemus kijkt de kring rond. Iedereen lijkt wel tegen Jezus te zijn. En hijzelf? Tsja, van buren, kennissen en familie heeft hij ook over Jezus gehoord. Maar wel heel anders. Jezus sprak, zo zei men, heel wijze woorden en genas lammen en blinden. Als Nicodemus een eerlijke rechter wil zijn, moet hij dit zeggen. Maar dan is hij gelijk uit de gunst. Nicodemus durft niet.


  Het is donker. De maan staat als een kleine sikkel aan de hemel. Duizenden sterren pinkelen boven de stille stad. De meeste mensen slapen al. Ergens hoor je iemand heel mooi op de dubbele fluit spelen. En in het centrum van de stad zitten nog een paar mensen op het platte dak te praten. Het zijn Nicodemus en... Jezus. Ja, Nicodemus wilde zo graag eens persoonlijk kennismaken met die wonderlijke leraar, waarover men zoveel kwaads zei. Bang voor wat de anderen zouden zeggen, is hij in de nacht naar Jezus gegaan.



  'Rabbi,' zegt hij vleiend,' Wij weten dat u een leraar van God bent, want niemand kan zulke wonderen doen als u.'


  Jezus zwijgt. En Nicodemus krijgt een rode kleur, wat gelukkig niet te zien is in het donker. Ergens in de buurt wordt een deur hard dichtgeslagen en vlugge voetstappen verwijderen zich. Het is niet waar wat Nicodemus zegt. Het is gewoon vleierij. De leden van de Hoge Raad vinden helemaal niet dat Jezus van God gezonden is. Ook Nicodemus zelf twijfelt daaraan... Nadenkend schudt Jezus zijn hoofd, maakt een machteloos gebaar met zijn handen en zucht: 'Je kunt het Koninkrijk van God nou eenmaal niet zien als je nog niet wederom geboren bent.'


  Er valt een stilte tussen hen. Nicodemus denkt na over dit nieuwe begrip. WEDEROM GEBOREN WORDEN. Hij neemt bedachtzaam een slokje sap en vraagt: 'Hoe kun je dan wederom geboren worden? Je kunt toch niet weer bij je moeder in de buik gaan zitten?'


  'Niet uit vlees... Uit water en geest!' zegt Jezus. De woorden worden meegevoerd door de avondwind, die de toppen van de bomen laat ruisen. Uit water en geest... Uit water... Nicodemus denkt ineens aan Johannes de Doper. Die doopte in het water van de Jordaan de mensen die echt spijt hadden van hun zonden. Zou Jezus dit bedoelen?


  'Rabbi, hoe dan?'


  O, Jezus wil Nicodemus zo graag helpen om wederom geboren te worden, maar dan moet hij eerst worden als een kind. Hij moet aannemen wat God zegt en niet alles willen verklaren. De wind kun je toch ook niet verklaren? Je voelt hem om je heen. Daarom zegt Hij scherp: 'Bent u nou die belangrijke leraar uit Israël? Begrijpt u niet wat ik zeg? Geloof in mij, want ik ben echt nedergedaald uit de hemel...'


  Oei! Die is raak! Nicodemus is geschokt. Hij, het geëerde lid van het Sanhedrin, die jarenlang heeft gestudeerd, heeft hij geen inzicht? Ineens ziet hij zichzelf zoals Jezus hem ziet. Een trotse man die denkt dat God wel blij mag zijn met zo iemand als hij. Beschaamd buigt hij zijn hoofd.


  'Ken je dat verhaal van die koperen slang?' vraagt Jezus om hem te helpen. 'Je weet wel toen het volk in de woestijn door dodelijke slangen waren gebeten. Iedereen die naar die koperen slang keek werd genezen. Zo is het met mij. Ik zal aan een paal omhooggestoken worden en iedereen die naar mij kijkt zal leven.'


  Nicodemus wisselt een snelle blik met Jezus. Zijn gedachten tollen door zijn hoofd. Wat Jezus hier zegt...! Of hij is de Messias, of Hij is de grootste opschepper die er bestaat...


  Plotseling borrelt er grote blijdschap in hem op. Hij snapt het. JEZUS IS WERKELIJK DE ZOON VAN GOD! Met beide handen tegelijk geeft hij een klapje op z'n knieën, staat op en zegt stralend: 'Rabbi U bent werkelijk van God gezonden.' Nu is het wel echt gemeend. Jezus pakt de uitgestoken hand, loopt met hem mee naar de deur en zegt: 'Beste vriend, onthoudt een ding heel goed: GOD HEEFT U LIEF. Hij heeft de hele wereld lief, ZO LIEF DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT EEN IEDER DIE IN HEM GELOOFT NIET VERLOREN ZAL GAAN, MAAR EEUWIG LEVEN ZAL ONTVANGEN.'


  'Vader! Vader!'



  Weer bezoekt Nicodemus zijn oude vader. En weer heeft hij iets heel belangrijks te melden. De HOOGSTE EER IS HEM TE BEURT GEVALLEN. Nicodemus is een kind van God geworden!


  NT34 - Een fontein vol van blijdschap


  'Zeg, buurvrouw! Heb je het al gehoord?...'



  In het Samaritaanse dorp Sichem staan twee vrouwen te roddelen over de heg. 'Vannacht heeft die Marja van hiernaast...'


  Hun stemmen worden zachter. Anderen komen erbij staan, zodat al spoedig het hele dorp op de hoogte is. Iedereen werpt dodelijke blikken in de richting van een klein huisje. En in dat huisje houdt de vrouw over wie zo gekletst wordt dorstig haar lege waterkruik aan de mond. Niet het kleinste drupje water komt er nog uit. Met een moedeloos gebaar zet ze hem neer vlakbij de deur. Vanachter het grauwe gordijn, dat voor de ingang van haar kamer hangt, gluurt ze voorzichtig naar buiten. Zijn die roddeltantes weg, die haar het leven zuurmaken? Dan kan zij naar de bron om water.


  Waarom gaat Marja niet gewoon 's morgens vroeg met alle andere vrouwen naar de bron? Waarom wordt er zoveel over haar gekletst? Och, het komt allemaal door die rottige dingen die ze meegemaakt heeft. Het begon met de dood van haar eerste kind, een dochtertje. Haar man van toen wilde haar niet meer als vrouw hebben, omdat hij een meisje de moeite niet waard vond. Waar moest ze in haar ellende naar toe? Ze trok bij de paardenhandelaar Jimla in. Maar die sloeg haar heel vaak. Ook de derde man was geen succes en wat er daarna allemaal gebeurde, daar wil Marja maar liever niet over spreken. Kijk, daar gaat ze met haar rode omslagdoek om haar zwarte pijpenkrullen, een kruik en een emmertje in haar handen. Zou ze nog ooit het geluk vinden?



  'Ik moet door Samaria heengaan.' zegt Jezus op een dag tegen zijn leerlingen. Het verbaast hen wel. Meestal lopen joden liever kilometers om dan door dat goddeloze land te gaan waar ze nog afgodsbeelden aanbidden. Maar als de Meester daar wat te doen heeft... Als ze tijdens hun voettocht aankomen bij de bron in Sichar, stuurt Jezus zijn leerlingen naar de stad om brood te kopen. Zelf gaat hij in de koele schaduw van een olijfboom zitten uitrusten. Het is stil om Hem heen. Je hoort de bijtjes zoemen. Heel in de verte nadert een vrouw met een rode hoofddoek.



  'Hé, een vreemdeling!' denkt Marja als ze bij aankomst Jezus ziet zitten. Met een vlugge blik taxeert ze Hem. Het is een Jood, dat zie je aan Zijn kleding. Nou, laat maar lekker zitten. Die lui hebben zo'n kapsones. Rinkelend haalt ze een emmertje tintelfris water op en begint ervan te drinken. Heerlijk!



  'Geef Mij ook een beetje.' klinkt het plots achter haar. Marja kijkt verbaasd op. 'Vraagt U, een jood, aan mij, een Samaritaanse vrouw, om water?' vraagt ze verwijtend, terwijl ze Hem haar emmer overhandigt. De vreemdeling lacht haar vriendelijk toe.


  'Vrouw,' antwoordt Hij, 'als u wist wie Ik was, zou u aan Mij water gevraagd hebben. Levend water!'


  Marja trekt verbaasd haar wenkbrauwen op. Ze kijkt naar zijn lege handen en zijn bagage. 'De put is diep,' reageert ze ongelovig, 'en U hebt niet eens een emmer bij U. 't Is de diepste put van het land... en ook heel beroemd. Onze vader Jakob heeft er nog uit gedronken met zijn zonen en zijn kuddes.'


  'Toch heb Ik beter water,' zegt de man, niet erg onder de indruk, 'Van Mijn water krijg je namelijk nooit meer dorst. In eeuwigheid niet. Het wordt een fontein binnenin je.'


  Marja raakt ervan in de war. Hij spreekt over water en ze ziet geen water. Hij biedt haar een fontein aan. Niet gek!


  'Dat water wil ik wel hebben. Dan hoef ik niet meer zo'n dorst te lijden en hier te komen om te putten.'


  Er klinkt pijn door in haar woorden. Merkt de vreemdeling dat?


  'Ga dan je man maar halen.' zegt Jezus.


  Wat krijgen we nou? Wat heeft water met haar huwelijk te maken? Is deze man wel te vertrouwen?


  'Ik heb geen man.' liegt Marja onverschillig, terwijl ze aanstalten maakt om weg te gaan. Dat erge mag die vreemdeling niet weten. ... Maar Hij weet het allang.


  'Je hebt de waarheid niet gesproken, vrouw. Vijf mannen heb je gehad en de man die vannacht bij je was, is je man niet.'


  Marja is totaal beduusd. Hoe weet die man dat? Is hij soms een profeet? Wacht eens. Kan Hij haar soms ook antwoord geven op de grote vraag in haar leven?


  'Ik zie dat U een profeet bent,' stottert ze. 'k Heb vaak verlangd naar iemand zoals U. Weet U soms hoe en waar je bidden moet tot God zodat Hij je verhoort? Onze leiders zeggen dat je op deze berg moet bidden, maar jullie joden zeggen te Jeruzalem.'


  'Vrouw,' zegt Jezus vol liefde, 'het maakt niet uit waar je bidt. Van nu af aan kun je overal bidden, als je het maar echt meent. In gedachten kun je God aanbidden. Hij zoekt juist zulke mensen, Maar de Messias komt uit het Joodse volk!'


  Ja, dat weet Marja. Ze denkt zo vaak aan Hem. 'Als Hij komt zal Hij ons alle dingen leren.' zucht ze. Jezus ziet haar aan, een vrouw met een diep verdriet, die naar Hem op zoek is. Ja, Hij wil zich aan haar bekendmaken.


  'Ik die met je spreek, ben de Messias!' zegt Hij openlijk.


  Marja voelt dat het waar is. Er verandert iets in haar. Al haar verdriet en lijden kan ze Hem vertellen. Hij alleen begrijpt het. Een grote bron van blijdschap borrelt op in haar hart. Ze moet het aan de anderen vertellen. Nu direct.


  'Nou-nou! Die heeft haast!' zegt Andreas die juist met de andere discipelen aankomt. 'Heeft de Meester met een vrouw gesproken? Kijk! Ze is haar kruik vergeten.' Verbaasd kijken ze haar na. Toch vraagt niemand wat er gebeurd is. Ze komen er echter gauw genoeg achter.



  'Buurvrouw! Buurvrouw! Moet je horen!'


  Weer staan er overal in Sichar groepjes mensen te praten, maar dit keer staat Marja midden in de kring. 'Kom mee!' roept ze opgewonden, 'De Messias staat bij de bron. Hij weet alles van mij af.' En ze gaan, die roddeltantes en kletsmajoors. Massaal gaan ze kijken of het waar is. Twee lange dagen blijft Jezus in Sichar, omdat de mensen Hem daarom smeken. Er gebeuren geweldige dingen. Er komt een heel andere sfeer in het stadje.


  'Marja!' zeggen ze tenslotte. 'Nu geloven we niet meer om wat jij ons wel zei, maar wij hebben zelf gezien dat Jezus de Heiland der Wereld is!'


  NT35 - Jezus is de goede herder


  'Van je één, twee, drie, hup!'



  O, kijk nou eens! Zie je dat? Er wordt een man zomaar uit de synagoge gegooid. Met een smak komt hij tegen een afbrokkelend muurtje terecht. Au, au! Wat doet dat pijn. Vanachter de met sierlijke hekjes bedekte ramen grijzen lachende gezichten hem na. O, maar dat zijn deftige mannen, Farizeeën. Waarom doen die zo gemeen? Zij moeten toch beter weten als leiders van het volk? Zij kennen toch de wet en de profetenboeken?


  Aan het eind van de straat komt een groepje mensen aanlopen. Zij zien wat er gebeurt. Zij zien dat een arme man, Mattias, over zijn pijnlijke arm wrijft en zijn geschaafde been bekijkt. Eén van hen, een vriendelijke man in een wit overkleed, pakt hem bij de arm, praat met hem en helpt hem weer omhoog. Het is Jezus, die eerder die dag deze blindgeboren man genas van zijn blindheid.



  Vanachter de raampjes roepen de Farizeeën: 'Eigen schuld. Dat gebeurt er nou met lui, die geloven in een zogenaamde Messias uit Nazaret, die op Sabbat mensen geneest!'



  Jezus kijkt naar de bedelaar en dan naar de Farizeeën. O, wat is Hij boos op ze. Zijn dat nou goede leiders? In plaats van blij te zijn met zijn genezing, behandelen ze hem zo.


  'Houdt de dief! Houdt de dief!'



  Plotseling komt er door de poort aan het eind van de straat een magere, vuile jongeman, die rent voor zijn leven. Een boer zit achter hem aan met een flinke stok. Iedereen kan zo wel zien dat hij die watervlugge jongen nooit inhaalt. Hijgend en puffend blijft de boer dan ook maar staan om verontwaardigd zijn verhaal te doen.


  'Vannacht... hhh... is die vuile dief over de muur van onze schaapskooi geklommen. Hij heeft een schaap gestolen en opgegeten, precies op het moment dat ik even naar huis was om wat eten te halen... hh... Ja, ik ken hem wel, vroeger was hij één van mijn herders, maar hij heeft geen hart voor de beesten. Als er een wolf komt, doet hij het zowat in zijn broek...'


  De omstanders lachen. Ze vinden het stom van de boer om zijn schapen alleen achter te laten. Hij had bij hen moeten blijven, dan was dit niet gebeurd.


  Jezus en zijn discipelen lopen door in de richting van de Olijfberg. Ze praten nog wat na over de dingen die gebeurd zijn. Vooral wat er met Mattias gebeurd is, zit hen dwars.



  'Hoort eens, vrienden,' zegt Jezus ernstig, 'Die leiders van het volk, zogenaamde profeten en bazen van het volk, zijn net zoals die dief. Slechte herders zou je kunnen zeggen. Zij hebben geen hart voor de mensen. IK BEN DE GOEDE HERDER. Ik laat Mijn schapen niet alleen. Ik ga in de ingang van de schaapskooi zitten en ik waak over hen. IK BEN DE DEUR VAN DE SCHAAPSKOOI, bij wijze van spreken. Elke rover die de schapen kwaad wil doen, krijgt met mij te maken.'


  'Wat bedoelt de Meester toch, Johannes?' vraagt Andreas aan Johannes, die dicht naast Jezus loopt.


  'Het gaat over ons, geloof ik.' fluistert die terug. 'Wij zijn die schapen,...'


  'Mijn schapen kennen Mijn stem.' gaat Jezus verder, 'Als Ik ze roep, volgen ze Mij. Ik ben gekomen om hen leven in overvloed te geven en... Ik zet mijn leven in voor de schapen.'


  Johannes luistert heel scherp toe. Hij vindt het schitterend wat Jezus nu zegt. Wat een veilig idee, dat Jezus goed zorgt voor zijn volgelingen...'


  Andreas denkt terug aan iets wat hij gezien heeft toen hij nog maar een kleine jongen was.


  Met een paar vriendjes was hij een eind gaan lopen, toen ze over een heuvel gekomen, een kudde schapen zagen, die aangevallen werden door een wolf. Na de beesten de stuipen op het lijf gejaagd te hebben, greep hij tenslotte een lam. Door het geschreeuw van de jongens was de herder in actie gekomen. Hij rende moedig op de wolf af, greep hem met zijn blote handen en wurgde hem bijna. Het lam was gered, maar de herder flink gewond.



  'Hé, Andreas.'



  Johannes trekt zijn vriend aan z'n jas. 'Waar zit jij met je gedachten? Kijk, we gaan hier even in het gras zitten.'


  Andreas lacht om zichzelf. Daar zou hij toch bijna alleen doorgelopen zijn. Er zijn al weer meer mensen om Jezus heen komen staan. Een Syrisch vrouwtje met twee kinderen is zelfs naast hem gaan zitten. Eén van die kinderen kruipt gewoon op Jezus' schoot.


  Jezus vindt het leuk. Hij knuffelt het kind en zegt: 'Dit is een schaapje dat niet is uit de stal van Israël. Zo zien jullie maar. Ik heb nog meer schapen onder andere volken. Die moeten er ook bijkomen. Ze zullen mijn stem horen en dan zal het worden: één kudde en één herder.'


  Een paar mensen die bevriend zijn met de Farizeeën, kijken elkaar veelbetekenend aan. Ze smoezen achter hun hand.


  'Wat een onzin! Alleen Israël is het volk van God.'


  'Ach!' zegt een sjiek geklede wetgeleerde, die is meegelopen, half hardop, 'Die man is gek. Waarom luister je nog langer naar Hem? Er zitten allemaal rare gedachten in zijn kop!'


  'O ja?' antwoordt een jonge vrouw kwaad: 'En die wonderen en tekenen dan die Hij doet? Als je gek bent kun je toch niet iemand van blindheid genezen?'


  Jezus heeft alles wel gehoord. Hij trekt er zich niks van aan. Vastbesloten staat hij op om terug te gaan naar de tempel. Hij geeft het niet op, ook al wordt de tegenstand van de Farizeeën steeds zwaarder. Ook al loopt zijn leven gevaar.


  'De Hemelse Vader houdt van Mij,' besluit Hij, 'Omdat Ik Mijn leven voor Mijn schapen over heb. Niemand kan Mij doden. Als Ik sterf is dat vrijwillig. En als Ik daarna weer ga leven dan is dat omdat de Vader het wil.'


  Die nacht slaapt Mattias waar Jezus slaapt en voortaan eet hij waar Jezus eet. Nooit is hij meer bij hem weggegaan, want deze blindgeborene had ontdekt wie de echte leider van God was: De Goede Herder Jezus!


  NT36 - Lazarus leeft weer


  'Zeg, heb je het al gehoord?' vragen de mensen in Jeruzalem aan elkaar. 'In Betanië is een man...'



  Het gaat dan over de ezelfokker Lazarus, die dood geweest is en door Jezus werd opgewekt. Sindsdien is het gedaan met de rust in het kleine stadje. Veel mensen gaan zelf poolshoogte nemen. Ze willen die Lazarus wel eens zien.


  'Kijk!' zeggen ze, 'Daar loopt'ie. Zie je wel?'


  Zelfs de Farizeeën en de Schriftgeleerden komen kijken.


  'We moeten hem doden.' fluisteren ze gemeen. 'Straks gaat iedereen door hem in Jezus geloven. Die man is een gevaar.'


  O, Lazarus merkt het wel. Al die blikken die op hem gericht zijn... Maar hij trekt er zich niks van aan. Soms, heel soms, als er oprechte mensen zijn die hem eerlijk vragen stellen, vertelt hij zijn verhaal. Dan stralen zijn ogen. Dan komen ook Maria en Marta erbij staan. Zij gaan verder als hij het niet meer weet. Het begon allemaal een paar dagen nadat Lazarus ziek thuiskwam. Moet je horen...


  'Maria, wat moeten we doen? Lazarus wordt steeds zieker.' Marta's lieve ogen staan vol tranen. Voorzichtig veegt ze het zweet van Lazarus' voorhoofd.



  'Was Jezus maar hier... Hij zou onze broer wel beter maken.'


  Ja, Maria ziet ook wel dat het niet goed gaat.


  'Laten we Gabber, de knecht, naar Hem toesturen.' stelt ze voor. 'Ik hoorde zojuist dat Hij in het Overjordaanse is.'


  Ja, dat is een goed idee. Gabber vertrekt met spoed en de zussen wachten vol ongeduld Jezus' komst af.


  Tja, dat Jezus naar het Overjordaanse was gegaan, kwam doordat de leiders van het volk Hem wilden grijpen. Maar ook hier komen velen tot Hem met hun ziekten en hun noden. En honderden gaan in Hem geloven. Gabber de knecht heeft geluk. Hij vindt Jezus al gauw bij de oevers van de Jordaan. 'Heer, Lazarus, uw vriend, is ziek!' zegt hij hijgend van het harde lopen. Daar schrikken de discipelen wel van, Lazarus hun vriend ziek? Gabber vertelt het hele verhaal. Het is echt heel erg. Toch blijft Jezus er kalm onder. 'Ga maar weer terug, hoor! Deze ziekte leidt niet naar de dood, maar is tot Gods eer!' Hoewel Gabber er niet veel van snapt, vertrekt hij min of meer gerustgesteld weer naar huis. Lazarus zal beter worden. Wat fijn! Maar hoho! Daar vergist de knecht zich in. Op het moment dat hij Betanië binnenkomt, blaast Lazarus de laatste adem uit. Al van ver is het verdrietige gehuil van de klaagvrouwen te horen. Bedroefd om het sterven van zijn goede meester, gaat Gabber maar gauw meehelpen aan de voorbereiding van de begrafenis.



  Twee dagen later zegt Jezus onverwachts: 'Laten we naar Judea gaan.' De discipelen sputteren tegen. Pasgeleden nog wilden de Joodse leiders hen stenigen. 't Is daar veel te gevaarlijk. Maar de Heiland weet, dat niemand Hem enig kwaad kan doen voordat het zijn tijd is om te sterven.



  'Lazarus is ingeslapen.' zegt Hij. 'Ik ga hem wakker maken.'


  Dat is vreemd. Als Lazarus slaapt zal hij toch juist beter worden? Moeten ze daar hun leven voor wagen?


  'Ik bedoel eigenlijk,' zegt Jezus, 'dat Lazarus gestorven is. En hoe vreemd het ook klinkt, Ik ben daar blij om, want nu kunnen jullie tot geloof komen.'


  Verbaasd trekken de discipelen hun wenkbrauwen op en kijken elkaar aan. Niemand snapt er iets van.


  'Ach, laten we maar met Hem meegaan,' bromt Tomas, 'Als we toch moeten sterven, dan maar liever met Jezus samen.'


  Om dat gezegde moet iedereen toch weer een beetje lachen. Die sombere Tomas. Ze vertrekken richting Betanië.


  'Marta, Marta! Jezus komt eraan!'



  Het is vreselijk druk in het huis van Maria en Marta. Tientallen mensen zijn gekomen om hen te troosten. Marta aarzelt geen moment. Ze laat iedereen achter, rent de deur uit, Jezus tegemoet, haar lange rokken optillend.


  'Heer! Als U hier geweest was, zou Lazarus niet gestorven zijn.' snikt ze radeloos als ze Hem ziet.


  'Lazarus zal opstaan, Marta!' troost Jezus. Ja, iedereen zal opstaan, op de laatste dag van de wereld. Maar daar heeft Marta nu niets aan. Och, Marta, denk toch eens na. Wie is het die de doden zal doen opstaan? Wie is de enige die leven geeft? Dat is toch Jezus, die nu voor je staat? Hoor, Hij zegt het: 'IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN. WIE IN MIJ GELOOFT ZAL EEUWIG LEVEN. Geloof je dat?'


  Ze kijkt de Heer met grote ogen nadenkend aan.


  'Jazeker. Ik heb altijd al geloofd dat U de Christus bent,' zegt ze getroost. Wat onhandig veegt ze haar tranen af en gaat Maria halen. 'Jezus is er en Hij roept je.' fluistert ze in haar oor. Maria staat snel op. Haar vrienden die denken dat ze naar het graf gaat, gaan met haar mee. Net als Marta snikt ze het uit bij Jezus: 'Heer, als U hier geweest was...'


  'Waar ligt Lazarus begraven, Maria?' vraagt Jezus ontroerd. Met z'n allen lopen ze naar het graf. Zowat iedereen huilt. Ja, Jezus zelf ook. Hij is eigenlijk heel kwaad op die gemene Dood.


  'Neem die steen weg!' beveelt hij kortaf.


  'Nee! Nee! Meester,' zegt Marta, 'Dat kan niet. Lazarus ligt er al vier dagen in.'


  'Geloof nu maar, dan zul je eens wat zien.' antwoordt Jezus.


  Een paar sterke mannen rollen dus de witgekalkte steen weg. Wat gaat er nu gebeuren? Hoor! Na een kort dankgebed tot Zijn Vader, roept Jezus luid: 'LAZARUS KOM NAAR BUITEN!!'


  En ja hoor! Lazarus komt. Zijn gezicht en hele lijf omwikkeld met repen doek.


  'Hoe is het om dood te zijn?' vraagt men vaak aan Lazarus.



  ''k Weet er niks meer van.' is dan het simpele antwoord. ''t Was net of ik sliep. Maar Jezus wekte mij en plotseling werd ik met grote kracht rechtop gezet. Ik hoorde allemaal geschreeuw. Iemand haalde de doek van mijn gezicht en toen zag ik alles om me heen. Is Jezus niet geweldig machtig?' De mensen knikken. Nou en of! Ze kunnen het met hun eigen ogen zien. Lazarus leeft weer!


  NT37 - De laatste maaltijd


  ‘Jongens, eten!’



  De stem van je moeder roept je aan tafel. Ze heeft weer lekker voor je gekookt. Terwijl ze het eten opschept vraagt ze hoe het op school geweest is. Je kijkt rond, kibbelt een beetje met je broers en zussen. En je beseft niet hoe rijk je bent met zorgzame ouders en een gezellig gezin. Eten en liefde horen immers bij elkaar. Zat kinderen die dit moeten missen.


  Weet je wat de indrukwekkendste maaltijd is geweest van alle tijden? Waar miljoenen mensen nog steeds aan terugdenken?



  Nee, dat zijn niet de dure banketten van koningen, waarbij er wel eens een heel orkest uit een taart te voorschijn sprong, of waar wijn uit een fontein opborrelde. Geen maaltijd uit het Guinness Book of Records. Nee, het is… de maaltijd die Jezus gebruikte met zijn vrienden op de avond voordat hij stierf. Men noemt die maaltijd: Het Laatste Avondmaal.


  Over deze intieme maaltijd zijn muziekstukken gecomponeerd en prachtige schilderijen geschilderd. Men maakte er films over en liederen. Het Heilig avondmaal vormt het hart van het Christendom. In brood en wijn toont Jezus ons dat Hij zijn leven gaf om ons te redden van de zonde. Wat een liefde!


  Johannes, de jongste discipel van Jezus, was er die avond bij. Hij schreef het op in zijn evangelie. De bijbel geeft dus een betrouwbaar ooggetuigenverslag. Hoe zou Johannes het in onze tijd vertellen?…


  ‘Toen we die avond na de voetwassing allemaal aan tafel zaten merkte ik dat Jezus ergens veel verdriet over had. Zijn stem klonk onvast toen hij begon te spreken.



  ‘Vrienden,’ zei Jezus, ‘dit is de keiharde waarheid: een van jullie zal mij verraden.’


  We schrokken vreselijk, dat begrijp je. Dit kon toch niet waar zijn. We hielden allemaal hartstikke veel van onze Meester. Stuk voor stuk hadden we alles opgegeven om Hem te volgen. We wilden ons leven wel voor hem geven.


  ‘Ben ik het?’ vroegen mijn vrienden stuk voor stuk. ‘Heer, vergist u zich niet? Dit kan gewoon niet waar zijn.’


  Mijn blik kruiste die van Petrus. We waren honderd procent zeker van onszelf en van elkaar. Ik haalde mijn schouders op, maar Petrus gebaarde dat ik aan de meester moest vragen wie het was, omdat ik het dichtst bij hem lag. Dus ik boog me dicht naar Jezus toe en vroeg zachtjes: ‘Wie, Heer?’


  Jezus legde zijn hand liefdevol op mijn hand en dat stelde me gerust. ‘Het is de persoon aan wie ik dit stuk brood geef, Johannes,’ fluisterde Jezus. En toen dipte hij een stuk brood in de saus en gaf het aan Judas Iskariot. Mijn mond viel open van verbazing. Zou Judas echt tot zo iets in staat zijn? Judas was een stille, dat was waar en we wisten allemaal dat hij graag wilde dat Jezus koning zou worden. Oké, maar ging hij de meester verraden nu zijn verwachting de bodem werd ingeslagen? Met een schuin oog keek ik naar hem. Had ik dat maar niet gedaan. Ik schrok van wat ik zag. Nu Judas merkte dat Jezus hem door had werd hij des duivels. Zijn anders nogal saaie gezicht vertrok in een demonische grijns. Hij probeerde zich nog te beheersen door net als de anderen te roepen: ‘Ik ben het toch niet, meester?’ De schijnheiligheid droop er af. Jezus wilde hem toch nog sparen.


  ‘Judas,‘ zei hij beheerst, ‘Wat je moet doen, doe dat maar snel.’


  Nog kauwend op het brood, dat Jezus hem had aangereikt stond Iskariot op en vertrok richting deur.


  De anderen dachten dat hij een boodschap moest doen of geld aan de armen moest gaan geven, maar Petrus en ik wisten wel beter.


  Achteraf gezien hing er meteen een andere sfeer in de zaal toen Judas was vertrokken. We schoven allemaal een beetje dichter naar de meester en luisterden naar wat hij had te zeggen.



  ‘Lieve vrienden,’ zei Jezus ernstig, terwijl hij rechtop ging zitten, ‘nog even en dan ben ik niet meer bij jullie. Van nu af aan zijn jullie op elkaar aangewezen. Hou dan ook van elkaar. Hou net zoveel van elkaar als dat ik van jullie houd. Dan zal iedereen zien, dat je mijn discipelen bent.’


  We keken elkaar aan en waren perplex. Wat voor onheil hing ons boven het hoofd? Waar ging Jezus naar toe en waarom konden we dan niet bij hem komen.


  Petrus stelde vragen, Tomas en zelfs Filippus. Verschillenden hadden tranen in hun ogen.


  ‘Vanaf dit punt moet ik de weg verder alleen gaan.’ zei Jezus, ‘Ik zal overgeleverd worden in handen van keiharde lui. Jullie kunnen me daarbij niet helpen, het is te zwaar…’


  ‘O jawel, hoor, meester,’ riep Petrus, die zoals altijd het weer beter dacht te weten, ‘Echt, ik volg u door dik en dun, al zou het me mijn kop kosten!’


  Jezus schudde zacht van nee. Ook al had Simon de beste bedoelingen en was hij vast van plan Jezus te verdedigen, toch zou hij falen. ‘Petrus, geloof me, voordat de haan morgenochtend kraait, zul je me drie keer verloochend hebben.’


  ‘Ik?…’ stotterde Petrus verbluft. ‘Echt niet!… dat zou ik nooit doen!’


  Hij keek me ontredderd aan: ‘Johannes, wat moet ik…’


  We waren allemaal overdonderd, ook ik. De woorden van Jezus waren ingeslagen als een bom. Als zelfs Petrus de Heer niet helpen kon, wat zou er dan van ons worden. De Heer voelde onze angst feilloos aan en begon ons te troosten.


  ‘Kinderen,’ zei Jezus, ‘Wees niet bang of bezorgd… Jullie geloven toch in God? Geloof ook in mij. Ik ga voor jullie een plaatsje klaar maken in het huis van de Vader en dan kom ik weer terug en zal ik jullie meenemen. Dan mogen jullie voor altijd bij me komen wonen.’



  Zouden we ergens gaan wonen? Waar dan? Werd Jezus soms koning en kwamen we in een paleis te wonen? Maar we hadden geen routebeschrijving. En die Vader, kon Jezus daar soms meer over zeggen?


  Plotseling drong Tomas zich naar voren en viel op zijn knieën voor Jezus. ‘Heer, vertel toch alstublieft waar u naar toe gaat. Hoe kunnen we de weg er naar toe vinden? Straks zijn we u voorgoed kwijt.’ Hij was echt van streek.


  Jezus pakte zijn bevende handen vast en richtte hem op. Hij hield zoveel van die zwaarmoedige discipel...


  ‘De weg, Tomas?’ zei hij, ‘De enige weg naar God, de Vader? Dat ben ik. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan via mij…’


  Op dat moment konden we alles nog niet vatten. Later, veel later begrepen we pas echt de diepe betekenis van deze woorden.


  De avondwind bracht een verkoelend briesje door de open ramen. De olielampjes flikkerden. Ik keek de zaal rond. Er lag een klein plasje gemorste wijn op tafel. Het flonkerde donkerrood als bloed. En ernaast lag een restje brood. Deze maaltijd zou voor altijd in mijn geheugen gegrift staan.’


  



  



  


  



  



  



  


  



  


  


  NT38 - Drie woordjes maar


  'Hierheen! Kom maar!' De heldere stem van Simone weerklinkt tegen de muren van de binnenplaats.



  'Leg de man maar op de mat in de gastenkamer!'


  Zelf loopt ze vooruit. Een paar knechten brengen iemand binnen die flauwgevallen is. Er is iets bekends in het bruinverbrande gezicht van de man. Hij heeft zwart krullend haar, borstelige wenkbrauwen en een volle zwarte baard. Zijn ogen zijn gesloten.


  'Het is Tomas, een discipel van Jezus.' zegt een knecht. Ja, nu herkent Simone hem ook.


  'Hij is helemaal in de war geraakt tijdens de terechtstelling.' zegt de jongste knecht. 'De mensen hoorden hem nog iets mompelen van: 'Ik wil met Hem sterven!'


  'Het moet iets vreselijks zijn om je beste vriend zo te zien lijden.' zegt Simone ernstig, 'Doe z'n sandalen maar uit en maak warme wijn klaar.'


  Tomas slaapt onrustig. Hij droomt. Jezus werd weer aan het kruis gespijkerd. Wild slaat hij met zijn armen. Jezus zegt iets. Het zijn maar drie woordjes, maar hij verstaat ze niet.



  'Drink eens wat, Tomas,' zegt Simone zo af en toe. Ze merkt wel dat hij ijlt. Met natte lappen houdt ze zijn voorhoofd vochtig. De uren gaan traag voorbij. 's Nachts lost een dienstmeisje haar af. Eindelijk na twee dagen slaat hij zijn ogen op.


  'Waar?...' stamelt hij moeizaam. Simone begrijpt wat hij wil vragen. 'Rabbi Jezus is dood. Ze hebben Hem begraven in het graf van Jozef..'


  Tomas knikt en sluit zijn ogen weer. O, het praten vermoeit hem zo. Maar één ding moet hij toch weten. Waar zijn de anderen? Simone weet het. In het huis van de schrijver.


  Boemboemboem!



  Hé, wie klopt daar toch zo hard op de deur in de vroege morgen? Tomas hoort een vrouwenstem.


  'We zijn hier!' roept Simone en dan stapt Maria binnen. Vreemd! Er is niets verdrietigs aan haar te zien. Ze straalt van blijdschap. 'Tomas!' roept ze en holt naar hem toe. 'Goed nieuws! Jezus leeft!!'


  Tomas schiet rechtovereind alsof hij door een wesp gestoken is.


  'Ja, Jezus is opgestaan uit de dood!' juicht Maria.


  OPGESTAAN? Tomas gelooft het niet. Hij kijkt Maria aan of hij water ziet branden. Zij heeft rode wangen en stralende ogen. Maria heeft natuurlijk koorts, net zoals hijzelf. Ze is in de war.


  'Echt, Tomas. Ik heb Hem zelf gezien. 'Zelfs tweemaal! Eerst gisterochtend. Ik dacht nog dat het de tuinman was, want Hij had diens kleren aan. Maar toen Hij mijn naam noemde zag ik door mijn tranen heen dat Hij het was. En gisteravond...'


  Weer klinken stemmen op de binnenplaats. Petrus stapt binnen.


  'Tomas, ben je hier? We misten je al. Heb je het van Maria gehoord? Jezus leeft.'


  Maria moet lachen om het ongelovige gezicht van Tomas.


  'Ik was juist over gisteravond aan het vertellen, Petrus.'


  'Ja,' beaamde deze, 'Ineens kwam Hij binnen. Terwijl de deuren op slot waren. Hoe Hij binnen kwam is voor mij een raadsel.'


  Tomas schudt zijn hoofd. Hij klemt zijn lippen op elkaar en denkt: 'Die zijn gek geworden, hoor!' Zijn gezicht spreekt boekdelen.


  'Echt!' zegt Maria. 'We konden het zelf eerst ook niet geloven, maar Jezus toonde ons zijn handen en zijn zij.'


  'Hallo, allemaal!' klinkt een zware basstem. Het vrolijke gezicht van Jakobus kijkt om de deur. 'Ha, Tomas, ouwe makker. Fijn je te zien! Heb je het al gehoord? Jezus leeft weer!'


  'Jullie hebben allemaal je verstand verloren.' barst Tomas los.


  'Toch...' probeert Maria nog eens. Tomas schudt resoluut het hoofd. 'Nee, nee en nog eens nee! Het bestaat niet!' Hij gaat rechtop zitten en zegt: 'Weet je wanneer ik het geloof? Als ik zelf mijn vinger in zijn hand kan leggen en mijn hand in zijn zij kan steken. Eerder niet.'


  De arme stakker ploft terug in de kussens en sluit zijn ogen.


  'Jullie kunnen maar beter weggaan.' raadt Simone aan. 'Hij is zo vreselijk van streek geweest, zie je...'


  Teleurgesteld vertrekken de vrienden.


  Tomas knapt snel op. Hij gaat weer naar buiten. Op vrijdag gaat hij zelfs de stadspoort uit. Automatisch loopt hij in de richting van Golgota. Het is er nu stil. Er staan nog drie palen. Er liggen nog een paar balken. Hier is het erge gebeurd. Tomas heeft zo'n spijt dat hij niet voor Jezus heeft gevochten. Hij had zijn leven willen geven voor hem. Verdrietig kijkt hij omhoog. Hoger dan de bomen. 'O, Jezus!' snikt hij. Maar dan komen er ineens drie woordjes in zijn gedachten. Het zijn de woordjes uit zijn droom. HET IS VOLBRACHT! Het lijkt wel of ze met gouden letters in de lucht geschreven staan. Het is alsof Jezus tegen Tomas zegt: 'Jij kon mij niet helpen. Ik MOEST sterven. En nu is Mijn werk klaar!'



  Hoewel hij nog niet alles begrijpt, komt er toch rust in Tomas' hart. Met tranen in zijn ogen loopt hij terug naar huis.


  Die zondagavond is Tomas weer bij de andere discipelen. Ze zijn allemaal blij hem weer te zien. Met gefronste wenkbrauwen luistert hij naar hun opgewonden verhalen over Jezus die terug zou zijn gekomen uit de dood. Tomas kan het eenvoudig niet geloven. Maar ineens is daar die stem: 'SJALOM!'



  Tomas schrikt, draait zich om... Jezus staat daar. Hij strekt zijn handen uit naar hem.


  'Tomas,' zegt Hij vriendelijk, 'kom maar. Leg je vinger maar op mijn littekens en kijk of ik het echt ben... Wees niet ongelovig, maar geloof.'


  Tomas kijkt en kijkt. Bevend struikelt hij naar voren en valt op zijn knieën: 'Heer, U bent het echt. Mijn Heer en mijn God!'


  Jezus helpt hem glimlachend overeind. 'Geloof je omdat je Mij ziet, Tomas? Gelukkig is de mens die niet ziet en toch gelooft.'


  Van die dag af is Tomas een ander mens. Niet meer de zwijgzame twijfelaar. Aan iedereen die het maar horen wil, vertelt hij de blijde boodschap. Jezus leeft!


  NT39 - Het feest gaat door


  'Steffie, ben je klaar?' roept Maria over de heg naar de buren. Ze gaat met haar buurjongetje naar de bruiloft van Israël en Tikwah in Kana.


  Ja hoor! Daar komt Steffie al aan, zowaar in gewassen kleren. Zelfs zijn snoet is voor dit keer schoongeboend.


  'Kom op, joh!' zegt Maria lachend. 'We moeten er op tijd zijn, want ze rekenen op onze hulp.'


  Het joch voelt zijn hart zwellen van trots. Geweldig, hè. Hij, Steffie, mag op de grote bruiloft in de keuken helpen. Spannend, zeg! Wie weet... ziet hij zijn grote vriend Jezus nog, die is namelijk ook uitgenodigd.


  Vrolijk babbelend stapt hij naast Maria voort.


  'Misschien zie ik Jezus nog,' denkt ook Maria. Sinds haar zoon een paar maanden geleden zijn timmerwinkel sloot om het werk van God te beginnen, heeft ze hem niet meer gezien. Van kennissen had ze vernomen dat Jezus zich door Johannes had laten dopen en dat hij nu een stuk of zes discipelen om zich heen had verzameld. Ze zal blij zijn om van Hemzelf te horen hoe het gaat.



  'Lala lalala, lala lalala...'



  Vanuit de verte horen Maria en Steffie al het feestlawaai. Kijk, een vrolijke groep mensen danst hand in hand in een lange rij. Het bandje, bestaande uit twee fluitspelers, een drummer en een citerspeler doen hun uiterste best het tempo bij te houden. Maria en Steffie verdwijnen in de keuken. In deze topdrukte is hun hulp daar hard nodig.


  Er zijn veel gasten op het feest gekomen. Gewone boeren en rijke kooplui. Geleerden met saaie kleren aan en ook de rabbi van de synagoge, die voor iedereen een vriendelijk woordje heeft. Ja, feesten wil iedereen wel. Voor een tijdje zet men zijn zorgen, pijn en verdriet aan de kant. De baasspelers doen vriendelijk en de armen hebben te eten. Was het maar altijd feest. Steffie, die even vrij heeft, loopt tussen al die zoekende mensen door. Iemand trapt op zijn teen. Een ander geeft hem een duw, maar hij trekt er zich niks van aan.



  'Hé, Jezus!' roept hij plotseling. Hij heeft zijn vriend ontdekt. Uitgelaten vliegt hij hem om de hals. O, wat heeft hij hem gemist. Altijd, als Steffie in de put zat ging hij naar Jezus. Die kon troosten als geen ander. Hij vertelde Steffie dan van het Koninkrijk van God, dat spoedig komen zou...


  Als Steffie weer terug komt in de keuken, heerst er echt een ruziestemming. Tora, de leider van het feest, schreeuwt tegen de bedienden. 'Het is jullie schuld! Jullie hebben veel te vaak wijn rondgedeeld. Wat moeten we nu beginnen?'


  'We wisten niet dat er zo weinig was...' zegt een bediende brutaal.


  'Er zijn meer gasten gekomen dan we hadden verwacht...' valt een ander hem bij. O, Steffie's hart bonst van de angst. Ruzie! Daar is hij bang voor.


  'De wijn is op!' dreunt het in zijn hoofd. Wat nou? Straks zullen de gasten boos weglopen. Dan zal de muziek zwijgen en het hele feest is naar de knoppen. Onbewust zoekt hij bescherming bij tante Maria.


  'Ik zal er wel met mijn zoon over praten,' zegt Maria tegen de leider van het feest. 'Misschien weet hij raad.'


  Voor Steffie is de lol eraf. Er heerst zo'n zenuwachtige sfeer in de keuken. Om een kleinigheidje snauwen ze tegen hem. Een beetje triest spoelt hij de borden af. Hij is blij als tante Maria even later naar hem toekomt.


  'Steffie, ik heb alles aan Jezus verteld.' zegt ze met een rode kleur, 'Ik... eh... Hij komt straks... als het zijn tijd is, zegt'ie.'


  Maria veegt langs haar ogen. Heeft ze soms gehuild?


  'Nee hoor! Maar ik was zo dom om te denken dat ik Hem kon bevelen, zoals vroeger. 'Moeder, wat heb ik met u te maken?' zei hij. Dat klonk zo hard. Ik moet eraan wennen dat Jezus nu niet meer in de eerste plaats mijn zoon is, snap je?'


  Steffie snapt het heel goed. Jezus werkt immers voor het Koninkrijk.


  'Stef, nog meer afwas,' wordt er geroepen.


  'Tante Maria,' fluistert hij nog snel, 'De bedienden... als ze maar doen wat Jezus zegt!....'


  Steffie spartelt met zijn benen omhoog over de rand van één van de zes stenen waterpotten. Poeh! Wat zit het water diep. Zijn pollepel schraapt over de bodem...



  Plotseling pakt iemand zijn benen vast en tilt hem omhoog.


  'Ha, die Stef!' lacht Jezus. 'Is er zo weinig water?'


  Ja, Steffie had bij moeten vullen, maar het was steeds zo druk. Nu dat geeft niks. Jezus geeft de andere bedienden opdracht om ze te vullen tot de rand. Die durven niet tegen te sputteren, want Maria had gezegd: 'Denk eraan. Als Jezus komt moet je precies doen wat Hij zegt.'


  'Steffie,' zegt Jezus, terwijl Hij zijn vriendje naar zich toe trekt, 'Weet je nog van dat Koninkrijk, waar we samen van droomden? Dat is nu gekomen. Iederen moet het nu zien. God wil ons een feestelijk leven geven. Schep dadelijk een beker water uit een vat en breng dat naar Tora om te proeven...'


  Steffie snapt er niks van, maar hij doet wat Jezus zegt.


  En... onder zijn handen verandert het water in wijn!!


  'Waar komt die wijn vandaan?' vraagt Tora verbaasd. 'Dat is de beste wijn die ik ooit geproefd heb.'



  Met grote stappen loopt hij, zonder op antwoord te wachten, naar de bruidegom. Die weet nergens van af.


  'Waarom heb u de beste wijn tot het laatst bewaard? Dat doet toch niemand!' roept Tora verontwaardigd. Hij heeft toch maar voor niks in de zorgen gezeten.


  Steffie en Maria die hem achterna gelopen zijn, moeten lachen om het verbaasde gezicht van de bruidegom.


  'Proost! Op het leven!' toast men overal om hen heen. De ruzies zijn over. Het feest gaat door. Steffie en Maria kijken elkaar veelbetekenend aan. Zij weten zeker dat er nog veel meer fijne dingen gaan gebeuren als Jezus maar bij hen is.


  NT40 - Petrus einde


  'Boenk! Boenk! Doe open in de naam van de keizer.'



  Midden in de nacht klinkt er een groot lawaai in het stille achterafstraatje te Rome. Een troep soldaten bonst op een houten deur. Zou er weer iemand gearresteerd worden? Voorzichtig gluren er wat nieuwsgierige buren naar buiten. Ja, ze komen die oude christen ophalen, die hier sinds een paar maanden woont. Wat moet die keizer toch van zo'n stokoude man?


  Petrus, want hij is het, moet op bevel van de officier zijn handen uitstrekken om geboeid te worden. Het flakkerende licht van de fakkel valt over het boze gezicht van de man. Petrus kijkt hem vriendelijk aan. Zacht, maar dringend vraagt hij: 'Kent u Jezus?'


  'Kop dicht!!' schreeuwt de officier.


  'Volg mij!'


  Petrus moet volgen. Als het te langzaam gaat, voelt hij een scherpe prik van een lans in zijn rug.


  Wat zullen ze met hem gaan doen? O, die Romeinen kennen zoveel gemene manieren om christenen te doden. Zal hij sterven? Petrus bidt: 'Heer, als ik moet sterven, laat het dan tot Uw eer zijn...'


  'Heb je mij lief, Simon?'


  Hé, waardoor komt die vraag nou ineens in zijn gedachten? Zonder aarzelen antwoordt hij echter: 'Ja, Here, u weet dat ik U liefheb...'


  De soldaten om hem heen verstaan niet wat hij zegt. Ze denken dat die oude man wat in zichzelf loopt te mompelen. Maar Petrus is in gedachten weer terug bij de zee van Galilea. Als in een film ziet hij alles weer gebeuren.


  Het was een paar weken nadat Jezus was opgestaan uit de dood, op die dag van dat spetterende glinsterende vissenwonder. Ze waren maar weer gaan vissen, Tomas, Natanaël, Jakobus, Johannes, Petrus en nog twee discipelen. Maar na een nacht hard werken hadden ze nog geen spierinkje gevangen. Teleurgesteld en moe roeiden ze in de vroege ochtend weer naar huis, toen ze een man aan de kant hoorden roepen: 'Gooi je net aan de andere kant uit!'



  'Het is de Heer!' riep Johannes opgewonden.


  'Jezus? Dan moet ik naar Hem toe!' schreeuwde Petrus. Hij graaide z'n jas van het bankje en... plonsde overboord. De jas kleefde aan zijn benen, zwaar als lood. Wankelend krabbelde Petrus aan de kant en holde naar Jezus. Die begroette hem hartelijk en bracht hem bij een kolenvuurtje, waar hij bibberend op de anderen wachtte.


  Er glijdt een glimlach over het oude gerimpelde gezicht van Petrus als hij eraan denkt, hoeveel ze die ochtend vingen. Honderddrieënvijftig grote vissen, Niet te geloven gewoon.



  Hij blijft even staan om op adem te komen. Gelijk is er weer die duw in zijn rug. 'Vooruit, christen, opschieten!'


  Petrus sukkelt verder, zo goed en kwaad als het gaat.


  Die maaltijd erna aan het strand is hij nooit vergeten. Hongerig als beren vielen ze aan op het verse brood en de gebakken vis. Mmmm... Petrus herinnert zich zelfs nog de geur. Hij herinnert zich ook nog heel goed hoe hij steeds naar Jezus keek, bang dat Hij weer weg zou gaan, net als de keren ervoor. Hij had willen vragen: 'Heer, gaat U nu weer door het land trekken en zieken genezen. Gaat nu Uw koninkrijk komen?'


  Maar hij durfde niet. Stel je voor dat de Heer zou zeggen: 'Jazeker, maar jou neem ik niet meer mee. Jij hebt drie keer geschreeuwd dat je me niet kende.'


  Jezus heeft dat vast gemerkt, want na de maaltijd zei Hij: 'Simon, zoon van Johannes, hou je van me, meer dan de anderen?'


  'Jjjja, Heer,' had hij gestotterd, 'U weet het...'


  'Weid mijn lammetjes!'


  Vreemd eigenlijk dat hij niet meteen begreep dat de Heer hem een nieuwe taak gaf. Hij mocht nog al liefst voor de kinderen gaan zorgen. Maar in plaats van blij te worden, werd hij juist verdrietig. Nog eens vroeg Jezus hem: 'Heb je me echt lief, Simon?'


  En zelfs voor de derde keer. Wanhopig dacht Petrus: 'Zie je wel, Jezus gelooft me niet meer...'


  Met zijn handen uitgestrekt in een moedeloos gebaar, riep hij uit: 'Heer, U weet alle dingen. U weet toch dat ik U liefheb?'


  'Zorg dan voor mijn schapen.' zei Jezus weer.


  Toen pas drong het tot Petrus door wat dat betekende: Jezus had hem vergeven en gaf hem weer een taak!


  Een lastige traan drupte op Petrus' baard maar door zijn tranen heen lachte hij. Gelukkig! Alles was weer goed. En nu, vele jaren later weet de oude gevangen discipel nog precies wat Jezus nog meer zei: 'Nu kun je nog doen en laten wat je zelf wilt, Simon. Maar als je oud geworden bent, zul je je handen uitstrekken. Ze zullen je boeien en brengen waarheen je niet wilt.'


  Hierna stond Jezus op en zei: 'Volg Mij!'


  'Hé, ouwe man, hierheen!' schreeuwt een soldaat.



  Met een schok komt Petrus weer tot de werkelijkheid. In het eerste schemerlicht van de ochtend ziet hij de omtrekken van de gevangenis al. Wat Jezus heeft voorspeld is allemaal uitgekomen. Overal heeft Petrus de blijde boodschap mogen vertellen. Petrus, de visser van vis, is echt een visser van mensen geworden. Wat zou hij nog graag even zijn vriend Johannes willen zien, of één van de anderen. Maar nee, deze weg moet hij alleen gaan. Knarsend zwaaien even later de gevangenisdeuren open. Met een glimlach begroet Petrus zijn bewakers. Een paar dagen later is hij bij de Heer.


  Petrus had Hem lief tot het einde.


  NT41 - De laatste uren van onze lieve Heer


  Hoe laat is het?



  Als je geen horloge hebt is het erg vervelend. Alles gaat op tijd. Eten, slapen, naar school, zwemles… Hoe laat is het?


  In de grotemensenwereld is het nog veel erger. Zakendoen, vergaderen, avondje film, bezoek aan vrienden. Alles gaat op tijd.


  Er is voor alles een tijd, maar sommige tijden zijn belangrijker dan andere.


  De allerbelangrijkste tijd van de hele wereldgeschiedenis, de allerspannendste voor de mensheid, was toen Jezus de laatste hand legde aan het repareren van de brug naar God voor alle mensen. Zouden we voor eeuwig verloren gaan of zou het Jezus lukken om de dood te overwinnen… Kijk maar mee op de klok in het verslag van de evangeliën.


  Zes uur ’s avonds



  Verslag van Lucas, die er zelf wel niet bij was, maar het verhaal van Jezus’ moeder hoorde.


  “In de opperzaal, waar Petrus en Johannes alles hadden klaargezet voor de pesachmaaltijd gaat Jezus aanliggen aan de tafel (In die tijd lagen ze op banken tijdens het eten.) Hij zegt: ‘Ik heb er hevig naar verlangd om dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’”


  Ja, Jezus zelf zal het paaslam zijn. Zijn bloed gaat geofferd worden om ons te beschermen tegen de macht van de dood. Net als destijds in Egypte. Jezus wist van te voren wat hem te wachten stond. Zou hij wegvluchten nu het nog kan?


  Nee, God dank, Jezus gaat er voor. Zelf stuurt hij Judas weg om te doen wat hij moet doen…


  Negen uur ’s avonds.



  Donkere schaduwen in de tuin van Getsemané. Jezus is aan het smeken en bidden tot zijn vader.


  ‘Vader, ik ben zo dodelijk bang, alstublieft als het mogelijk is laat deze beker dan aan mij voorbijgaan.’


  Zijn gezicht is nat van het zweet. Het druppelt rood als bloed op de grond.


  Dit moment is zo spannend. De hele natuur schijnt de adem in te houden. Zou Jezus van de zaak afgezet worden? Wil Jezus van de zaak afgezet worden. Het komt er echt op aan.


  Op zo’n moment heb je vrienden nodig, die bij je blijven en een arm om je heenslaan. Waar zijn die vrienden? Liggen ze ook op hun knieën te bidden, een eindje verderop dan misschien? Nee hoor! De discipelen … slapen.


  Lucas schrijft: ze waren van verdriet in slaap gevallen.


  Jezus moet dus helemaal alleen vechten tegen de doodsangst.


  ‘Vader, laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren!’ roept Jezus tenslotte totaal uitgeput. Dan komt er Goddank een engel uit de hemel om hem kracht te geven.


  In de verte klinkt het gestamp van soldatenlaarzen.


  Jezus loopt niet weg, Hij gaat de confrontatie aan.


  Twaalf uur



  De arrestatie. Gekletter van zwaarden en stokken. Een legertje tempelpolitie met lantaarns en fakkels komt op Jezus af. Johannes was erbij. Hij schrijft er over.


  “Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’


  Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’


  ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas zijn verrader erbij stond.


  Toen hij zei: ‘Ik ben het,’deinsden ze achteruit en vielen op de grond.’


  Ieder ander zou nu snel zijn kans grijpen en vluchten, gebruik makend van de duisternis. Maar Jezus liet zich arresteren. Weet je wat hij zei?


  ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ 


  Hij zei het recht in het gezicht van de duivel. Zo handelde hij werkelijk als onze Goede Herder, die zijn leven inzet voor zijn schapen.


  Drie uur ’s nachts



  Na urenlange pesterijen, slaan, geselen, vernederingen van de soldaten op de binnenplaats van het huis van de Hogepriester gaat Jezus eindelijk de raadszaal binnen. De voltallige raad is aanwezig. Marcus, de tolk en vertaler van Petrus, beschrijft het zo: ‘De hogepriester en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen, maar dat lukte hun niet… ‘


  Als Jezus zelf was blijven zwijgen hadden ze hem gewoon weer los moeten laten. Hij had immers niets kwaads gedaan.


  Goddank, was Jezus er niet op uit om zijn eigen hachje te redden, want toen de hogepriester hem vroeg: ‘Ben je de messias, de zoon van de Gezegende?’ zei hij: ‘Dat ben ik!….’


  Zes uur ’s morgens



  De klok tikt maar door.


  Van het kastje naar de muur gestuurd worden oftewel van de raad naar Pilatus en van Pilatus naar Herodes en van Herodes weer naar Pilatus. Wat wordt er gesold met Jezus. Hoe houdt hij het vol.


  Volgens Johannes riep Pilatus vanaf het balkon van het gerechtsgebouw na een gesprek met Jezus: IK VIND GEEN SCHULD IN HEM.’


  Toch werd hij, de onschuldige, ingeruild voor Barabbas, een rover, en overgeleverd om gegeseld en gekruisigd te worden.


  Zou Jezus een legioen engelen erbij roepen om hem alsnog bevrijden? Goddank, Jezus dacht aan ons, aan onze redding en niet aan zichzelf.


  Negen uur ’s ochtends



  Het wordt erger en erger. Golgotha, centrum van de wereldgeschiedenis wordt bereikt. Feller en feller wordt de pijn. De ene pijnscheut vlamt op voordat de andere is gedoofd. Dit is de hel. Koortsig perst Jezus de lucht uit zijn longen.


  En wat doen ze met zijn kleding? Soldaten scheuren ze van zijn lijf. Hij zal zijn mooie dure jas nooit meer dragen. Raar idee, eigenlijk. Nu staat de Zoon van God in Adamskostuum.


  Adam zondigde, Jezus droeg de straf


  Adam verborg zich, Jezus zei: Hier ben ik.


  Adam werd gekleed in een dierenvel, Jezus werd naakt. Hij was het lam.


  En als Jezus op het kruis wordt gespijkerd klinkt er geen stem uit de hemel, zoals bij Abraham. God zij dank!


  Twaalf uur ’s middags



  In het hele land duisternis, drie uur lang! De engel des doods gaat als een beest te keer. Het bloed van ons paaslam drupt en drupt op de grond. Voor onze genezing en voor onze redding.


  Alle evangeliën schrijven erover. Lukas rapporteert:


  ‘De zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.’


  Dat is het teken: God is weer met ons, de weg is open.


  Johannes voegt er aan toe: Toen wist Jezus dat alles was volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden.


  HET IS VOLBRACHT!



  Jezus buigt zijn hoofd en geeft zijn geest in handen van zijn Vader.


  God zij eeuwig dank voor de weg naar God, waarover jij en ik mogen lopen.


  Jezus is de weg en door zijn opstanding uit de dood bewijst hij ook het leven te zijn.


  Amen.


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


  NT42 - Bericht aan Theofilus en iedereen die het verder maar horen wil


  ‘Zeg dokter Lucas.” vraagt Theofilus, een geleerde Griekse man aan zijn vriend, terwijl hij een druif in zijn mond steekt.



  Ze zitten samen in een zuilengang van een mooi wit huis te praten over wat er gaande is in het land.


  “Ik hoor zoveel verhalen over Jezus, en neem me niet kwalijk: heel sterke verhalen. Wat móét ik daar nu mee? Stel je voor dat ik een stel kletsverhalen zou gaan geloven – dan maak ik me toch belachelijk?”


  Lucas knikt en strekt wat onrustig zijn lange benen even uit. Theofilus raakt een goed punt aan. Daar zit hij zelf ook al een tijd over na te denken. Het wordt hoog tijd, dat er eens iemand komt die alles nauwkeurig uitzoekt en precies opschrijft wat er is gebeurd met Jezus, de zoon van God. Van het begin tot het eind. Zijn vriend Paulus heeft dat ook al eens voorgesteld. Na een korte aarzeling zegt hij dan:


  ‘Theofilus, jouw vraag is van het grootste belang. Het wordt tijd dat ik aan de slag ga om alles haarfijn te onderzoeken en op schrift te stellen. Ik ga tijd vrij maken voor dit project. We moeten het vragen aan mensen die er met hun neus bovenop gestaan hebben... Niemand zal mij iets op de mouw spelden, Theofilus!’


  En zo begint Lucas aan een veelomvattend karwei. De waarheid boven water te halen. Onomstotelijk. Vele maanden en veel bezoeken later staat alles nauwkeurig op schrift. Het wordt genoemd: het evangelie van Lucas, deel 1. Theofilus was er maar wat blij mee. Hij liet het overschrijven en deelde de exemplaren met gulle hand uit. Het ging over Jezus’ geboorte tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen had gezegd wat hun opdracht was. Wat een verrukkelijk boekje!! Maar toch wilde Theofilus nog meer weten. Hoe ging het nu met het koninkrijk van God, met de jonge kerk? ‘Theofilus, vriend van God,’ schrijft Lucas nadat hij zijn van zijn verlangen had gehoord, ‘het gaat geweldig goed met de kerk. Ook dat heb ik precies uitgeplozen. Ik stuur u nu mijn tweede boekje. Kopieer het zoveel u maar wil, want iedereen moet het horen.´


  Het boekje noemt men: DE HANDELINGEN DER APOSTELEN. Het begint waar het eerste boekje eindigde. Met Hemelvaart. 


  “Wauw!” zegt Petrus. Hij laat zijn handen zakken, die hij opgeheven had naar de hemel. De twee mannen in witte kleren, die hen toegesproken hebben, zijn weer verdwenen, maar wat meer is JEZUS IS WEG, VERDWENEN, NAAR DE HEMEL GEGAAN. Hij kijkt de kring van zijn vrienden eens rond en zegt nogmaals uit het diepst van zijn hart: ‘Wauw!! Halleluja!’ “Hij heeft de hele wereld lief!’ zegt Johannes, diep onder de indruk. ‘kun je je dat voorstellen? Niet alleen de Joden, maar alle mensen tot het uiterste van de aarde…’ ‘’t Is niet te geloven,’ zucht Tomas. ‘Tomas!!!’ roepen ze allemaal in koor. Lachend. Tomas wuift met zijn hand, ‘Jaja! Dit keer geloof ik het echt, ik bedoelde…’ ‘Actie mannen,’ zegt Simon de IJveraar, ‘kom op. Jullie hebben gehoord wat Jezus zei. ‘Blijf in de stad totdat jullie kracht hebben gekregen uit de hoge. Wat gaan we dus doen?’ ‘Je hebt gelijk, Simon,’ roepen ze, ‘Op naar de bovenzaal. Wat is dit allemaal spannend!!!’ Opgewonden vertrekt de groep discipelen naar de bovenzaal in Jeruzalem, waar ze ook het laatste avondmaal gebruikt hebben.


  ’t Is een hele klim om in de zaal te komen, al die trappen… Maar ze voelen zich er thuis na alles wat er gebeurd is. Thuis? Nou ja, een thuis hebben ze niet. Thuis is eigenlijk waar ze allemaal zijn. Zo zien ze dat na drie jaar omzwervingen. Al spoedig krijgen ze visite. Het gerucht dat Jezus naar de hemel is gegaan verspreidt zich snel onder de aanhang van de Heer. Iedereen wil er het zijne van weten. Na een paar dagen zijn er al zo’n 120 mensen bij elkaar. Het wordt dringen en opschuiven.


  Het is extra druk, omdat het oogstfeest voor de deur staat, waardoor er veel mensen naar de tempel zijn gekomen om te feesten. Soms gaan er een paar eten kopen, of bidden op het tempelplein. Er zijn kinderen bij en oude mensen. Het is een gekakel van jewelste. Er wordt half zingend gebeden; de een doet het luider, zangeriger, sneller dan de ander. Anderen praten er gewoon doorheen, waardoor een mengelmoesje van geluiden ontstaat. Er is zoveel liefde onderling. Niemand heeft zin om naar huis te gaan, hoewel de zaal afgeladen vol is. Maar ondanks hitte en drukte blijven alle gelovigen eendrachtig bijeen. Soms ineens is het stil, dan begint iemand te vertellen, wat Jezus voor hem of haar heeft gedaan. Soms snikt iemand. De emotie is te snijden.


  De elf discipelen vormen het middelpunt van de drukte, want zij waren alle dagen bij Jezus. Vroeger waren ze met z’n twaalven, maar Judas leeft niet meer. Het voelt als een gemis, want het horen er twaalf te zijn. Daarom stelt Petrus dan ook op een gegeven moment voor: ‘Broeders en zusters, de taak die we moeten gaan vervullen behoort door twaalf apostelen te worden gedaan. We moeten iemand erbij hebben. Iemand, die van alles afweet, die elke dag met ons optrok. Verschillende handen gaan omhoog. ‘We gaan loten en moge God degene aanwijzen die hij uitkiest.’ En, wat denk je… het lot valt op Mattias. Hij wordt door iedereen gefeliciteerd.


  Die nacht erna, de nacht voor Pinksteren kan niemand slapen. Er wordt voortdurend vurig gebeden. En verteld van de grote daden van Jezus. Alsof er een dijk doorgebroken is zo komen de verhalen los, van Jezus die een blinde genas en een bezetene bevrijdde. Lazarus vertelt van zijn opstanding en Jacobus van de tempelreiniging… Mattias doet enthousiast mee…


  De halleluja’s zijn niet van de lucht. Een haan kraait in de verte, maar niemand hoort het. De ochtend is aangebroken. Honderdtwintig mensen staan God te loven en te danken met de handen in de lucht. En dan gebeurt datgene wat Jezus heeft beloofd. Gods Geest daalt neer op zijn volk. Plotseling klinkt er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag. Die storm waait door de ramen naar binnen en vult het huis. Ze worden allen aangeraakt met kracht. Op hun hoofden vuurvlammen… Ongelofelijk! De volgelingen van Jezus beginnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hun ingeeft!! Het gaat maar door en het gaat maar door…


  Op het tempelplein komen steeds meer mensen. Ze horen het lawaai en roepen: ‘Hé, wat gebeurt er bij jullie?’ ‘Volgens mij zijn ze gewoon dronken,’ roept een koopman en spuugt minachtend op de grond. ‘Welnee, man, ik hoor ze in mijn eigen taal spreken. Hoe kan dat nou? Ik dacht dat het domme mensen uit Galilea waren. Hoe kan dat?’ ‘Ja, ik hoor ook mijn eigen taal, en ik, en ik….’ ‘O ja, wat zeggen ze dan?’ vraagt de koopman, die niet wil toegeven dat hij het fout heeft. ‘Ze vertellen van de grote daden van God… ‘ Wat is dit toch, mensen?… ‘Hé, jullie daar, vertel op. Zijn jullie doof of zo. Waar is jullie leider?’ De menigte groeit maar aan. Het zijn er al duizenden. Ze rekken hun nekken om maar niets te missen. Eindelijk komt Petrus naar buiten en de anderen volgen hem. Ze stralen van blijdschap en beginnen aan ieder die het horen wil in hun eigen taal te vertellen, dat Jezus’ koning is. Als Petrus met zijn hand tot stilte maant wordt het eindelijk weer rustig. ‘We zijn niet dronken,’ begint hij. ‘Het is pas negen uur ’s ochtends. Nee, dit is al lang geleden geprofeteerd door de profeet Joël….’  Die toespraak van Petrus is zo mooi, zo indringend. De mensen die hem aanhoren gaan in Jezus geloven. En ze vragen wat ze moeten doen om gered te worden. ‘Bekeer je en laat je dopen,’ zegt Petrus, ‘en dan zul je ook zo blij worden als wij…’ Op die dag, de eerste Pinksterdagl worden er drieduizend mensen gedoopt. En dat is een goeie start voor de kerk van Christus!


  NT43 - De Hemelvaart van onze Meester


  Stel je voor dat jij door Nederland werd uitgekozen om naar de Olympische spelen te gaan. Je mag ons land daar vertegenwoordigen in hardlopen.



  En wat gebeurt er? Na een ongelofelijk inspannende race laat je alle andere renners ver achter je en je wint de gouden plak. Kun je het je voorstellen?


  Wat moet er dan gebeuren? Juist ja, je komt op het erepodium te staan, op het hoogste treetje en je krijgt de Olympische medaille uitgereikt. Wat een belevenis. Je popelt van verlangen om naar je land en je huis af te reizen en hem aan je vader, moeder of je vrienden te laten zien.


  Nou zo iets dergelijks gebeurde er ook met Jezus, toen hij de klus geklaard had om de mensheid te redden. Hoor maar:


  Het is nu al veertig dagen nadat de Heer Jezus uit het graf opstond.



  Op een klein bankje in de opperzaal zitten twee mannen samen te lachen en te praten. Het zijn de twee broers Jacobus en Petrus. Ze houden elkaars handen vast.


  “Sjonge, Petrus, weet je nog wel, dat we zo bang waren toen we de Meester voor de eerste keer na zijn opstanding in ons midden zagen staan?’ zegt Jacobus lachend.


  ‘Nou en of, Jacobus, ik schrok me een ongeluk. Ik dacht echt dat het een geestverschijning was! Trouwens wij allemaal toch?’ Petrus draait zich om naar de andere discipelen, die bezig zijn de tafel te dekken.


  De anderen roepen instemmend van ja.


  ‘Jij zag zo wit als een doek, man!’ roept Filippus.


  Dat vindt Petrus niet zo leuk om te horen. Hij is graag de stoerste.


  Jacobus praat er maar gauw overheen.


  ‘Gelukkig toonde Jezus ons zijn handen en voeten…’ herinnert hij zich


  ‘Ja, en hij ging zelfs vis zitten eten. Nou ja, een spook kan dat natuurlijk niet. Wat waren we blij, hè jongens? En daarna hebben we hem nog vaak gezien. ‘k Ben benieuwd of hij vanavond ook bij ons zal zijn.’


  De twee broers staan op om de handen te gaan wassen. De geur van gebraden vlees en vers brood doet iedereen het water in de mond lopen.


  ‘Wat denken jullie,’ vraagt Matteus, ‘zou het nog lang duren voordat Jezus het koningsschap over Israel zal herstellen?’


  Dat kun je aan hemzelf vragen, Matteus, ‘kijk eens wie daar is…’


  ‘Meester!!’roept iedereen verrast. Ze rennen naar hem toe…


  Tijdens die maaltijd zegt Jezus erg belangrijke dingen.



  ‘Alleen mijn Vader weet de juiste tijd waarop het koningschap hersteld wordt,’zegt hij, terwijl hij hen ernstiger dan anders ieder persoonlijk aankijkt. ‘Dat hoeven jullie niet te weten. Maar als ik er niet meer ben, blijf dan in Jeruzalem. Wacht samen op de belofte van de Vader, de Heilige Geest. Daar heb ik al eerder met jullie over gesproken, weten jullie nog? Ik zei dat Johannes doopte met water, maar dat jullie met de Heilige Geest gedoopt zouden worden.’


  De mannen kijken hem niet begrijpend aan. Met de heilige Geest gedoopt worden? Wat houdt dat in? Er gaat iets gebeuren, dat is nu wel zeker, maar… wat wordt er van hen verwacht. Geeft Jezus hen nu een opdracht?…


  ‘Heer, wat moeten we met die heilige Geest doen?’


  ‘Luister goed,’ zegt Jezus, terwijl hij hun verstand opent voor het begrijpen van de Schriften, ‘alles wat over mij geschreven staat in de boeken van Mozes en de profeten en in de Psalmen moest in vervulling gaan.’


  O, wacht even… Ja natuurlijk! De puzzelstukjes vallen op hun plaats.


  Ineens snappen ze dat psalm 22 op de Heiland slaat en Jesaja 53 ook en de vorm van de tabernakel, en …. Het lijkt wel of er een deur wordt geopend. Ze worden gloeiend van opwinding.


  ‘Ik moest lijden en sterven en op de derde dag opstaan uit de dood… ‘


  Jezus veegt zijn handen af aan een doek en staat op. ‘Kom laten we naar de Olijfberg gaan,’ stelt hij voor


  Ze laten de boel de boel en slaan hun mantels om. Wat heerlijk om samen een wandeling te maken, dan kunnen ze nog eens goed over alles nadenken. De gesprekken zijn levendig en opwindend, wat nog wordt versterkt door de stevige bries die waait op de top van de Olijfberg. Wat een heerlijk uitzicht is dit toch.


  De Meester gaat verder met zijn uitleg van daarnet.


  ‘In mijn naam worden alle volken opgeroepen om tot inkeer te komen, opdat hun zonden vergeven zullen worden.’


  Petrus wil de Heer niet onderbreken, dat zou ongepast zijn, maar hij denkt: ‘Wat krijgen we nou? Alle volken? Dus is het heil dan niet alleen voor Israël?’


  ‘Alle volken moeten het horen,’zegt Jezus met nadruk, ‘tot aan het uiterste van de aarde en dat is jullie opdracht. Ga het vertellen aan iedereen en begin bij Jeruzalem. Wees niet bevreesd, ikzelf zal er voor zorgen dat jullie kracht krijgen door de heilige Geest. Blijf tot die tijd wachten in Jeruzalem…’


  Petrus valt op zijn knieën en Andreas valt naast hem neer. Deze Jezus, hun vriend is werkelijk Gods Zoon, ze aanbidden Hem. De meeste anderen volgen hun voorbeeld en dat is heel wat voor een Jood, want die aanbidden niemand anders dan God. Ze sterven nog liever…


  ‘Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde,’ klinkt het dan uit Jezus’ mond. ‘Ga op weg en maak alle volken tot mijn discipelen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Leer hen dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd altijd dit voor ogen…’ Jezus stem vervaagt wat, klinkt verder weg, zachter en zachter, ‘Ik ben met jullie, alle dagen tot de voleinding van de wereld…..’


  Ze kijken omhoog en zien hem tot hun stomme verbazing omhoog geheven worden, opgenomen in een wolk.


  Ze kunnen niets uitbrengen van ontzag, springen op en wijzen… daar… daar gaat hun vriend… naar huis, naar het huis van zijn Vader, de hemel om zijn prijs, het koningschap in ontvangst te nemen.


  Als Jezus uit het oog verdwenen is blijven ze nog naar de hemel staren, totaal beduusd, totdat er twee mannen in witte kleren bij hen komen staan, die hen tot de werkelijkheid terug trachten te brengen.


  ‘Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen,’ zeggen ze, ‘zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’


  Een engelenboodschap? Wat gebeurt er op deze merkwaardige dag, deze hemelvaartsdag!


  Hoe ze in Jeruzalem gekomen zijn, weten de discipelen zelf niet meer. Wat een Overwinnaar is hun Heiland en Heer: Jezus Christus, Zoon van God.


  


  



  



  



  



  


  


  



  



  


  


  NT44 - Al het geluk voor Joram


  Wat is het toch altijd druk bij de Schone Poort van de Tempel te Jeruzalem. Honderden mannen en vrouwen klimmen dagelijks de trappen op. Ze gaan door de poort om in de Tempel te bidden. Daarom heeft Joram, de verlamde man, daar zijn vaste plekje gekozen. Mensen die tot God bidden, geven graag geld aan een arme stumper. Soms haalt hij veel geld op en soms, als de belasting weer eens verhoogd is, wat minder. Zou hij vandaag minder geluk hebben? Ga je mee kijken? Het is een warme dag in het jaar 33 na Christus.



  'Opzij! Opzij! Mogen wij er even door?'



  Moshe en Jacov sjouwen met hun vriend Joram door de mensenmenigte. Pft! Wat is hij zwaar. Ze dragen hem de trappen op en leggen hem naast de poort neer.


  'Zo. Op je vaste plekje, hè, Joram? Zit je zo goed?' vraagt Moshe. 'Hier is je waterkruik. Enne veel mazzel, hoor! (veel geluk!)


  Jacov zegt: 'Mazzel tov, Joram! Tot vanavond maar weer.'


  De invalide man tilt met moeite zijn rechterhand omhoog om hen te groeten. 'God zegene jullie, hoor!'


  Hij schuift wat dichter naar de muur.


  Leunend tegen de witte pilaar kan hij zich een tijdje rechtop houden. Zijn magere handen grabbelen naar het houten bedelschaaltje en hij begint te roepen: 'Geld alstublieft! Heeft u nog wat voor een arme stumper als ik.'


  Daar zit hij dan, net als gisteren en eergisteren en de dag ervoor. De mensen kennen hem goed. Sommigen gaven hem al wat kopergeld toen ze nog kinderen waren. Joram is al meer dan veertig jaar verlamd. Vanaf zijn geboorte. Werken kan hij niet en bidden in de tempel ook niet, maar het ergste is wel dat domme gepraat van de mensen. Ze zeggen tegen elkaar: 'Het is de straf van God.'


  Dan voelt Joram zich zo ellendig. Het is net of hij er niet bij hoort. Gelukkig heeft hij een paar fijne vrienden die hem elke dag hier neerzetten.


  'Geld alstublieft... Dankuwel!'


  'Ben je klaar, Johannes?' vraagt Petrus ongeduldig. 'Er lopen al zoveel mensen naar de tempel.'



  'Ja, ik kom!' antwoordt Johannes. Hij gespt zijn lange mantel om. Samen lopen ze naar de tempel. Het is al bij drieën, bijna gebedstijd.


  'Het is geweldig, Petrus!' zegt Johannes blij. 'Nu kwam er weer iemand bij me om te vertellen dat hij al zijn geld aan de arme mensen heeft gegeven. Het was Stefan, de verver, weet je wel?'


  'Fijn, zeg!' roept Petrus enthousiast, 'Het werk van Jezus gaat door. Heb je al gehoord van...'


  Petrus kan zijn zin niet afmaken, want door de drukte worden ze uit elkaar gedreven. Vrouwen en kinderen, grijsaards en schriftgeleerden, alles krioelt door elkaar.


  Juist willen ze door de poort lopen, als Johannes iemand aan zijn jas voelt trekken. Hij draait zich om en ziet Joram zitten.


  'Hebt u wat geld, alstublieft voor een arme stumper als ik?' vraagt de man.


  'Petrus, kom eens hier!' roept Johannes.


  Joram laat zijn hoofd hangen. Hij kijkt naar beneden, want zijn rug doet erg pijn als hij maar steeds omhoog moet kijken. Petrus ziet hem daar zitten, een man van een jaar of veertig, helemaal kromgegroeid.


  ''t Is echt een stumper.' denkt hij, 'Maar in Gods naam kunnen we hem helpen...'


  'Kijk me eens aan, vriend.' zegt hij.


  Joram denkt dat hij geld krijgt. Zijn ogen gaan naar de handen van de discipelen en dan naar Petrus' gezicht.


  'Nee,' zegt Petrus, ''t Gaat nu even niet om geld. Dat hebben wij ook niet. Maar in de naam van Jezus, ga lopen!'


  Hij grijpt Joram bij de hand en helpt hem overeind. Joram voelt zijn enkels stevig worden. Hij staat op, wankelt even en... begint zowaar te lopen. Heel voorzichtig!


  Het gaat steeds beter. Hij maakt een sprongetje, nog één en nog één...


  'Halleluja!'


  Er komen mensen om hen heen staan, steeds meer. Degenen die achteraan staan rekken zich op de tenen om ook iets te zien. Kleine kinderen wringen zich tussen de benen van de grote mensen door.


  Als Moshe en Jacov horen dat hun vriend genezen is, gaan ze natuurlijk snel op zoek naar hem. Ze vinden hem in de Zuilengang van Salomo.



  'Ik ben genezen!' schreeuwt Joram


  Hij huppelt en springt om het hen te tonen.


  'Hoe?' vragen ze verbaasd.


  'Dat hebben zij gedaan!' wijst Joram.


  Petrus schudt heftig van nee. Laten ze nou alsjeblieft niet denken dat zij dat kunnen.


  'Wij niet. Jezus!' verklaart hij lachend.


  Dit wordt de kans van de week om over de Heer te vertellen. Over zijn dood en opstanding uit de dood. Over het plan van God met de wereld. Hier en daar klinkt boos gemompel. Dat komt vooral van de wetgeleerden. Die willen niet dat er zoveel over Jezus wordt gesproken. Ze zouden het liefst die gehate discipelen in de gevangenis zetten. Maar anderen luisteren aandachtig en gaan in Jezus geloven. Het is al pikkedonker als Joram en zijn vrienden naar huis gaan.


  'Wat een dag!' zegt Joram, 'Nooit hoef ik meer te bedelen buiten de Tempel. Ik hoor er nu ook bij!'


  'Joram!' Moshe slaat hem vriendschappelijk op de schouder, 'Man, jij hebt vandaag echt mazzel gehad!'


  Daar zijn ze het alledrie roerend mee eens.


  NT45 - De discipelen bevrijd


  Het is warm, erg warm in Jeruzalem. Bijna iedereen doet een middagslaapje ergens in de schaduw. Het Tempelplein ligt er verlaten bij. Verlaten? Niet helemaal.



  Daar in de Zuilengang van Salomo, de koelste plek van de Tempel, is nog een aantal mensen bijeen. Zij doen geen middagslaapje. Het zijn de vrienden van Jezus. Petrus is er en Johannes... Ze delen brood en water uit aan een paar hongerige, doodarme mensen. En straks zal Matteüs een mooi verhaal vertellen van wat Jezus leerde en deed. Wat geweldig, dat de leerlingen van Jezus precies zo doen zoals Hij het hun geleerd heeft.


  In één van de bijgebouwen staat de Hogepriester. Hij zet zijn mooie witte tulband op. Er zit een gouden band omheen.



  'Heilig voor de Here.' staat daarin gegraveerd.


  Maar of deze Hogepriester nou wel zo heilig is...


  Het is dezelfde Hogepriester die Jezus heeft laten kruisigen.


  En ook Jezus' volgelingen haat hij uit het diepst van zijn hart.


  Kijk, daar wordt het gordijn opzijgeschoven. Drie wetgeleerden stappen binnen.


  'Sjalom, Annas,' zeggen ze met een buiging, 'Hebt u het al gehoord. Die gabbers van Jezus staan weer in de tempel. Ze blijven het volk leren dat Jezus de Messias is. We moeten er een eind aan maken.'


  'Roep de officier van de Tempelpolitie!' zegt Annas boos. 'We gaan eens even flink actie ondernemen!'


  Door de Gouden Poort lopen drie armoedig geklede kinderen. De oudste, een jongen van een jaar of tien, draagt een klein meisje op zijn rug. Zijn zusje houdt stevig de punt van zijn jas vast.



  'Loop nou door, Zena,' zegt de jongen.


  'Kijk, daar moeten we zijn, bij die pilaren. Dat heeft de waterverkoper gezegd.'


  'Ik heb zo'n honger!' klaagt Zena.


  Het meisje op de rug kreunt. Het heeft koorts. Mika, de grote jongen voelt de warmte van haar lijfje door zijn dunne jas heen stralen. Hij versnelt zijn pas. Zena sloft vermoeid mee. Ach, ze hebben ook al zo lang gelopen. De drie kinderen, afkomstig uit een dorpje in de buurt, zijn met hun zieke zusje op weg naar de apostelen.


  'Uit de weg! Zoon van een hond!' hoort hij plotseling tegen zich schreeuwen. Mika springt verschrikt opzij. O, kijk, daar komt de Hogepriester aan. Tempelpolitie omringt hem.


  Vol ontzag kijkt hij hem na. Waar zou die allerbelangrijkste man naar toe gaan? Annas gaat naar de Jezusmensen. Alle apostelen worden gearresteerd. Wat erg! Nu is het feest voorbij. Tranen schieten in Mika's ogen. Hoe moet het nou met zijn zieke zusje?


  'Here God, help ons toch, alstublieft!' bidt hij zacht.


  'O Here, help ons toch, alstublieft!' bidden ook de apostelen.



  Ze zitten in de vieze gevangenis. Het stinkt er naar schimmel en urine. Een kakkerlak loopt over de muur. Wie zal nu het werk van Jezus voortzetten? Zullen ze nu allemaal gekruisigd worden?


  Langzaam wordt het nacht. Hun fluisterende stemmen verstommen. Ze vallen in slaap op de bank, dicht tegen elkaar aangekropen voor de kou.


  Duizenden sterren stralen aan de hemel. De maan stuurt een straaltje door het raam van het huis van de Hogepriester. Die slaapt onrustig. Hij droomt van een rare koning die hem wil pakken. O, dat komt vast en zeker door de gebeurtenissen van die middag. De maan schijnt ook door de tralies van de gevangenis. Daar slapen de apostelen tegen elkaar aangeleund in de koude cel. Zij hebben vredige dromen.



  Een klein olielampje flakkert door de tocht van de deur.


  Er komt iemand de cel binnen.


  'Opstaan, mannen!' klinkt het helder en klaar.


  De vrienden van Jezus schrikken wakker. Opstaan? Nu, in de nacht? Vlug graaien ze hun sandalen bij elkaar. De mantels worden omgegespt en dan lopen ze nog slaapdronken, achter de man aan die hen riep. Moeten ze verhoord worden?... Gemarteld misschien? Ze durven geen woord met elkaar te wisselen, bang dat de soldaat boos wordt.


  Een ding is wel vreemd. De gevangenisdeuren gaan zomaar open. Waarom gebruikt die soldaat geen sleutels? En waar is de wacht?


  Even later staan ze op straat. De koele nachtlucht slaat fris tegen hun gezicht. De soldaat keert zich om en glimlacht. Hij is beslist geen kwaaie.


  'Ga terug naar de Tempel,' zegt hij, 'Daar is nog veel werk te doen.'


  Terug naar de Tempel? Zijn ze dan vrij?


  Ze roepen door elkaar heen.


  Als ze nog wat aan de soldaat willen vragen, is hij verdwenen.


  'Een engel!' zegt Tomas verbaasd. 'Volgens mij was dat...'


  'Een engel van God, die ons bevrijdde!' roepen ze nu allemaal dooreen. Ze kunnen het haast niet geloven.


  Even later lopen ze weer op het Tempelplein. De opkomende zon kleurt de hemel prachtig rood en oranje. Het is net alsof de hemel mee wil doen met het feest, dat weer gaat beginnen.


  De drie kinderen, die in een donker hoekje bij de poort liggen te slapen worden wakker van het gepraat. Wat zijn ze blij. Daar zijn de Jezus mensen weer. God heeft hun gebed verhoord. Met zijn zieke zusje op de arm en Zena aan de hand, loopt Mika naar Petrus toe. En Petrus bidt voor haar in de naam van Jezus. Meer en meer mensen komen eraan. Ze dragen zieken mee op veldbedden en matrassen...


  De soldaten kijken wel op hun neus als ze merken dat alle gevangenen weg zijn. Hoe is dat nou mogelijk? De Hogepriester laat iedereen streng ondervragen. Hij is witheet als hij hoort dat die gabbers van Jezus gewoon weer op het Tempelplein staan. Ja, niets kan het feest van God tegenhouden, geen boze woorden, geen gevangenismuren, geen geselslagen, niets!



  Het feest gaat gewoon door tot nu toe.


  NT46 - Stenen voor brood


  'Brood,' bidt Stefanus zacht, 'Heer Jezus, we hebben weer brood nodig voor al die hongerige mensen.'



  Het is nog warm en droog in Jeruzalem. Binnen enkele weken zal de regentijd aanbreken. Stefanus, de diaken, staat bij de ingang van de grote zaal. Hij groet de mensen die binnenstromen: armen, zieken, blinden, maar ook priesters, kooplui, moeders en kinderen.


  'Sjalom, Stefanus!' klinkt het.


  Sommigen hebben brood meegenomen om uit te delen.


  'Stefanus,' roept een aardig meisje met zwarte krullen en vrolijke ogen. 'Zal ik weer met kruiken water rondgaan?'


  Stefanus lacht naar Prisca, zijn zusje. Hij knikt. Daar gaat ze al weer. Ze is zo trots op haar broer. Hij is zo wijs en verstandig. O, ze wilde wel, dat ze wat meer op hem leek. Timon en Parmenas, twee andere diakenen, wijzen de mensen een plaatsje. Als iedereen zit, vraagt Timon om stilte. Dan begint Stefanus te spreken. De mensen luisteren aandachtig. Ze zien zijn gezicht stralen als hij over Jezus vertelt. Straks zullen ze naar hem toekomen met hun pijn en verdriet. Als Stefanus voor hen bidt gebeuren er wonderen.


  Maar niet iedereen luistert zo. Er zijn ook geleerden en Joden uit het buitenland. Ze vallen hem steeds in de rede met moeilijke vragen. Maar Stefanus is wijs. Hij geeft rake antwoorden en daar hebben ze niet van terug. Na de toespraak dankt Timon voor het eten. Dan wordt het brood en de vis uitgedeeld. De mensen praten vrolijk met elkaar. Prisca zoekt een zwervertje op dat stil in een hoekje zit. Ze neemt hem op schoot en praat met hem. De Joodse geleerden zijn naar buiten gegaan, waar ze met verbeten gezichten blijven praten. Ze zijn duidelijk niet te spreken over die Jezusmensen en helemaal niet over Stefanus.


  'Hé, Stefanus.' roepen ze. 'Kom eens naar buiten.'


  En ja, daar komt hij. Op een ruzietoon beginnen ze allerlei beschuldigingen naar zijn hoofd te werpen.


  'Je bent een bedrieger.' schelden ze.


  Er staan ook een paar handelaren uit Alexandrië bij. Onbetrouwbare lui, die er bij de Jezusmensen uitgezet waren omdat ze zelfs nog van de armen wilden stelen. Zij schreeuwen het hardst.


  'We hebben het gehoord,' roepen ze. 'Jij spreekt steeds kwaad van de wet en de Tempel.'


  Stefanus staat daar maar. Hij hoort al die leugens aan en schudt zijn hoofd. Feller en feller worden ze.


  Totdat er iemand roept: 'We nemen hem mee naar de Hoge Raad!'


  Met z'n allen durven ze hem wel vast te pakken. In optocht gaat het naar de vergaderzaal. Is de Hogepriester al gewaarschuwd? Prisca ziet haar broer gaan. Ze rent erachteraan... even maar. Dan blijft ze angstig staan.


  'Stefanus!' snikt ze.


  'Ga door met het werk van de Heer, Prisca!' roept Stefanus.


  Een warm knuistje kruipt stilletjes in haar hand. Het is het jongetje, dat haar achterna gelopen is. Ze tilt hem op en loopt langzaam naar de zaal terug.


  De vergaderzaal van de Hoge Raad is erg mooi. De banken staan in een kring. In het midden, een paar trapjes naar beneden, is een stervormige versiering. Daar moet Stefanus gaan staan, op dezelfde plaats waar Jezus een paar maanden geleden stond. Kajafas, de Hogepriester, zit op een mooi bewerkte houten stoel met een blauw kussen. Op zijn teken komen de getuigen binnen. Het zijn... de twee dieven uit Alexandrië. De donkere prikoogjes van de kleinste gaan sluw van links naar rechts.


  'We hebben deze man horen zeggen, dat Jezus de Tempel zal afbreken...' begint de ander. Ze liegen er maar wat op los. Wat zal Stefanus antwoorden? Aller ogen zijn op hem gericht. maar in plaats van boosheid zien ze liefde op zijn gezicht. Het straalt als van een engel. Wat een mooie kans om deze geleerde heren van Jezus te vertellen. Stefanus legt uit dat God al tegen mensen sprak lang voordat er een tempel was. Tenslotte verwijt hij hen dat ze de Messias van God hebben laten kruisigen.


  'Ik zie Jezus aan de rechterhand van God staan!' roept hij uit.


  Dat is te erg voor de leden van de Hoge Raad. Ze grijpen hem vast en sleuren hem de stad uit. Hun handen graaien naar stenen.


  Voordat Stefanus sterft, bidt hij nog: 'Heer, reken hun deze zonde niet toe.'


  Het is avond. Ergens op een plat dak speelt iemand een klaaglied op een dubbele fluit. In een donker steegje lopen een paar mannen. Zij dragen het dode lichaam van Stefanus naar het graf. Veel Jezusmensen zijn in het huis van Stefanus samengekomen. Prisca zit er ook bij met het slapende jongetje op schoot. Filippus neemt het woord.



  'Vrienden, morgen vertrek ik naar Samaria. De meesten van jullie gaan ook weg uit deze stad. Maar het werk van Jezus moet doorgaan.'


  In de stilte die volgt is ieder bezig met zijn eigen gedachten. De toekomst is onzeker, maar de Heer zal met hen zijn. Dan bidden ze nog samen.


  Prisca veegt haar tranen weg. Ze kust het ventje en fluistert: 'Als je groot bent, zal ik je meer vertellen over mijn grote broer, die brood uitdeelde en stenen naar zijn hoofd gegooid kreeg.'


  Er vallen een paar druppels. De regentijd is aangebroken.


  NT47 - Op zoek naar de schat


  In Ethiopië woonde, ongeveer 35 jaar na Christus, een rijke man, een Opperschatbewaarder van de Kandake, de koningin. Op een dag vond hij een schat, die alle andere schatten overtrof.


  'Klim op mijn rug, snel!' fluistert een negerjongen. Een vriendje klimt lenig op zijn schouders. Zo kan hij naar binnenkijken in de kamer van de Opperschatbewaarder.



  'En... Wat zie je? Vertel vlug... want ik kan je niet langer houden. Wat voor schat heeft hij daar?'


  'Even wachten. Ik zie geen schat. Kijk zelf maar...'


  Ze wisselen om. Nu staat de grote door het raam te loeren.


  'Er is geen schat. De minister zit gewoon te lezen uit een boekrol. En Sarid, de paardenjongen zit naast hem...'


  Dan springt ook hij naar beneden.


  'Toch moet er een schat zijn, joh! Ik hoorde hem zelf zeggen: 'Sarid, kom vanavond bij me met je schat.''


  'Och, joh! Je zal het wel verkeerd verstaan hebben. Jij hebt zo'n fantasie. Een schat, puh!...' De twee jongens hollen het pad af.


  'Wat een schat is deze boekrol, Sarid.' zegt de Minister.



  'Hij is voor mij meer waard dan goud!'


  Sarid lacht. De minister zegt het zo leuk.


  'Ja, heus, doordat ik Hebreeuws heb geleerd en in jouw boek ben gaan lezen, heb ik God leren kennen.'


  Hij rolt de boekrol weer dicht en zegt geheimzinnig: 'Ik heb een verrassing voor je... Ik ben van plan naar de Tempel te Jeruzalem te gaan. En jij mag mee. Hoe vind je dat?'


  Sarid straalt van blijdschap. Mag hij mee naar Jeruzalem?'


  'Heel graag, meneer.' stamelt hij.


  'Afgesproken!' besluit de Opperschatbewaarder. 'Bij volle maan vertrekken we. Maar nu snel naar huis, want het is al laat.'


  Maanden later rijdt er een prachtige optocht door de poort van Jeruzalem. 'Moet je kijken,' roepen de straatjongens. 'Wat een mooie paarden en die dure kar. Die man is vast steenrijk.'



  'Dat istie zeker!' pocht de zoon van de herbergier, ''t Is de Opperschatbewaarder van Ethiopië en hij logeert bij ons!'


  De kleurige stoet draait rechtsaf en slaat de weg in naar de herberg van Sam Ben Eli.


  'Eindelijk!' zucht de Opperschatbewaarder. 'Eindelijk in Jeruzalem. Morgen ga ik naar de tempel.'


  Wat een schitterende Tempel. De gebouwen, de pilaren, de poorten alles is even mooi. De Schatbewaarder kijkt zijn ogen uit. Hij ziet de priesters lopen en de mensen die gaan offeren in hun beste kleren. Wat jammer dat hijzelf niet naar binnen mag. Hij moet op het plein van de vreemdelingen blijven. Kijk, daar bij de trappen staat het op een bord geschreven. Zou God niet van vreemdelingen houden? Met die gedachte loopt de Schatbewaarder langs de Zuilengang van Salomo. Daar zit een oude grijze rabbi les te geven aan een paar jongens. Hij gaat er even bij staan luisteren. Met zangerige stem leest de rabbi: 'Laat de vreemdeling niet zeggen: 'Ik hoor niet bij Gods volk, want Ik, de Here, zal hem blij maken.''



  Wat is dat nou? Toevallig gaat het over vreemdelingen, dus over hem. Zou God hem zo goed kennen, dat Hij...


  'Pardon, uit welke boekrol leest u voor, rabbi?' vraagt hij beleefd. 'Is die ook te koop?' Nee, deze niet, maar de wetgeleerde weet wel voor goed geld een andere op de kop te tikken. Je kunt je voorstellen hoe blij de Schatbewaarder is met zijn boekrol, de rol van Jesaja. Die avond zit hij bij het licht van een fakkel te lezen totdat hij slaap krijgt. Voortaan leest hij er elke dag in.


  'Is alles klaar voor de terugreis?' vraagt de minister. 'Zijn de tenten gerepareerd en de paarden goed gevoed?'



  Knechten lopen af en aan, moeten nog vlug iets op de markt kopen, maar tenslotte kunnen ze toch vertrekken. Een joelende kinderschare holt hen na tot de poort. De reis terug naar Ethiopië is begonnen. De minister pakt zijn boekrol en gaat zitten lezen. Hardop. Het is een prachtig gedeelte, maar wel erg moeilijk. Het gaat over een man die als een lam geslacht werd. Hij deed zijn mond niet open. Wie zou die man zijn? Zou het soms over de profeet zelf gaan?


  'Meneer, edele Heer!' hoort hij ineens. Er komt een man aanhollen. De Opperschatbewaarder laat de wagen stilhouden. Wat zou die man willen?


  'Edele Heer,' hijgt hij, 'Neem me niet kwalijk. Ik hoorde u lezen toen u net langsreed. Maar... begrijpt u wel wat u leest?'


  'Nee, eigenlijk niet. Hoe weet u dat? Kom toch in de wagen als u mij kunt helpen.' 't Is Filippus, een vriend van Jezus, die door een engel hierheen was gestuurd. Met een ruk zet de wagen zich weer in beweging. Ja, Filippus weet over wie Jesaja schrijft.


  'Het is Jezus, die voor onze zonden aan het kruis stierf. Ieder die in Hem gelooft, heeft eeuwig leven.'


  De grote, bruine ogen van de Minister kijken Filippus ernstig aan. 'Houdt Jezus ook van vreemdelingen? Want mijn ouders waren geen Joden.'


  'Jazeker, edele Heer,' antwoordt Filippus ontroerd, 'ook u mag bij Jezus' familie behoren. Geloof in de Heer Jezus en laat u dopen.'


  De schatbewaarder kijkt naar buiten. Ze rijden net langs een meertje, omzoomd met riet.


  'Daar is water.' roept hij blij uit. 'Wat is ertegen dat ik gedoopt wordt?'


  Niets natuurlijk en dus wordt de Opperschatbewaarder in het meertje gedoopt. Als hij zijn ogen weer opendoet na het dankgebed is Filippus alweer verdwenen. De Heer heeft nog meer voor hem te doen. Maar de Opperschatbewaarder vervolgt zijn reis met blijdschap. 's Avonds in de tent zit hij samen met Sarid uit de boekrol te lezen. Hij vertelt hem wat hij weet van Jezus en ook Sarid gaat geloven.


  'Deze boekrol, Sarid, kan nog heel veel mensen gelukkig maken.' zegt hij. 'We moeten hem overschrijven en aan anderen geven. Dan kunnen zij ook zien wat een grote schat erin te vinden is.'


  Zo komt het dat ook in Ethiopië het verhaal van de Heer Jezus wordt doorverteld.


  NT48 - De ontmoeting


  't Was eigenlijk eerst langs Saulus heengegaan, al dat gedoe met die volgelingen van Jezus. Dat kwam natuurlijk door die moeilijke proefwerken. Sjonge, zeg. Er kwam heel wat voor kijken om godsdienstleraar te worden. Tientallen boekrollen moest je daarbij doorworstelen. En vooral vragen stellen. Kleine magere Saulus met wat felle ogen in een smal gezicht glimlacht bij zichzelf. Ja, vragen stellen kon hij goed. Wat keek Gamaliël, zijn leraar, vaak verrast op als hij weer eens een intelligente vraag op de proppen kwam. Maar nu hij weer wat meer vrije tijd heeft en door Jeruzalem zwerft, wordt hij plotseling overal geconfronteerd met die volgelingen van Jezus, die mensen van de weg, zoals ze ook wel genoemd worden. Het maakt hem nieuwsgierig en kwaad tegelijk. Op hoeken van straten staan ze met elkaar te praten. Ze delen voedsel uit aan bedelaars en komen een paar keer per dag samen om te bidden. De stad gonst van de nieuwtjes. Op de markt vertelt men van wonderen die gebeuren. Saul irriteert zich eraan. De leiders van het volk hadden echt gehoopt dat het uit zou zijn met die verkeerde leer na de dood van Jezus. Hij besluit maar weer terug te gaan naar de bijgebouwen van de tempel. Dan kan hij tenminste nog een tijdje rustig studeren. Maar dat is verkeerd gedacht. Er is iets aan de hand.



  Oog in oog te staan met zo'n fanatieke volgeling van Jezus, dat is weer wat anders dan op een afstandje de zaak bekijken. Ze hebben Stefanus gegrepen, één van de leiders van de Jezus groep. Geleund tegen de muur van de zaal van het Sanhedrin staat Saul te luisteren naar het verhoor. De man, wat armoedig gekleed, met moddervlekken op zijn jas, wordt van alle kanten beschuldigd door een paar Joden uit Alexandrië. Met hun lange prikvingers wijzen ze naar Stefanus.



  'Die dáár, vertelt mensen dat Jezus zal terugkeren en de tempel afbreken. Ook zal hij de wet van Mozes veranderen.'


  Stefanus verdedigt zich uitstekend. Saul wordt werkelijk geboeid door zijn betoog. Hij begint bij Abraham en gaat dan door de Bijbel heen om aan te tonen dat God niet in een gebouw woont, maar in de harten van de mensen. Je kunt er geen speld tussen krijgen... Plotseling wordt hij fel, erg fel. Hij beschuldigt hen nota bene van moord op de profeten.


  'Stijfkoppen die jullie zijn! Alle profeten hebben voorspeld dat de Messias zou komen en toen hij er was... hebben jullie hem gedood. Jullie houden zelf de wet niet.'


  Als je iemand hebt zien doodgooien met stenen, vergeet je dat je leven niet meer. Je weet nog precies hoe hij stierf en wat zijn laatste woorden waren. Saulus maakt dat mee. Het is gruwelijk.



  'Ik zie Jezus aan Gods rechterzijde staan!' roept Stefanus met een gezicht als van een engel voordat een gemene steen hem raakt.


  Saul, die niet mee kan gooien, omdat hij op de jassen moet passen, voelt een rood waas voor zijn ogen komen. Dit is godslastering. Vreselijk. Weg met die man.'


  Er wordt na de terechtstelling van Stefanus langdurig vergaderd in het Sanhedrin en men besluit om radicaal een eind te maken aan die verkeerde leer. Elke volgeling van Jezus zal worden gedood of voorgoed achter de tralies gestopt. En wie krijgt de leiding van die actie? Saul! Wat een uitdaging. Vol ijver gaat hij aan de slag. Zelfs in de nacht sleurt hij nog eigenhandig mensen van hun bed. Er klinkt gehuil en geschreeuw in de kleine huizen van de achterbuurten. Ja, Saul vernietigt de Jezusgroep. En dan is hij nog niet tevreden. Zelfs de gevluchten gaat hij nog achterna naar Damaskus met schriftelijke toestemming van de Hogepriester.



  Klippeklappe, klippeklappe! Zo doen de hoefjes van de ezels. Het is een lange hete tocht naar Damaskus. Voor Paulus uit rijden wat soldaten. En om hen heen ook. Saul is blij dat ze binnen een uur in Damaskus zullen zijn. Hoe zal hij straks de zaak het beste kunnen aanpakken? Zouden die Jezusmensen al op de hoogte zijn van zijn komst? Hij probeert zich hun gezichten voor te stellen. Geschrokken gezichten, kindergezichten ook... Het beeld van Stefanus komt hem weer voor ogen en van... JEZUS!!



  O, wat gebeurt er? Plotseling een licht, een verblindend licht.


  Saul slaat zijn handen voor zijn ogen, de ezel glijdt onder hem weg. Bons! Daar ligtie. Zijn hart gaat als een gek te keer.


  'Saul,' hoort hij iemand roepen, 'Saul, waarom vervolg je MIJ?'


  Mij? Mij?... Wie is Mij? Saul is in de war. 'Wie bent u, Heer?...'


  'IK BEN JEZUS, DIE JIJ VERVOLGT. Maar sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd worden wat je doen moet.'


  klinkt het helder en klaar. Hè? Is dit Jezus? Dat kan toch niet? Die is toch dood??? Saul kan het niet verwerken. Lang nadat het licht is gedoofd staat hij op, maar zijn ogen zijn verblind.


  Blind zijn is heel erg. Maar te weten dat je schuldig bent aan de dood van honderden mensen, dat is ondraaglijk. Een shock!



  Totaal kapot zit Paulus een paar uur later in zijn hotel in de Rechte Straat te Damaskus. Hij wil niet eten of drinken.


  'O God, ik ben een crimineel, ik die de wet zo precies hield! Hoe kan ik ooit voor uw troon verschijnen.'


  Drie dagen en drie nachten gaan voorbij. Maar dag of nacht, het maakt niets uit. Saul zit voor zich uit te staren zonder eten of drinken. Hij ziet er geen gat meer in...


  Er wordt op de deur geklopt. Een man stapt binnen. Het is Ananias, één van de Jezusmensen uit Damaskus. Ook dat nog! Saul zou wel door de grond willen zakken van schaamte. Maar Ananias zegt vriendelijk: 'Saul, broeder, Jezus stuurt mij naar je toe. Hij wil jou gebruiken in zijn dienst.' Even is het doodstil. De woorden blijven tussen hen hangen. Dan barst Saul los: 'O God, is er dan nog vergeving voor mij?' Ja hoor! Twee handen worden op zijn hoofd gelegd. Troostende, vergevende handen. Een grote liefde stroomt door hem heen. Als Saul zijn ogen opent kan hij weer zien. Door zijn tranen heen. Wat een machtig ogenblik.



  En hoe nu verder? Saul, de afgestudeerde veelbelovende schriftgeleerde moet weer opnieuw beginnen te leren. Dit keer van Jezus.


  NT49 – Evangelieschoenen


  'Het is toch al te gek!' zegt de kleine schriftgeleerde driftig. Hij staat op één been naast de werkbank van de schoenmaker.



  'Wat bedoelt u, Heer?' vraagt deze, terwijl hij een nieuwe gesp pakt voor de kapotte sandaal van Paulus.


  'Die beelden,' zegt Paulus, overal in de stad. Daar bij de weg, bijvoorbeeld, staat de tempel van Nike.'


  'Ja,' antwoordt de schoenmaker koeltjes, 'Dat is de godin van de overwinning. 't Is nooit weg om haar te vriend te houden.'


  Paulus springt haast uit zijn vel.


  'En dan het grote beeld van Athene, huizenhoog!'


  Een dikke Athener komt erbij staan. Hij mengt zich in het gesprek hopend weer eens wat nieuws te horen. 'Zeker, meneer. U kunt dat beeld al vanuit de zee zien... Het is door de beroemde beeldhouwer Fidias gemaakt. We hebben ook nog een houten beeld van haar. Niet zo mooi, maar regelrecht uit de hemel komen vallen. Ja, Athene is een machtige Godin. Wat vindt jij ervan, Damaris?'


  Een vrolijke jonge vrouw met een mand olijven, wiebelend op haar hoofd, blijft staan.


  'Wat is er?' vraagt ze.


  'Het gaat over de godin Athene. Ze heeft onze stad toch de olijven geschonken?'


  Damaris haalt de schouders op. 'Ja, dat zeggen ze. Maar er zijn zoveel goden en ze hebben allemaal hun eigen tempel.'


  'Tempels, tempels, tempels!' briest Paulus. Hij moet zich vasthouden aan de tafel, anders valt hij om. 'Is mijn sandaal al klaar?'


  'Een ogenblikje nog, Heer.' zegt de schoenmaker onverstoorbaar. 'Mag ik u eens vragen: Aan welke God brengt u uw offers?'


  'Ik vereer de God die de Hemel en de aarde heeft gemaakt en Jezus zijn zoon.' antwoordt Paulus. 'Hij woont niet in een tempel met handen gemaakt. Hij heeft ook geen offer nodig, want Hijzelf geeft ons leven en adem en eigenlijk alles...'


  De mooie donkere ogen van Damaris kijken Paulus peinzend aan. Er komen nog meer mensen om hen heen staan. Iemand fluistert: 'Wat wil die betweter?'


  De dikke Athener peutert met een stokje tussen zijn kiezen. 'Die God van u ken ik niet. Dat is zeker de onbekende God. Daar hebben we ook een altaar voor.'


  'Ja, dat heb ik gezien,' zegt Paulus. 'U bedoelt dat altaar links van het marktplein. Hoe is dat daar eigenlijk gekomen? '


  'Elk kind van Athene weet dat, Heer. Vooruit Menem, mijn zoon, zeg je lesje eens op.'


  De jongen achter hem doet een stapje naar voren en zegt: 'Toen de pest in Athene woedde, kon geen God ons helpen. We stuurden mensen naar Kreta om de wijze man Epimenides te halen. Hij wees ons de plek aan waar we het altaar voor de onbekende God moesten bouwen. Toen we dat gedaan hadden, hield de pest op.'


  'Applaus! Applaus!' roepen wat omstanders. Ze klappen erbij in hun handen. De jongen buigt een beetje en stapt dan weer terug in de schaduw.


  'Waar hebben jullie het over, mensen?' vraagt een lange, slanke man met een prachtige mantel aan. Een grote edelsteen fonkelt aan zijn hand. Hij praat nogal deftig. Een aantal leerlingen loopt achter hem aan.


  'Deze man vertelt iets over vreemde goden, heer Dionysius. Over een zekere Jezus.'


  'Wel... eh... Hoe is uw naam?'


  'Paulus van Tarsen.' zegt Paulus. Hij trekt zijn sandaal aan en rekent af.


  'Heer Paulus, doet u ons een genoegen en ga met ons mee naar de Areopagus, de heuvel van de God oorlogsgod Ares. Wij willen alles wel horen wat u te vertellen hebt.'


  Dat is een prachtige kans voor Paulus. De knapste professors van de wereld komen daar bijeen. Hij knikt vriendelijk en loopt mee. Veel mensen, waaronder ook Damaris, sluiten zich bij hen aan. Terwijl hij de 35 treedjes naar de Areopagus afdaalt (want de Akropolis, de Hoge stad, ligt hoger dan de heuvel van Ares) bidt Paulus: 'Heer, geef mij Uw wijsheid. Wat moet ik zeggen?'


  Het is heel stil als hij begint te praten. Aller ogen zijn op hem gericht.



  'Ik heb jullie tempels gezien,' zegt Paulus. 'Ook het altaar voor de onbekende God. Over Hem zal ik jullie eens vertellen.'


  Damaris staat tussen de mensen. Ze hoort voor het eerst van haar leven van Jezus, die haar redden wil. Ze veegt met haar mouw langs de ogen. Ook Dionysius kijkt ernstig en knikt zo af en toe. Een meisje zit te snikken op een steen.



  Maar er zijn er ook die spottende opmerkingen maken. Tenslotte  komen er een paar mannen naar Paulus toe.


  'Zo is het genoeg, Heer Paulus.' zeggen ze lachend, 'De rest vertelt u later nog maar eens.'


  Als Paulus 's avonds zijn sandalen uittrekt, kijkt hij eens naar het gerepareerde gespje en dan naar de halfversleten zolen. Waar zullen deze evangelieschoenen hem nog meer brengen?



  Hij knielt voor zijn bed en zegt: 'Danku, Heer, voor allen die vandaag in U zijn gaan geloven. U hebt de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt.'


  Informatie


  Nummer  - Bijbelplaats - Personen



  NT-01   Mattheüs 2     Herodes

  NT-02    Mattheüs 3     Jezus

  NT-03    Mattheüs 4     Jezus/verzoeking

  NT-04    Mattheüs 14    Petrus

  NT-05    Mattheüs 16    Petrus

  NT-06    Mattheüs 17    Petrus

  NT-07   Mattheüs 20    Jezus

  NT-08    Mattheüs 25    Jezus

  NT-09    Mattheüs 26    Petrus

  NT-10    Marcus 7       De Syrofenicische

  NT-11    Marcus 7       Dove genezen

  NT-12    Marcus 10      Bartimeüs

  NT-13    Marcus 14      Judas

  NT-14    Lucas 1        Zacharias/Elisabeth

  NT-15    Lucas 1        Maria

  NT-16    Lucas 2        Jozef en Maria

  NT-17    Lucas 2        Lucas

  NT-18    Lucas 7        Johannes de Doper

  NT-19    Lucas 9        Jezus/spijziging

  NT-20    Lucas 15       Farizeeërs

  NT-21    Lucas 15       Jezus

  NT-22    Lucas 15       Jezus

  NT-23    Lucas 16       Rijke man/Lazarus

  NT-24    Lucas 17       Jezus

  NT-25    Lucas 18       Farizeeër/Tollenaar

  NT-26    Lucas 19       Zacheüs

  NT-27    Lucas 22       Voetwassing

  NT-28    Lucas 23       Romeins Centurio

  NT-29    Lucas 24       Emmaüsgangers

  NT-30   Johannes 1     Discipelen

  NT-31   Johannes 1     Petrus

  NT-32   Johannes 2     Jezus

  NT-33   Johannes 3     Nicodemus

  NT-34   Johannes 4     Samaritaanse vrouw

  NT-35   Johannes 10    Jezus

  NT-36   Johannes 11    Lazarus

  NT-37   Johannes 14    Paasverhaal

  NT-38   Johannes 20    Tomas

  NT-39   Johannes 21    Kana

  NT-40   Johannes 21      Petrus

  NT-41    4 evangeliën      Jezus

  NT-42    Handelingen 2    Pinksteren

  NT-43    Handelingen 2    Hemelvaart

  NT-44    Handelingen 3    Petrus en Johannes

  NT-45    Handelingen 5    Discipelen

  NT-46    Handelingen 6,7   Stefanus

  NT-47    Handelingen 8     Filippus

  NT-48    Handelingen 9     Paulus

  NT-49    Handelingen 17    Paulus
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